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TAKDİM 


Farkında olsak da olmasak da dünya üzerinden geçip giden birer yolcuyuz hepimiz. Tuttuğumuz yoldan, yürüyüşümüzden sorguya çekileceğiz. İmtihanımız bir yol tercihinden ibaret. 


Resül-i Ekrem” in (sallallahu aleyhi vesellem], Abdullah b. Mesud (radıyallahu anh) Ve yanındaki sahabi topluluğuna, elindeki çubukla toprağa çizip işaret buyurdukları üzere 0۱۴ 
yolu” var bir de “şeytanın her biri üzerinde durup insanları çağırdığı yollar” var. Gerçi En'âm süresinin 153. âyetindeki gibi “sırat-ı müstakime, yani Allah'ın dosdoğru yoluna uymak, bizi Allah'ın yolundan ayıracak başka yollardan sakınmak” konusunda birçok defa uyarılmışız. Kitap bunun için inmiş, Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem] bunun için gönderilmiş. Dinimizin hükümleri, sünnet, tasavvuf, güzergâhı âyet âyet işaretlenen en doğru yolu tarif etmiş insanlara. 
Fakat insan unutabilen, şaşırabilen bir varlık. Bu yüzden şeytana kanıp dünyaya aldandığı, nefsine yenik düştüğü oluyor. Yanlış yollara sapabiliyor. Yolun doğrusunu bilmek, sırat-ı müstakimde bir kere bulunmak yetmiyor üstelik. Dosdoğru yolda sürçmeden, sağa sola kaymadan sürekli yürümek, her adımda yolun doğruluğundan emin olmak da gerekiyor. 


Böyle sağlıklı ve sürekli bir yol tutuş zikirle mümkün. 
Zikir bir uyanıklık, kendinde olma, hatırlama hali. İnsanın yaratıcısını, yaratılış maksadını, elest bezmindeki ahdini, ölümü, ahireti, hesabı hatırlaması, hep akılda tutmasıdır zikir. Onun için Kur'an zikirdir, Resülullah”ın (sallallahu aleyhi vesellem) tebliği zikirdir, namaz zikirdir. Onun için Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem), Veda hutbesinde bir kere daha ikaz etmiştir müslümanları: “Size iki şey bıraktım. Onlara sıkıca yapıştığınızda hiçbir vakit sapıklığa düşmezsiniz. Onlardan biri Allah'ın kitabı, öteki de Peygamber'inin sünnetidir.” 


Buna rağmen insan yakasını gafletten büsbütün kurtaramayabilir. Dünya yolculuğunda ne zaman, hangi adımının kabir çukuruna isabet edip vücudunu toprağa karacağını da bilemez. Ahiret saadetini gölgeleyecek bir sapma, bir kötü âkıbet tehlikesi hep başının üzerindedir. Öyleyse sürçtüğünde tutup kaldıracak, şaşırdığın- da istikametini düzeltecek vesileler lazımdır insana. Bu vesilelerle ona kim olduğu, nereden gelip nereye gittiği sürekli hatırlatılmalıdır. Ancak Kur'an ve Sünnet ışığında yol alabileceği, istikamet sahibi velilerin ayak izlerini takip etmekle yoldan çıkmayacağı tembihlenmelidir. 
Tasavvuf büyükleri işte bu hatırlatma ve tembihin devamlılığı için, yine âyet ve hadislerden hareketle değişik zikir usulleri öğretmiş bağlılarına. “Hatm-i Hâcegân” dediğimiz halka zikri bunlardan biri. “Beni anın ki ben de sizi anayım” (Bakara 2/152) hitabı mucibince Allah katında anılma şerefine ulaşma, hidayete nail olma talebinin ifadesi. 
“Ayakta, otururken, yanları üstünde iken Allah'ı zikreden” (Âl-i İmran 3/191) akıl sahiplerinin kafilesine katılma gayreti ... 


Esasen oturdukları bir meclisten Allah”ı zikretmeden, Hz. 
Peygamber'e [sallallahu aleyhi vesellem) Salat ve selâm okumadan kalkan cemaat için bir zarar yazılacağını bilen ceddimiz, bulundukları her meclisin sonunda dua etmeyi, zikri, salât ve selâm okumayı âdet haline getirmiştir. 


Nitekim Hâcegân silsilesinin sertâcı Abdülhâlik-ı Gucdüvâni hazretleriyle [kuddise sıruhü) başlayıp bugüne kadar gelen hatm-i hâcegân usulü, Nakşibendiyye bağlılarının sohbet meclislerinin hâtimesinde, yani sonunda yapılan bir zikirdir. “Hatme” yahut “hatm” diye adlandırılmasının bir sebebi bu. Diğer sebebi ise hatme esnasında okunan Fâtiha ve İhlas-ı şerifeler ... Fâtiha, “esasü”l-Kur”an”dır. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi vesellem) “İhlas süresini okumanın Kur'ân-ı Kerim'in üçte birini okumak gibi” olduğunu haber vermiştir. Dolayısıyla Fâtiha veya üç İhlâs okumak Kur'ân-ı Azimüşşan'ın icmâlen, kısaca hatmedilmesidir. 
Hatm-i hâcegân, sırat-ı müstakimi sadece tarif etmekle yetinmeyip, aynı zamanda yürüyerek nasıl yol alınacağını gösteren bir peygamberi takip gayretidir. Yolu onun gibi, onun uyguladığı usul ve erkânla tutmanın tâlimidir. Denkleri bağlar gibi kapılar örtülür, yalnızca daha önceden yol hazırlığını yapmış olanlar diz dize halkalanır sonsuzluk kervanının son katarında. “Estağfirullah”, yolculuğun başlama komutudur. Yürüyüşümüzü zorlaştıracak, hızımızı kesecek bütün ağırlıklar yine “estağfirullah” komutuyla terkedilir. Mâsivaya dalmamak, şeytanın çağırdığı yollara sapmamak için gözler kapatılır; kalp gözü, kılavuz silsilesinin son halkasında, bu kafilenin rehberinde odaklanır. Nihayet sılaya giden yolun kapısı “Fâtiha” ile açılır ve yürüyüş başlar. 
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Salavat-ı şerifeler hem ritmimizi hem istikametimizi belirlemektedir şimdi. Her salavat-ı şerife Resûl-i Ekrem Efendimiz’den [sallallahu aleyhi vesellem] bize kalan bir izdir. O izi sürüyor olmanın sevincidir, o sevinci yaşatana dua ve teşekkürdür. Fakat kolay değildir Allah Resülü”nün izinden yürümek. Yorucudur, meşakkatlidir. Dizlerde takatin tükendiği, göğüslerde nefesin kesildiği olur. Tam bu demde “İnşirah” süresiyle göğüsler genişletilir, yorulunca yeniden yol alma arzusu ateşlenir. “İhlas” okumak, yolun sahibinin, rotayı tayin edenin, bizi yürüyüşümüzle sınayanın huzurunda resmigeçit saadetini yaşamaktır. Yeniden “Fatiha” ve bu seferki kapı cennet bahçelerine açılmaktadır. Yolun sonudur. Sonsuzluk kervanının peşinde cennette cemolunmuştur. İçtima vaktidir; tekmil gerekir. 


Önce Resül-i Ekrem'e [sallallahu aleyhi vesellem] salavat-ı şerifelerle tekmil verilir. Sonra, onun izine basarak yürüyen, böylece bu izlerin bugüne kadar muhafazasıyla bizim de yol almamıza vesile olan sadat-ı kirama ... Okunan her salavat-ı şerife, her “kuddise sırruhü” niyazı, yürüyüp yol gösterenlere bir teşekkür olduğu kadar, “Sonsuzluk kervanı, peşinizde ben” kararlılığının da ikrarıdır. 


Dosdoğru yolun kılavuzlarını, hem bu yolda yürüme kararlığımızı güçlendirmek, hem onları hayırla, minnetle, şükranla yadetmek, hem kimlere tekmil verdiğimizi bilmek için bir kere daha tanıyalım istedik. 


Gayret bizden, tevfik Allah”tan. 
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Bismillâhirrahmânirrahim 


Elhamdü lillâhi rabbi'l-âlemin. 
Elhamdü lillâhı hakka hamdihi ve senâihi vessalâtü vesselâmü alâ hayri halkıhi Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain. 


Rahmân ve Rahim olan Allah'ın adıyla 


Hamd âlemlerin Rabb'i Allah'a mahsustur. Hakkıyla hamd Allah'a mahsustur. O'nun övgüsü, salât ve 

selâmı, yaratılmışların en hayırlısı Hz. 
Muhammed'e [sallallahu aleyhi vesellem], âline (aile fertlerine) ve ashabına olsun. 


KİRİ مغل تواب‌هذه‎ əşi, Ta İ 
من‎ zalı الْمُبَارَكَة بَعْدَ‎ aq, Av 
إلى‎ eş Ear وَالْكَرَم؛‎ yali 
اشرف‎ s... 
PAR ——”. 


© giz iel على‎ 


Cooox 


Allahümme belliğ ve evsıl misle sevabi hazihi ”1-hatmeti ş-şerifeti”1-mübareketi, ba“de”l-kabüli minna 011-1 ve”l-keremi, hediyyeten minna vâsıleten 112 ravdati menbar”s-sıdkı 
۷6 5-922, eşrafi'l-verâ, hazreti 
seyyidinâ Muhammedini ”1-Mustafa 


(sallallahu aleyhi ve sellem). 


Ey Allahım! Bu mübarek hatme-i şerifi bizden kabul ettikten sonra, doğruluğun ve safanın kaynağı Ravza-i Mutahhara”da bulunan, vesilemiz, vera" sahiplerinin en şereflisi 
Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya 
(sallallahu aleyhi vesellem] 
sevapların mislini bizden bir hediye 


olarak erdir ve ulaştır. 


Dosdoğru Yolun Önderi 


RAHMET . 
PEYGAMBERİ 


(sallallahu aleyhi vesellem] 


zm 


ہے Cam‏ حم e‏ رن و تا 


Miladi 571 yılının 12 Rebiülevvel Pazartesi sabahı, güneşin zuhurundan az evvel, insanlık tarihinin en koyu karanlığının, cahiliyenin ortasına doğan bir nurdu O. Cenab-ı Hakk”ın en yüksek ahlak üzere yarattığı, en güzel şekilde terbiye ettiği, insanlığa “üsve-i hasene”, yani “en güzel örnek” kıldığı ve böylece alemlere rahmet olarak gönderdiği en sevgili kulu, “Habib”iydi. 


Âlemlerin Efendisi Resül-i Ekrem sallallahu aleyhi vesellem), dünya ve ahiret saadetine götürecek doğru yolu, bu yolun nasıl yürüneceğini, dünya üzerinden istikameti yitirmeden nasıl geçilip gidileceğini, Allah Teâlâ'ya nasıl hakkıyla kul olunacağını hem tebliğ etti hem de tebliğ ettiklerini en mükemmel haliyle bizzat yaşayarak ümmetine örnek oldu. İlâhi vahyin tarif ettiği dosdoğru yol, onun 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ayak izleriyle, yani sünneti, ahlakı, tarzı, tavrı ... ile görünür hale geldi. Bu nedenledir ki o kutlu rehberin dünya hayatında attığı ve her biri bir ikaza, izaha, tavsiyeye, tatbikata işaret eden adımlarını bilmeden yol iz bilmek mümkün değil. O'nun âlemlere rahmet olan yürüyüşünden geriye kalan ve peygamber mirasçısı sâdât-ı kirâm tarafından sürekli yenilenerek tazelenen izleri, mademki felaha vesiledir; mutlaka bilinmeli ve takip edilmelidir. 


RİSALETİNDEN ÖNCE DE ÖRNEKTİ 


Anne tarafından da baba tarafından da şerefli bir aileden gelen Peygamber Efendimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem) soyu Hz. İbrahim'e (aleyhisselam) dayanır. Mekke'nin reislerinden Abdülmuttalib'in oğlu olan babası Abdullah, Resül-i Ekrem (sallallahu aleyhi vesellem) doğmadan önce, Medine eşrafından Vehb”in kızı olan annesi Âmine ise Peygamberimiz [sallallahu aleyhi vesellem) henüz altı yaşında iken vefat eder. Hiçbir cahili tasavvur tertemiz fıtratını gölgelemesin diye, ilâhi takdir onu hem yetim, hem öksüz, hem ümmi kılmıştır sanki. Nitekim, risaletine kadar kırk yıl boyunca içinde yaşadığı cahili toplumun hiçbir yanlışına ortak olmamıştır. Kureyş'in bu sireti de süreti de güzel olan en güvenilir genci, Muhammedü”l-Emin, kendisine peygamberlik gelmeden önce de putlara tapmamış, içki içmemiş, kimseye haksızlık etmemiştir. 


Onun bu tavrı, dışarıdan bir bilgi veya ikazla yönlendirilmediğimiz zamanlarda da hâkim zihniyete yahut kalabalığa uymak yerine fıtri duygularla, akl-ı selim ile hareket edip doğruyu arama, yanlışlardan sakınma konusunda ilk örnekliğidir bizlere. Bu örnekiik, kırk yaşlarında iken Hira”da Cebrâil faleyhisselam) vasıtasıyla “Seni yaratan Rabb'inin adıyla oku!” emrine muhatap olduktan sonra vahiy çerçevesinde sürüp gidecektir. Bir peygamber olarak Resülullah Efendimiz'in (sallallahu aleyhi veseliem] dünya hayatında attığı her adımı takip bizim için bir mükellefiyettir artık. Ama bu mükellefiyetin hakkıyla ifası, onun vahiy çizgisinde yürürken sergilediği tavrı takınmakla mümkün olabilecektir. 


YÜRÜYÜŞÜNDEKİ EŞSİZ KARARLILIK 


Resül-i Zişan (sallallahu aleyhi vesellem) yakınlarından başlayarak önce gizli gizli, sonra alenen insanları İslâm'a çağırdığında, kurdukları zulüm ve sömürü düzeniyle keyif çatan Mekke'nin müşrik egemenleri, “lâ” diyerek Cahiliye zihniyetinden vazgeçmeye yanaşmadılar. Onun çağrısı rağbet görürse artık servet, makam ve nesepleriyle üstünlük kuramayacaklardı. Köleleriyle eşit sayılacaklarını, eskisi gibi haksız kazanç elde edemeyeceklerini biliyorlardı. Bi'setten evvel “el-Emin” diyerek her bakımdan güvendikleri iki cihan serverine engel olmak için şimdi şair, mecnun, kâhin, sihirbaz diyorlar ama dediklerine ne kimseyi inandırabiliyor ne de kendileri inanıyorlardı. 


Resülullah Efendimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem) amcası Ebü Tâlib aracılığıyla, Kureyş'in Câhiliye düzenine ve putlarına karışmaması için ona istediği kadar mal, mülk, makam gibi dünya nimetleri teklif ettiler önce. Resülullah”ın (sallallahu aleyhi vesellem] bu teklife verdiği cevap, sırat-ı müstakimde takınmamız gereken mümin kararlılığının 


HACEGAN SULTANLARI 


şaşmaz ölçüsünü belirliyordu. Şöyle demişti Resül-i Ekrem Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem): “Ey amcacığıml Güneşi sağ avucuma, ayı da sol avucuma koysalar, vallahi hak bildiğim davadan vazgeçmem!” 


Bunun üzerine müşrikler, giderek artan bir şiddet ve baskıyla onun yürüyüşünü engellemeye çalıştılar. Ebü Leheb'in karısı, Peygamber Efendimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem] gece geçeceği yollara dikenler saçıyor, Ebü Cehil tehditlerle, hakaretlerle yetinmeyip Kâbe'de namaz kılmakta olan Allah Resülü'ne eziyet etmeleri için çevresindeki gençleri sürekli kışkırtıyordu. Fakat ne bu saldırılar, ne müslüman kölelere yapılan işkenceler, Resül-i Ekrem'in (sallallahu aleyhi vesellem) kutlu yürüyüşünü duraklatamadı bile. Cenâb-ı Mevlâ, her türlü zorluğa rağmen sırat-ı müstakim üzere yol alma kararlılığında da ümmetine örnek olsun diye onu en şiddetli sıkıntılara muhatap ediyordu. Âlemlerin efendisi, bu sıkıntıları ömrünün sonuna kadar yaşadı. Taif”te taşlandı, Mekke'den hicret etmek zorunda kaldı, savaşlarda en sevdiği sahabelerinin şehadetine tanık oldu. Kendi ifadesiyle “Uhud dağının bile dayanamayacağı acıları” yaşamıştı ama o acı ve ıstırapların duruşunu da istikametini de bozmasına izin vermedi. 


KOMŞUNUN YETİMİ 


Allah Resülü [sallallahu aleyhi vesellem] her zaman alçak gönüllüydü. İnsanların arasına karışır, kendisini onlardan yukarıda görmez, onlarla sohbet eder, onlar gibi yaşardı. 
Ailesinin ihtiyaçlarını kendisi karşılar, ev işlerinde hanımlarına yardımcı olur, ayakkabısını kendisi onarır, devesine kendisi bakar, misafirine bizzat hizmet ederdi. Kubâ 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Mescidi ve Mescid-i Nebevl inşa edilirken sırtında kerpiç taşımış, Hendek Savaşı hazırlıklarında ashabıyla birlikte o da hendek kazmıştı. Bir topluluk içine girince kendisi için abartılı tüzim gösterilmesini, ayağa kalkılmasını ve yer açılmasını istemez, boş buldukları yere otururlardı. 
Bir seyahatte yol arkadaşları mola verip yemek hazırlamak üzere iş bölümü yaptığında kendisi de yakacak çalı çırpı toplamaya koyulmuştu. 


Zaferler ve fetihler kazandıktan, güçlü bir İslam devletinin reisi olarak adı bütün dünyada duyulduktan sonra da tevazuunu terketmedi. Yine kerpiçle örülü bir odada, hurma ۱۲۲۱۵۲۱۷۱۵ doldurulmuş bir minder üzerinde yaşadı. Yine aç kaldığı ama şikayetlenmediği günler geçirdi. 
Buğday ekmeğini yine nadiren ve en çok iki gün üst üste yiyebildi. Sofraya yine hizmetçisiyle birlikte oturdu. İstese saraylar, konaklar yaptırabilir, ihtişamlı tahtlar üzerinde oturabilir, kendisi için mükellef sofralar donatabilirdi halbuki. Ama o önce ashabını düşündü. Elinde olanı başkalarına verdi, kendisi ve Ehl-i beyt'i için “kifaf (yaşayacak kadar rızık) miktarı” ile yetinmeyi seçti. 


Mekke'yi fethettiğinde devesinin üzerinde şehre girerken fatih bir kumandan büyüklenmesine düşmemek için başını mahcubiyetle eğebildiği kadar eğmişti. O gün karşısında heyecandan titreyen bir hemşehrisini, “Sakin ol kardeşim! Ben bir kral veya hükümdar değilim” diye yatıştırırken kendisini muhtereme validelerini kastederek şöyle tanıtıyordu: 


“Kureyş'ten, güneşte kurutulmuş et yiyen, senin eski komşunun yetimiyim ben.” 


N 
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NAZİK, MERHAMETLİ, CÖMERT 


Resûlullah [sallallahu aleyhi vesellem] dünyanın en nazik insanıydı. Kim olursa olsun herkese değer verirdi. Karşılaştığı insanları önce kendisi selamlar, onların yanından yavaşça ve gülümseyerek geçerdi. Meclisinde son konuşanı ilk konuşan gibi sabırla ve dikkatle dinler, kimsenin sözünü kesmez, konuşan kişinin yüzüne bakardı. Kendileri konuşurken de muhatabına bütün vücuduyla döner, sesini yükseltmez, tane tane konuşurdu. Boş söz söylemez, zaruret olmadıkça konuşmazdı zaten. Süküt etmeyi daha çok severdi. Fakat bir söze başlamışsa da onu yarım birakmaz, herkese akıl ve idrakine göre hitap ederdi. 


Yanlış davranışlar karşısında kimseyi kırmadan, isim vermeden, ince imalarla gerekli uyarılarda bulunur, insanların kusurlarını hoş görürdü. On yıl hizmetinde bulunan Enes b. Mâlik'e radıyallahu anh) bu on yıl boyunca bir kere bile kızmamış, bedevllerin kaba, hatta incitici davranışlarını hep tebessümle karşılamıştır. Hiç kimsenin ayıbını açık etmemiş, kusurunu araştırmamış, kimseyle münakaşaya girmemiştir. Müslümanlara eziyet ve kötülükte çok ileri giden birçok kimsenin İslâm'ı kabul etmesinden sonra, daha önce yaptıklarının yüzüne vurulmamasını ashabına özellikle tembihleyen, bağışlaması sonsuz bir peygamberdir o. 


Ailesinden ve ashabından kim kendisine seslenmişse her zaman “Buyur!” diye mukabele eden Allah Resülü (sallallahu aleyhi vesellem], hayatı boyunca kahkaha ile gülmemiş, kimsenin evine izinsiz girmemiş, şaka için bile olsa yalan söylememişti. Sahabe efendilerimizin ifadesiyle o, “Örtüsüne bürünen bir genç kızdan daha hayalı” idi. Yine 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sahabenin ifadesiyle “yağmur yüklü rüzgarlardan daha cömert” olan Fahr-i Kainat Efendimiz, bir keresinde sırtındaki hırkayı çıkarıp verdiği gibi, kendisinin ihtiyacı varken de elinde olanı isteyene veriyordu. 


Çok merhametliydi. Çocuklar ve yaşlılarla şakalaşır, kimsesiz ve fakir sahabilerini arar sorardı. Akrabalarına ve dostlarına karşı vefalı, sözüne sadıktı. Yaptığı hiçbir anlaşmayı kendisi bozmadı. Uğradığı kötülüklere hep iyilikle mukabele etti. 


BAŞKALARI İÇİN 


Kendisiyle ilgili hususlarda müsamahalı ve affedici olan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem), başkalarının hukuku ve ilâhi ölçüler söz konusu ise son derece kararlı davranır, asla tâviz vermezdi. İçinde bulunulan şartlar ne kadar zor olursa olsun çizgisini değiştirmez, savunduğu ilkeleri eğip bükmezdi. Hak ve adalet neyi gerektiriyorsa onu uygulardı. Devlet görevi verdiği kimseleri belirlerken, onların soyunu, zenginliğini, kendisine yakınlığını, toplumdaki konumunu değil, liyakat ve ehliyetini gözetiyordu. 


Her zaman sakin ve vakur bir duruşu olmakla beraber, bu munis peygamber özellikle savaş meydanların- da, Uhud'daki, Huneyn'deki bozgun anlarında dahi cesaret ve metanetini. kaybetmiyordu. Gerçi hem bu savaşlardaki tehlikeler karşısında, hem ilk yıllarında İslâm'ı tebliğ ederken mâruz kaldığı baskı, şiddet ve hakaretler karşısında yılgınlığa düştüğü, korku ve telaşa kapıldığı görülmemişti. Karşılaştığı bütün zorlukların, aşılamaz sanılan bütün engellerin azimle, sabırla, istişare ile, yerinde ve zamanında aldığı tedbirlerle üstesinden geldi. 


Resül-i Ekrem sallallahu aleyhi vesellem) acele etmez, istişare ile iyice tartarak karar verir, verdiği karardan dönmezdi. 


Bir peygamberdi, aile reisiydi, devlet başkanıydı. Yeni bir anlayış, yeni bir toplum inşa ediyordu yeryüzünde. 
Sadece bulunduğu çevre değil, gönderdiği elçiler, davet mektupları ile bütün bir dünya sorumluluk alanındaydı. 
Hayatı onun kadar yoğun yaşamak zorunda kalan bir başka insan yoktu. Ama işte o yoğunluk içinde ibadetlerini hiç aksatmadığı gibi, ümmetinin asla altından kalkamayacağı, sadece kendine mahsus ağır ibadetlerle “şükreden bir kul” olmayı sürdürüyordu. 


ÖLÇÜLERİ GÖZETMEK 


Peygamber Efendimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem) son zamanlarında İslâm bütün Arabistan yarımadasına yayılmış, müslümanlar muzaffer olmuştu. Allah Resülü [sallallahu aleyhi vesellem] kudretli bir İslâm devletinin reisiydi artık. Uzak yakın memleketlerin krallarına mektuplar ve elçiler gönderiyor, onları İslâm'a davet ediyordu. Böyle bir demde Hz. 
Ömer [radıyallahu anh], Hz. Peygamber”i (sallallahu aleyhi vesellem] ziyaret etmek üzere onun hane-i saadetlerine geldi. Evin içinde eşya namına neredeyse hiçbir şey yoktu. Yerde hurma liflerinden örülmüş bir hasır seriliydi. Biraz önce bu sergiye uzandığı anlaşılan Peygamber Efendimiz”in sallallahu aleyhi vesellem) mübarek yüzlerinde hasırın izleri hala farkediliyordu. Bir köşede bir ölçek kadar arpa unu, hemen üstünde de duvarda asılı bir eski su kırbası vardı. 
Hz. Ömer [radıyallahu anh) bu manzarayı görünce kendini tutamayıp ağladı. Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem), 


“Niçin ağlıyorsun ey Ömer?” diye sordu. O da, 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“Nasıl ağlamayayım ey Allah'ın resülü” dedi; “Kayserler, kisrâlar dünya nimetleri içinde yüzerken siz kuru bir hasır üzerinde yaşıyorsunuz.” 


Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem), 


“Ağlama ey Ömer!” buyurdu. “Dünyanın onların, ahiretin de bizim olmasını istemez misin?” 


Benzer bir hadisede, evindeki ve yaşayışındaki fakirliğin giderilmesi tekliflerine karşı Resülullah Efendimiz isallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştu: “Dünya benim neyime gerek! Benimle dünyanın misali bir yaz günü yolculuk yapıp da bir ağaç altında gölgelenen, sonra da kalkıp yoluna devam eden kimseye benzer.” 


Resül-i Zişan, bu dünyada bir yolcu olduğunu hiç unutmadı. Geçici bir süre altında gölgelendiği ağaç hükmündeki dünyanın sahte rahatlığına hiçbir zaman teslim olmadı. Hep yolu gözetti, yürüyüşünü asla aksatmadı. 
Yolu gözetmek ölçüleri gözetmekti aslında. Ölçüleri zor zamanlarda muhafaza etmek, sıkışınca tevile yeltenme- den, yalpalamadan yürümek önemliydi. O bu hususta da bizlere örnek oldu. 


Âlemlerin efendisinin en zor şartlarda ahlâk ölçülerini nasıl koruduğuna dair birkaç örnek hatırlayalım. 


EMİN İNSAN 


Mekkeli müşrikler Dârünnedve'de toplanıp uzun tartışmalardan sonra Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem] öldürülmesine karar vermişlerdi. Resül-i Ekrem Efendimiz”in mensup olduğu Haşimoğulları”nın kan davası gü- 


bə 


ə 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derek intikama kalkışmaması için de bu işi her kabileden bir gencin katılacağı bir suikast ekibine havale etmeyi uygun buldular. Suikast günü, aralarında Ebü Cehil'in de bulunduğu farklı kabilelerden on iki kişi hava karardıktan sonra Peygamber Efendimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem] evini kuşatmış, onu öldürmek üzere uygun zamanı bekliyorlardı. Allah Resülü bu sırada Hz. Ali (radıyallahu anh) ile birlikte evindeydi. Müşriklerin niyeti Allah tarafından Cebrâil aleyhisselâm) vasıtasıyla kendisine daha önce bildirilmiş, hicret için izin çıkmıştı. Gündüzden Hz. Ebü Bekir [radıyallahu anh) ile görüşüp Medine'ye nasıl gideceklerini planlayan Resülullah Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem), o akşam saldırganları şaşırtıp oyalamak için kendi yatağına yatıracağı Hz. Ali'ye radiyallahu anh) ne yapacağı konusunda talimat veriyordu. Fakat bu talimat mâruz kaldığı tehditle ilgili değildi. Ona, Mekkeliler'in kendisine bıraktıkları emanetleri tek tek gösteriyor, bunlardan hangisinin kime ait olduğunu anlatıyor ve sabah olduktan sonra bu emanetlerin sahiplerine iade edilmesini tembihliyordu. 


O, böylesine “emin” bir peygamberdi. Düşmanları bile birbirlerine güvenmedikleri, saklamaktan korktukları en kiymetli varlıklarını gönül rahatlığıyla ve tam bir itimatla getirip ona teslim ediyorlardı. Daha önemlisi, Allah Resülü'nün böyle bir demde, belki de bir kısmı canına kastederek ellerinde kılıç, dışarıda bekleşen katillere ait emanetleri korumayı düşünmesiydi. 


TEVRAT'IN ÖVGÜSÜ 


Allah Resülü, kendisinden yardım isteyen ihtiyaç sahiplerini boş çevirmezdi. Varsa verir, yoksa verebilecek 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birine yönlendirir, o da yoksa borç almak süretiyle muhtaçlara yardım ederdi. Vermenin bir imkan meselesi değil, bir gönül meselesi olduğunu böylece anlatırdı ümmetine. 


Yeni müslüman olan bir belde halkı sıkıntıya düşmüş, Resül-i Ekrem Efendimiz'den sallallahu aleyhi vesellem) yardım istemişti. Allah Resülü bir yahudiden borç alarak onlara gönderdi. Yahudi, borç vadesinin dolmasına daha bir gün varken Peygamberimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem] Kapısına dayandı, 


- Ey Muhammed, hakkımı niye vermiyorsun? Zaten siz Abdülmuttaliboğulları borcunuzu vaktinde ödemezsiniz, diye küstahça çıkıştı. 


Orada bulunan Hz. Ömer radiyallahu anh), bu tavır karşısında öfkelendi, yahudinin üzerine yürüyerek, 


— Vallahi eğer Resülullah'ın evinde olmasaydın ben sana gününü gösterirdim, dedi. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem, HZ. Ömer'e r radiyallahu anh) döndü: 


— Hayır yâ Ömer, buyurdu, bu davranış sana yakışmadı. Böyle bir durumda senin bana borcumu güzellikle ve zamanında ödememi söylemeni, ona da hakkını ararken daha nazik olmasını tavsiye etmeni beklerdim. 


Sonra yahudiye döndü ve, 


— Ey yahudi! Senin bendeki alacağının vadesi yarın dolacak. Ama mademki şimdi istiyorsun, ödeyeyim, dedi. 


Hz. Ömer'den radiyallahu anh], onunla bahçeye gitmesini, beğenirse alacağına karşılık olacak kadar hurma vermesini, Üzerine bir ölçek daha hurma koymasını ve bunun fazladan verildiğini ona söylemesini, yine de razı olmazsa razı oluncaya kadar hurma miktarını artırmasını söyledi. 
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Yahudi Hz. Ömer'le radıyallahu anh) bahçeye gitti, hurmaları beğendi ve alacağına karşılık fazlasıyla verilen miktarı kabul ettiğini bildirdikten sonra dönüp Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) huzurunda şu itirafta bulundu: 


— Ey Muhammed! Ben Tevrat'ta son peygamberin en belirgin özelliklerinden birinin “hilm” olacağını, onun üzerine ne kadar varılırsa varılsın mülayemetle, nezaketle davranacağını okumuştum. Bu nedenle de sizi öfkelendirmek için alacağımı hem gününden önce hem de kaba bir dille istedim. Ama anladım ki siz Tevrat'ta tarif edilen ahir zaman peygamberisiniz. 


Yahudi, aldığı hurmaları fakirlere dağıtacağını söyleyerek müslüman oldu. 


HAK YEMEK KARIN DOYURMAZ 


Hicretin 7. yılındaki Hayber kuşatması tahmin edilenden uzun sürmüş, bir ara İslâm ordusunun erzakı tükenmişti. Mücahidlerin açlıktan ve sıcaktan bunaldığı günlerdi. Kale surları dışında yahudilerin koyunlarını otlatmakta olan Yesâr isimli Habeşli zenci bir çoban Peygamberimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem) yanına geldi. “Siz ne yapmak istiyorsunuz?” diye başlayıp, İslâmiyet hakkında ardı arkası gelmez sorular sormaya başladı. Resülullah Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] hiç kimseyi küçümsemez, hor görmezdi. Böyle sıkıntılı bir zamanda, üstelik hiç yeri olmadığı halde çobanın bütün sorularına sabırla, tatlı dille cevap verdi. Çoban nihayet ikna oldu ve kelime-i şehadet getirerek İslâm'la şereflendi. Orduya katılarak savaşmak istediğini söyledi ve sürüsüyle ilgili ne yapması gerektiğini sordu. Askerlerin açlıktan dermansız kaldığı böyle bir günde Resül-i Ekrem Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] Şöyle dedi Yesar”a: 


— Bu davarlar sana emanettir. Önce onları sahiplerine gönder, sonra gel bize katıl! 


Yesar, hayvanları kalenin önüne kadar sürüp onların içeri girmesini sağladıktan sonra döndü geldi, yahudilere karşı müslümanların safında savaşırken şehid düştü. 


MÜŞRİKLERE VERİLEN SÖZ 


Resül-i Ekrem Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem] komutasındaki İslam mücahidleri Bedir”de mevzilenmiş, kendilerinden çok daha kalabalık, çok daha güçlü müşrik ordusunu beklemektedirler. Sahabeden Huzeyfe b. Yemâni [radıyallahu anh) ile yaşlı babası çıkagelir ve Mekkeli müşriklere karşı savaşmak için Hz. Peygamber'den (sallallahu aleyhi vesellem] İZİN isterler. Allah Resülü [sallallahu aleyhi vesellem], göz hapsinde tutuldukları Mekke’den nasıl çıkabildiklerini sorar onlara. 
Huzeyfe, Bedir”e gelmek için yola koyulduklarında Mekke”nin hemen dışında yakalandıklarını ve Hz. Peygamber”in sallallahu aleyhi vesellem) yardımına koştukları şüphesiyle sorgulandıklarını anlatır. Müşriklere, Medine'ye gitmek dışında böyle bir maksatlarının olmadığını söylemişler, onlara “doğruca Medine'ye gitmek, Hz. Peygamber'le sallallahu aleyhi vesellem] bir arada bulunmamak ve savaşa katılmamak” hususunda söz vermeleri üzerine salıverilmişlerdir. 


Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem] bunları öğrenince, sayıca çok az olmalarına rağmen Huzeyfe b. Yemâni ve babasına Medine'ye dönmelerini emreder. 
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— Onlara vermiş olduğunuz sözü tutunuz. Müşriklere karşı Allah”ın bize yardımı kafidir, buyurur. 


AĞAÇLAR KALEM, DENİZLER MÜREKKEP OLSA 


Eskiler izah edilecek vasıfların çokluğundan dolayı anlatılması imkansız konular için “ağaçlar kalem, denizler mürekkep olsa yazacaklarımıza yetmez” derlerdi. Peygamber Efendimiz'i de sallallahu aleyhi vesellem) layıkıyla anlatmaya Mevlânâ'nın dediği gibi sayfalar değil, ömürler yetmez. O, eşref-i mahlükat olan insanların en şereflisi, kâinat kitabının en büyük âyetiydi. Bu dünyadaki vazifesini tamamlayıp miladi 632 yılı Rebiülevvelinin yine bir Pazartesi günü kuşluk vaktinde Hakk'a vâsıl olduğunda, tutulacak en doğru yolu kadem-i şerifinin silinmez izleriyle kıyamete kadar gelecek bütün insanlar için belirlemişti. 


Kutlu elçilerin sonuncusu Fahr-i Kâinat Efendimiz ahkâm vazetmekle kalmadı, yaşayışı ile, ahlâkı ile hepimize örnek oldu. Onun nefsi tezkiye eyleyip berrak bir kalp ile Allah'a yönelme metodunu esas alan peygamber mirasçısı Allah dostları, ebedi saadete götüren yolun rehberi Resülullah Efendimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem] ayak izlerini tazeleyerek bugüne taşıdılar. 


İşte o dosdoğru yoldaki kutlu izleri tazeleyen kılavuz- 


lar silsilesi. 
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(ve ilârühi) 
Küllin min âlihi ve evlâdihi ve ezvâcihi ve ashâbihi ve etbâihi ve zürriyyatihi ve muhâcirihi ve ensârih 


(rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmain). 


Onun âline, evlatlarına, hanımlarına, ashabına, kendisine tâbi olan herkese, nesline, muhacir ve ensarın 
(rıdvanullahi aleyhim ecmain| 


ruhlarına ulaştır. 


Hz. Ebü Bekir 
(radıyallahu anh] 


“GÜZEL DOST” 


CC a دہ‎ 
“əəə RS 


Peygamberlerden sonra insanların en faziletlisi. Akran olmaları hasebiyle Resül-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem) İle çocukluk çağlarından itibaren tanışıyorlar. Âlemlerin efendisinin en yakın dostu, ahlak ve mizaç bakımından ona en çok benzeyen büyük sahabi. Resül-i Ekrem'in (sallallahu aleyhi vesellem] vefatına kadar yanından hiç ayrılmayan yoldaşı, sırdaşı, arkadaşı. Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi vesellem] “O ne güzel dosttur” iltifatına mazhar olan “refik-i hasen”, yani “yol arkadaşlarının en güzeli”. Öyleyse bize nasıl yürüyeceğimizi gösterenlerin de en güzeli o. 


Müslüman yürüdü mü Hz. Ebü Bekir (radıyallahu anh] gibi yürümeli yolu. Şeksiz, şüphesiz, Allah Resülü'nün izinden zerre kadar sapmadan. Sadece mal-mülkten değil, candan da geçip önce canan, sonra yine canan ve sonuna kadar hep canan diyerek. Kolay değil elbette ama o “en sevgili”nin en sevgililerinden olmak Hz. Ebü Bekire (radıyallahu anh) benzemekle mümkün. Ona benzemek için de onu tanımak gerekiyor. 
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“SIDDİK-ı EKBER” 


Kureyş”in Teymoğulları kolundan öteden beri itibar sahibi bir ailenin mensubudur Hz. Ebü Bekir [radıyallahu anh]. Kendisi de tıpkı babası Ebü Kuhafe Osman gibi, tıpkı dedeleri gibi Mekke eşrafındandır. Cahiliye dönemindeyken de içki içmeyen, putlara tapmayan, dürüstlüğü, ahlakı, iffeti ile tanınan varlıklı bir kumaş taciridir. Son derece mantıklı, tutarlı, akl-ı selim sahibi bir insandır. 
Bu özellikleri sebebiyle kan diyeti ve kefalet davalarında ona danışılır, hakemliğine itiraz edilmezdi. 


Mekkeli müşrikler işte böyle bir adamın hemen müslüman olmasını bir türlü anlayamıyor, içlerine sindiremiyorlardı. “Bu kadar itibarlı, akıllı ve varlıklı birisi nasıl olur da Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi vesellem] tebliğini kolayca kabul eder” diyorlardı. 


Resül-i Ekrem (sallallahu aleyhi vesellem|, isrâ ve mi'rac gecesinin sabahında, yaşadıklarını Kureyş’e anlatınca, müşrikler sevinerek koşa koşa doğru Hz. Ebü Bekir'e [radıyallahu anh) gittiler. Onun böylesine akıl almaz bir iddiayı kabullenmeyeceğini düşünüyorlardı. “Ey Ebü Bekir” dediler, “Senin efendin bir gecede Mekke'den Kudüs'e gidip geldiğini, göklere çıkarıldığını söylüyor. Şimdi ne diyeceksin bakalım?” Hz. Ebü Bekir, “O mu söylüyor bunları?” diye sordu. “Evet” cevabını alınca hiç tereddüt etmeden, hiç duraklamadan, hiçbir şüphe emaresi göstermeden, kendinden son derece emin, “O söylüyorsa doğrudur!” dedi. 


Hz. Peygamber'e [sallallahu aleyhi veselem] böylesi bir itimat ve bağlılıktır ki Hz. Ebü Bekir'i (radıyallahu anh) Allah ve Resülü”ne sadakatte en yüksek mertebeye çıkarıp “Sıddik-i Ekber” kıldı. 


Hz. EBÜ BEKİR [r.a] 


ALLAH”A SIĞININCA 


Sadakatin bu derecesi kalp ile tasdik edilen kâmil bir imanın eseridir. Resülullah”ın [sallallahu aleyhi vesellem] “Bütün insanların imanı bir kefeye, Ebü Bekir'inki diğer kefeye konsa, onun imanı ağır basardı” diye tarif ettiği bir imandır bu. Böyle bir imanın aşk ve ateşi, her hâlükârda gösterecektir kendini. Teslimiyette gösterecektir, infakta gösterecektir, ölçüleri muhafaza titizliğinde gösterecektir. Nitekim öyle de olmuştur. 


Mekkeli azgın müşriklerin giderek artan zulmünden kurtulmak için Habeşistan'a hicret niyetiyle yola çıkmış fakat müslüman olmayan eski bir arkadaşının ısrarı ve himaye teklifi ile tekrar Mekke'ye dönmüştü. İbnü'd-Dügunne isimli bu arkadaşı Kureyş'in ileri gelenleriyle görüşmüş, dinini açıklamaması, ibadetlerini aleni yapmaması şartıyla kendisine dokunulmayacağı sözünü almıştı. Fakat Hz. Ebü Bekir bu sözleşmeye fazla dayanamadı. 
Gizli gizli ibadet etmek, Kur'an'ı sessiz okumak, göğsünü gere gere “elhamdülillâh müslümanım” diyememek ağırına gidiyor, bu yüzden anlaşma şartlarına riayet edemiyordu. İbnü”d-Dügunne”ye teşekkür ederek artık onun himayesini istemediğini söyledi. “Ben Allah”ın himayesine sığınmışım, Rahman ve Rahim olan Allah”ın esirgediğine kim zarar verebilir?” diyordu. Öyle ya, iman aynı zamanda “Allah”a güvenmek” değil miydi? Ve o yüceler yücesi Allah, kendisine böyle güvenenleri yeri geliyor bir mağarada, kendilerini çok güçlü zanneden müşriklerin şerrinden bir örümcek ağının perdesiyle koruyordu. 
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ÖYLE BİR İMAN Kİ... 


Hicretten yaklaşık üç yıl önce Mecûsî Sâsâniler, se- . 
kiz yıldan beri süren savaş sonunda Bizanslılar”ı yenmiş, Suriye ve Filistin'i ele geçirmişlerdi. Mekkeli müşrikler Sâsâniler'in galibiyetine, hıristiyan mâbedlerinin yıkılıp Rumlar”ın katledilmesine çok sevinmişlerdi. Ehl-i kitap olmaları sebebiyle Bizanslı hıristiyan Rumlar'la müslümanları özdeşleştiriyor, kendilerinin de müslümanları böyle yenip katledeceklerini söylüyorlardı. Bunun üzerine Rum süresi nazil oldu ve üçüncü âyette Bizanslıların üç ilâ dokuz yıl içinde İranlılara galip geleceği haber verildi. Müşriklerden Übey b. Halef, her zamanki küstahlığıyla yine itiraza başladı. Hani şu, ölümden sonra dirilmeye inanmayan, “Çürümüş kemikleri kim diriltecekmiş?” diye istihza ile soran Übey. Bilal”e [radıyallahu anh] İşkenceler eden Übey. “Rumlar yeryüzünden silindi. 
Nerede kaldı ki Mecüsiler'i yenecekler!” iddiasıyla yine Kur'an âyetlerini yalanlamaya çalışıyordu. Hz. Ebü Be-Kir (radıyallahu anh) Kur'an'ın gelecekle ilgili bu haberinden o kadar emindi ki Übey b. Halef'le “on yıl içinde Bizans”ın Sasâniler'i yeneceği” hususunda 100 devesine bahse girdi. Hayatı boyunca bütün varını infak eden Sıddik-ı Ekber'in elbette dünyalık kazanmak gibi bir derdi yoktu. 
Böyle bir bahse tutuşmakla Allah'a ve O'nun indirdiklerine şeksiz şüphesiz iman edilmesi gerektiğini örnekliyordu. Gerçekten de sekiz yıl sonra Bizans, Mecüsiler'i ağır bir yenilgiye uğratmış, Hz. Ebü Bekir rradıyallahu anh) O sırada ölmüş bulunan Übey b. Halef'in mirasçılarından aldığı 100 deveyi fakirlere dağıtmıştı. 
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Hz. EBÜ BEKİR لدعا‎ 


“ONLARA ALLAH ve RESÜLÜ'NÜ BIRAKTIM?” 


Yine Hz. Peygamber'in [sallallahu aleyhi vesellem] ifadesiyle, “Malını feda etmede en önde gidendir” o. Çünkü Sıddik-ı Ekber”dir ve sadakat, tasadduk etmeyi, infakı gerektirir. 
Mekke döneminde kırk bin dirhemlik servetinin neredeyse tamamını müslümanların ihtiyaçlarını gidermek üzere Allah yolunda harcamıştı. Rahmet Peygamberi'nin bu en yakın ve yufka yürekli dostu, özellikle müşriklerin eziyetlerine mâruz kalan köleleri satın alıp âzat ediyordu. 
Fakirlerin, arkası olmayan güçsüz kimselerin, kölelerin çektiği sıkıntıları gidermek için ne istenirse gözünü kırpmadan verirdi. Kızgın taşlar altında işkence gören Bilâl-i Habeşi'yi radiyallahu anh) gördüğünde de böyle olmuş, onu satın almak için kendisinden istenen beş altını hiç düşünmeden çıkarıp vermişti. Müşrikler parayı aldıktan sonra, Hz. Ebü Bekir'i (radıyallahu anh) güya aldattıklarını itirafla pişman etmek istemiş, “Onu bir altına bile satmaya razıydık” demişlerdi de ondan şu ibretlik cevabı almışlardı: “Eğer 
100 altın isteseydiniz verir, BilaPi yine alırdım!” 


Hicret için Allah Resülü ile yola çıktıklarında kalan serveti beş veya 6000 dirhemdi. Bunun bir kısmıyla Medine”de Mescid-i Nebevi'nin arsası alındı. Kalan kısmını ise Tebük Seferi öncesinde ordunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasadduk etti. Daha fazla yardım edememekten dolayı mahçup bir eda ile getirip bütün servetini verdiğin- de Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem], “Ey Ebü Bekir, ev halkına ne bıraktın?” diye sorunca şöyle demişti: “Onlara Allah ve Resülü”nü bıraktım!” 


Hayatı boyunca infak etti. Vefatından sonra geriye “ne dirhem, ne dinar bırakmıştı.” 
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ÖNCE CANAN 


Müslüman sayısının henüz kırkı bile bulmadığı zor zamanlardı. Mescid-i Haram'da gözü dönmüş bir müşrik topluluğunun Resül-i Ekrem'in [sallallahu aleyhi vesellem] ÜZErine yürüdüğünü görünce, o güne kadar kavga gürültü nedir bilmeyen, bu son derece zayıf ve münis dost, onların önüne atıverdi kendini. Bayıltılıncaya kadar dövülmüştü. Saatler sonra ayılır ayılmaz Peygamber Efendi-MİZ'İ [sallallahu aleyhi vesellem) Sordu. Onun sağ ve esen olduğunu görmeden ne tedavi kabul etti, ne de bir şey yiyip içmeyi. Çaresiz koluna girip Erkam'ın (radıyallahu anh) evine götürdüler. Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] oradaydı ve çok şükür hiçbir sıkıntısı yoktu. Sıddik-ı Ekber”in bütün acıları bir anda dindi, bütün yaraları sağalıverdi sanki. 
Çünkü o “önce canan” diyen gerçek bir dosttu. 


Sonraki yıllarda Resülullah”la (sallallahu aleyhi vesellem] birlikte bütün savaşlara katıldı; Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te onun yanı başından ayrılmadı. Hz. Peygamber'e (sallallahu aleyhi vesellem) yönelen her saldırı karşısında âdeta aslan kesiliyor, müşriklerin üzerine yalın kılıç hamleye kalkışıyordu. Her defasında Allah Resülü onu durduruyor, “Yanımdan ayrılma yâ Ebü Bekir” diyordu. “Sen benim görür gözüm, işitir kulağımsın. Bedenime ve kalbime gelen her sıkıntı, senin mübarek yüzünü görmekle hafifliyor. Yanımdan ayrılma!” 


Öyle oldu. Hz. Ebü Bekir, bu “gözü yaşlı, gönlü hüzünlü” bilge dost, Resülullah”ın [sallallahu aleyhi vesellem] yanından hiç ayrılmadı, onu hiç terketmedi, onu hiç yalnız bırakmadı. 


Hz. EBÜ BEKİR ira) 


KİŞİ SEVDİĞİ ile BERABERDİR 


Mekke döneminin son zamanlarında Medine'ye hicret için izin istediğinde, Hz. Peygamber, “Sabret” demişti. “Sabret, belki Cenâb-ı Hak sana bir yol arkadaşı ihsan eder.” O yol arkadaşının Habib-i Kibriya olacağı içine doğmuştu Hz. Ebü Bekir'in. Kur'an'ın ifadesiyle “ikinin ikincisi” olma şerefine erişmeyi umuyordu. “Kişi sevdiğiyle beraberdi” çünkü. 


Vakit saat tamam oldu, iki dost yola koyuldular. Hz. 
Ebü Bekir, bir tehlikeyle karşılaşmaları halinde kendini siper etmek için Allah Resülü'nün bazan önünde bazan arkasında yürüyor; bir sağına, bir soluna geçip onun etrafında dört dönüyordu. Sevr mağarasına önce kendisi girmiş, mağaranın güvenliğinden emin olduktan sonra Resül-i Ekrem'i [sallallahu aleyhi vesellem] içeri davet etmişti. 


Medine'ye hicret etmek üzere yola çıkan bu iki can dostu Sevr'de birkaç gün hem dinlenecek, hem de peşlerindeki müşriklerin takibinden kurtulacaklardı. Hz. Ebü Bekir mağaradaki bütün delikleri tıkamış, bez parçası yetmediği için açık kalan büyükçe bir deliğe topuğunu dayayarak bir köşeye oturmuştu. Allah Resülü mübarek başını onun dizine koyup uykuya daldı. Ne büyük saadetti bu Sıddik-i Ekber için. Fakat topuğuyla kapattığı delikteki bir yılanın defalarca ayağını ısırıp sokması bu saadetini gölgeliyordu. Hiç kıpırdatmadı ayağını. 
Dayanılmaz acının ses olup Resül-i Ekrem'i (sallallahu aleyhi veselem] Uyandırmasına mani oldu ama göz yaşı olup dostunun mübarek yüzüne damlamasını engelleyemedi. 
Fahr-ı Cihan Efendimiz uyandı, “Yar-i Gar”ını ağzının yaşıyla tedavi ederken onun hüzünlü yüzüne bakıp “Korkmal” dedi bir kere daha, “Korkma, Allah bizimledirl” 


BİR İTİDAL TİMSALİ 


Sıddik-ı Ekber Hz. Ebü Bekir (radıyallahu anh) bir itidal timsalidir aynı zamanda. Sıddikıyyet, kulun emrolunduğu gibi dosdoğru yürümesini, istikamet üzere dik durmasını, yani itidali icap ettirmektedir çünkü. İtidal, ölçülere riayet titizliğiyle sürekli “olunması gerektiği gibi olmak”tır. 


Hz. Ebü Bekir'in [radıyallahu anh) sevgisi ve merhameti de Allah içindir, buğz ve öfkesi de. Yumuşak mizacına, çok şefkatli ve merhametli olması sebebiyle kendisine takılan “Evvah” lakabına rağmen müşriklere, Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem) vefatından sonra ortaya çıkan yalancı peygamberlere, mürtedlere, İslâm'ın bazı vecibelerini reddedenlere aman vermemiş, onlarla savaşmıştır. Fakat halifeliği döneminde sefere gönderdiği ordularına, her defasında, “Haddi aşıp zulmetmeyin. 
Kadınları, çocukları yaşlıları öldürmeyin. Mâmur yerleri tahrip etmeyin. Yemiş veren ağaçlara, hayvanlara zarar vermeyin” diye de tembihlerde bulunmuştur. 


Öfkenin, acının galebe çaldığı zor zamanlarda, sergilenmesi gereken doğru tavrı takınarak ümmeti derleyip toparlayandır o. Hudeybiye'de müşriklerin küstah tavrı karşısında asabileşen sahabeyi o yatıştırmıştır. Vadilkurâ'da ordu komutanı Amr b. As”ın [radıyallahu anh) sert tedbirlerine karşı çıkan Hz. Ömer'i radiyallahu anh) itaate ikna eden odur. Resülullah”ın (sallallahu aleyhi vesellem] vefatının hemen akabinde yaşanan şaşkınlık ve panik hava- 


Hz. EBÛ BEKİR iral 


sını, üstelik Resül-i Ekrem'i en çok seven dostu olduğu halde akl-ı selimi ile dağıtan da yine odur. 


PEYGAMBER'İN VEZİRİ 


Araplar “Peygamber'in veziri” diyorlardı ona. Resül-i Ekrem sallallahu aleyhi vesellem] hemen her konuda ona danışır, onun görüşüne ayrı bir değer verirdi. Kur'ân-ı Kerim'i en iyi anlayanlardan biri olması yanında mutedil tavrı ve bilgeliği hep sözü dinlenir bir sahabi kıldı Hz. Ebü Bekir'i. 
Her zaman mâkul ve tutarlı davranırdı. Kalbi kararmış müşrikler onun müslüman olmasını bu sebeple kabullenememişti. Fakat öte yandan onun bu örnek şahsiyeti, Câhiliye döneminde de ölçülü ve ağırbaşlı tavırlarıyla tanınan birçok kişinin İslâm'a yönelmesine vesile oldu. 
Kendisi dışında cennetle müjdelenen dokuz sahabinin altısı, Hz. Ebü Bekir'in (radıyallahu anh) daveti üzerine İslam”la şereflendiler. 


Resül-i Ekrem sallallahu aleyhi vesellem), Sırat-ı müstakim çizgisinin bu “güzel dost”la, bu en sadık, en mutedil, en makul takipçisiyle sürdürülmesini murat etti. Sevr mağarasında gizli zikir tâlimiyle beraber başka sırlar da tevdi etmişti ona. Vefatına yakın ashabına Hz. Ebü Bekir'in radıyallahu anh) faziletini anlatmış, onun İslâm'a en faydalı kimse olduğunu söylemişti. Hastalığı ağırlaşınca hane-i saadetlerinin mescide açılan bütün kapılarını kapattırmış, sadece Hz. Ebü Bekir'in (radıyallahu anh) kapısını açık bıraktırmıştı. İmâmete onun geçmesini istedi. Ve Allah Resülü bu dünyadan göçtüğünde müslümanlar ittifakla ona biat ettiler. Hz. Peygamber'in [sallallahu aleyhi vesellem] 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işareti sebebiyledir ki halifeler içinde sadece Hz. Ebü Bekir”e (radıyallahu anh] “halifetü'r-Resülullah” denildi. 


VEFATINDAN SONRA DA RESÜLULLAH'IN [s.a.v] 
YANI BAŞINDA 


Kararlı ve ölçülü tutumu ile Hz. Peygamber'in [sallallahu aleyhi vesellem] vefatı karşısındaki şaşkınlığın fitneye dönüşmesine izin vermedi. Halife sıfatıyla ilk kez çıktığı minberde her zamanki gibi mütevazi idi. “Ey müslümanlar!” 
dedi, “Sizin en hayırlınız olmadığım halde, sizi idare etmek üzere seçildim. İyi idare edersem bana yardımcı olunuz. Yanlış yaparsam beni uyarınız ve düzeltiniz. Allah ve Resülü'ne itaat ettiğim müddetçe bana itaat ediniz. Şayet ben Allah ve Resülü”nün yolundan ayrılırsam artık bana itaat etmekle mükellef değilsiniz.” 


İki seneden fazla süren hilafeti müddetince müslümanları derleyip toparladı, İslâm devletinin sınırlarını genişletti, kargaşaya müsaade etmeden süküneti sağladı. 
Hep söylediği gibi güçlüler karşısında haklarını korumak üzere zayıfların yanında yer aldı. Allah Teâla, onun ömür konusunda da can dostuna benzemesini murat etmiş olmalıydı ki Resül-i Ekrem sallallahu aleyhi vesellem) gibi altmış üç yaşında göçtü bu dünyadan. Ve Resülullah'ın [sallallahu aleyhi vesellem] yanı başına, onun omuz hizasında defnedildi. 


Halife olduğunda ticareti bırakmasının, geçimi için maaş almasının daha uygun olacağı söylenmişti. Öyle yaptı ama hazineden maaş almak hiç içine sinmedi. Vefatından sonra vasiyeti üzerine, halifelik süresince aldığı maaş, sahip olduğu araziler satılarak beytülmale iade edildi. 


Hz. EBÛ BEKİR ira) 


ONDAN BİZE KALAN 


Hz. Ebü Bekir [radıyallahu ann) bütün müminlerin imrendiği bir hayat sürdü, Hz. Peygamber'in [sallallahu aleyhi vesellem] izinde nasıl yürüneceğini örnekleyerek geçip gitti dünya üzerinden. Bizim için sadakatle nasıl yol alınacağını örneklemekten başka kulağımıza küpe olacak hikmet dolu nasihatler bıraktı geriye. “Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin!” dedi. “Allah için söylenmeyen sözde hayır yoktur” dedi. “Hayır işlerinde acele edin. Çünkü eceliniz hızla arkanızdan geliyor” diye uyardı müslümanları. “Herhangi bir kınayıcının kınamasından korktuğu için hakkı söylemekten çekinen kimsede hayır yoktur” diyerek dik durmayı öğütledi. 


O, Resül-i Ekrem'in [sallallahu aleyhi vesellem) erkekler içinde “en çok sevdiği”, en yakını idi. Onun bu mazhariyeti, Hz. Ebü Bekir'e benzedikleri nisbette Peygamber Efendimiz”in (sallallahu aleyhi vesellem) sevgisine ve yakınlığına nail olacakları müjdesini de ifade ediyordu müminler için. Ve bu sebepledir ki arkadan gelen Allah dostları onun izlerini hep tazelediler. 
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(ve ilâ rühi) 

Küllin min sâdâti silsileti”t-tarikati”1- aliyyeti”n-Nakşibendiyyeti, ve”1-Kadiriyyeti, ve”s-Sühreverdiyyeti, ve”1-Çeştiyyeti, ve”l-Kübreviyye 


(kaddesallahu esrirahüm). 


(Ey Rabbimiz) yüce Nakşibendi tarıkatının silsilesindeki sâdâtların ve Kadiri, Sühreverdi, Çeşti ve Kübrevi 

tarıkatlarındaki sâdâtların da 
(kaddesallahu esrârehüm| 


ruhlarına vâsıl eyle... 


Abdülkadir-i Geylani 


(kuddise sırruhü| 


AŞK ile GELDİ, 
KEMAL ile GİTTİ 


ی دی Çı:‏ 


İran'ın kuzeybatısından kalkıp Bağdat'a giden bir kervanın yolu haydutlar tarafından kesilir. On birinci asrın sonudur ve o yıllarda böyle hadiselere çok sık rastlanır olmuştur. Yönetimdeki adaletsizlikler isyanları doğurmuş; şiddet, zulüm, eşkıyalık sıradanlaşmıştır artık. İnsanlar Allah korkusunu, kul hakkını unutmuş gibidir. 


Haydutlar yolcuların üzerini arayıp kıymetli eşyalarını alırken, kervana Geylân'dan katılan bir genç, olup bitenleri şaşkınlıkla seyretmektedir. Yol kesenlerden biri bu gencin önünde durur, şöyle baştan ayağa bir kere süzer onu. Elinde bir çıkını bile olmayan bu yolcudan bir şey çıkmayacağına kanaat getirmiştir ama yine de sormadan edemez: 


- Söyle bakalım delikanlı, sende neler var? 


- 40 altınım var benim! 
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Haydut bir daha bakar bu yeni yetme delikanlının yüzüne. “Gençtir, kanı coşkundur, aklı sıra alay ediyor benimle” diye düşünür, gülüp geçer. 


Biraz sonra başka biri aynı soruyu sormuş, aynı cevabı almıştır: 


- 40 altınım varl 
Beriki son derece kayıtsız, tekrar sorar: 
- Ya, nerdeymiş peki bu altınlar? 


- Annem gömleğimin koltuk altlarına dikerek sakladı. 


Soruyu soran haydut bir tuhaflık olduğunu sezmiştir. 
Genci kolundan tutar, reislerinin yanına götürür. 


- Efendim, der, bu delikanlı, gömleğinin koltuk altlarına gizlenmiş 40 altını olduğunu söylüyor. 


İNSAN OLAN SÖZÜNÜN ERİDİR 


Eşkıya reisi, birer birer çıkarılıp önüne bırakılan altınlara donmuş gibi hiç kıpırdamadan bakmaktadır. Neden sonra yine hiç hareket etmeden, başını kaldırmadan sorar: 


- Adın ne senin? 
- Abdülkadir. 


Haydutların bu gözü kara lideri, gencin yüzüne bakmaktan korkmaktadır sanki. Şaşkınlıktan iyice büyüyen gözlerini altınlardan ayırmadan tane tane konuşur: 


- Hiç kimse senin üzerini aramadı. Kendin söylemeseydin bu altınları bulamayacaktık. Ey Abdülkadir, sen deli misin? 


ABDÜLKADİR-İ GEYLANÎ iksi 


- Hayır, yalnızca ahdine sadık, sözünün eri bir insanım benl 


Geylanlı genç Abdülkadir, hâlâ soran bakışlar karşısında hikayesini anlatmak gerektiğini farketmiştir: 


- Bağdat'a ilim öğrenmeye gidiyorum. Bu altınlar tahsil masraflarım içindir. Ancak yola çıkarken annem, “Ne olursa olsun yalan söyleme, doğruluktan asla ayrılma!” 
diye tembihledi. Ben de bu hususta ona söz verdim. Sorulunca 40 altınım olduğunu söylememin sebebi budur. 
İnsan verdiği sözün arkasında durmalı. 


Eşkıya reisi başını kaldırıp etrafında halkalanan adamlarına baktı. Ağlıyordu. Günahkar olsa da müslümandı. 
Elest meclisinde söz verdiğini biliyordu. Müslümanlığını ikrarın Allah Teâlâ ile bir ahidleşme olduğundan haberdardı. Epey bir müddet kendi kendine delikanlının son cümlesini tekrarladı. Sayıklar gibi sürekli, “İnsan, verdiği sözün arkasında durmalıl” diyordu. Sonra kararlı bir doğruluşla ayağa kalktı, aynı kararlılıkla, 


- Bu iş buraya kadar, dedi. Şu gencecik çocuk annesine verdiği söze bile bu kadar bağlıyken ben Rabbim”e verdiğim sözü senelerdir tutmuyor, bir de insan diye ortalarda dolaşıyorum. Artık eşkıyalık bitti! 


Adamlarıyla birlikte tövbe edip müslümana yakışır bir hayat yaşamaya söz verdi. Daha sonraki zamanlarda Abdülkadir-i Geylâni (kuddise sırruhül diye anılacak bu gencin, tövbelerine vesile olduğu ilk topluluktu bu. 
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RESÜLULLAF'IN [s.a.v] MUŞTULADIĞI VELİ 


Abdülkadir-i Geylani hazretleri (kuddise sırruhül) miladi 
1077 yılında Hazar”ın güneybatısındaki Gilan (Geylan) 
eyaletinin Neyf köyünde doğmuştu. Babası Ebü Salih Musa, Hz. Hasan'ın [radıyallahu anh) soyundandır. Salihat-ı nisvandan olan annesi Ümmü"-Hayr Fâtıma Hatun ise Hz. Hüseyin'in [radıyallahu anh) nesebinden gelir. Yani hem “şerif” hem “seyyid”dir Abdülkadir-i Geylani. Doğduğu gece babası rüyasında Hz. Peygamber'i (sallallahu aleyhi vesellem] görmüş, Resül-i Ekrem fsallallahu aleyhi vesellem] ona şu müjdeyi vermişti: “Ey Ebü Salih! Allah Teâlâ bu gece sana bir evlat ihsan etti. O benim oğlum ve sevdiğimdir. 
Onun evliya arasında derecesi yüksek olacak.” 


Bir ramazan ayı öncesinde doğan Abdülkadir-i Geylan”de (kuddise sırrhül daha ilk günlerden itibaren fevkalâde haller görülüyordu. Ramazan-ı şerifte imsak müddetince süt emmez, ancak iftar vaktinden sonra alırdı anasının sütünü. Hatta köy halkı, ramazanın çıktığını, küçük Abdülkadir'in gündüz vakti emmesinden anlayabildiler. Çünkü ramazan o yıl kışa denk gelmiş, kapalı hava hilalin görünmesine imkân vermemişti. Babası, Abdülkadir-i Geylâni çok küçükken vefat etti. Ana tarafından dedesi, o devrin önemli süfilerinden Ebü Abdullah es-Savmâi, torununu himayesine aldı, büyük bir ihtimamla yetiştirdi onu. Bu mübarek çocuk mektebe gidip gelirken kendisini korumakla vazifeli melekleri görüyor, onların seslerini işitiyordu. 


Bütün bu mazhariyetler Abdülkadir-i Geylâni'nin [kuddise sırrıhül Hicr süresi 9. âyet-i kerimesinin tecellisine vesile kılındığını gösteriyordu. O âyette, “Şüphe- 


ABDÜLKADİR-İ GEYLANİ (k.s) 


siz o Kur'an'ı biz indirdik ve elbette onun koruyucusu da biziz” buyuran Allah Teâlâ, böylece ilâhi mesajların asla unutulmayacağını, çarpıtılamayacağını, son din olan İslâm'ın kıyamete kadar ilk haliyle muhafaza edileceğini haber veriyordu. Takdir-i ilâhi, müslümanların istikametlerini şaşırdığı çağlarda ekseriya böyle seçkin kullara ikramda bulunup dini onlar vasıtasıyla “ihya” etmek suretiyle gerçekleştiriyordu bu muhafazayı. 


Nitekim 11. asrın başlarında özellikle Yunan felsefesi birçok müslüman okur-yazarın kafasını karıştırmış, gönlünü bulandırmıştır. İhtilafların kavgaya dönüştüğü, dünyaya rağbetin arttığı, sapkın yönelişlerin çoğaldığı, Ehl-i sünnet akidesinin zedelendiği zamanlardır. Önce İmam Gazâli (rahmetullahi aleyh] zuhur eder. Dinin asli ölçüleriyle muhafazası için zâhir ağırlıklı bir ihya hareketi onunla tamamlanır. Bâtıni çizginin ıslah ve ihyası için ise Abdülkadir-i Geylâni görevlendirilmiştir. Yazdığı eserlerinden birine İhyâü Ulümi”d-Din adını veren İmam Gazâli de, daha sonraları “Muhyiddin” lakabıyla anılacak olan Abdülkadir-i Geylani de sonuçta aynı gayeye, dinin ihyasına hizmet ederek geçip giderler dünya üzerinden. 


ZAHİRSİZ BATIN OLMAZ 


İmam Gazâli'nin (rahmetullahi aleyh] Bağdat Nizami- ye Medresesi”ndeki derslerini bitirip buradan ayrıldığı 
1095 yılı içerisinde Abdülkadir-i Geylani”nin ilim tahsili 
için Bağdat”a gelmesi, zahir ile batının birbirini tamamlaması gerektiğine dair ilahi bir işarettir sanki. Gerçi bu iki büyük “yenileyici”, hem yazıp söyledikleri, hem de yaşayışlarıyla zâhir-bâtın dengesine özellikle dikkat çekmişlerdir fakat muhatap aldıkları kesimler farklıdır. İmam Gazöli zahir ulemasına hitap ederken, Abdülkadir-i Geylani daha çok batın ehlini gözetir. 


O yıllarda dinin zahiri hükümlerini ihmal veya inkar eden bir bela, Bâtınilik fitnesi, müslümanları kasıp kavurmaktadır. Bu sebepledir ki Abdülkadir-i Geylani (kuddise sıruhül, Ömrünü neredeyse insanları Ehl-i sünnet çizgisi- ne, ayet ve hadislere sıkı sıkı bağlanmaya davetle geçirir. Kendisine gelenlere öncelikle ilim ve edep öğrenmeyi salık vermekte, “Süfilik, istikameti, istikamet ise şeriata titizlikle uymayı gerektirir” demektedir. Seyrü sülük sürecinde şeriat ölçüleri dışına taşan derüni halleri makbul saymaz. “İmanla amel, çakmakla taştır, tasavvuf ise bunlardan çıkan ateştir” diyerek, dini mükellefiyetleri yok sayan, amelsiz bir tasavvuf anlayışına şiddetle karşı çıkar. 


Abdülkadir-i Geylani (kuddise sırruhül, zahirsiz bâtın olmayacağını bizzat kendi tekamül çizgisiyle de gösterir gibidir aslında. Kendisini manevi makamların en yücesine çıkaran yolu, Bağdat medreselerinde zahir ilimlerini tahsil ederek yürümeye başlamıştı. On sekiz yaşında geldiği Bağdat'ta on yıl boyunca devrinin en büyük âlimlerinden dini ilimleri tahsil etmiş, fıkıh ve hadiste müctehid olmuştu. Hocası, tanınmış hadis âlimi Mahzümi'nin kendisine tahsis ettiği Bâbülerec'teki medresede hadis, tefsir, fıkıh, nahiv ve kıraat okuttu bir süre. Derin bilgisiyle her soruya doyurucu cevaplar veren, etkili hitabetiyle dikkat çeken bu genç âlimin şöhreti Bağdat sınırlarını aşmış, derslerini dinlemeye uzak diyarlardan talebeler gelir olmuştu. 
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Şer'i ilimleri hem öğrenerek hem öğreterek en yüksek seviyede hatmetmiş, bu vadide kemale ermişti Abdülkadir-i Geylâni (kuddise sırruhül. Şimdi sıra batının imar edilmesindeydi. Gerçi Bağdat”a geldikten sonra Şeyh Hammad-i Debbas”tan tasavvuf ilmini de okumuştu. Fakat daha çocukluk çağlarında dedesinden öğrendikleriyle biliyordu ki tasavvufu okumakla değil yaşamakla imar edilebilirdi gönül. 


GAVSÜ”I-A“ZAM 


Bu maksatla şöhreti cihanı tutmuşken insanlardan uzaklaşıp uzlete çekildi. Bütün vaktini tek başına ıssız çöllerde ibadetle geçiriyor, Bağdat'ın harabelerinde yatıp kalkıyordu. Dayanılması çok zor bir riyâzete soyunmuştu. 
Yirmi beş yıl sürdü bu çileli mücâhede. Ne onun kimseden haberi vardı, ne kimsenin ondan. Dünyaya, nefsine ve şeytana karşı tâvizsiz muhalefeti, kararlılığı ile yirmi beş yıl sürekli yol aldı, makamlar aştı. Riyâzeti müddetince Resül-i Ekrem'in (sallallahu aleyhi vesellem] manevi himayesindeydi ve velâyet feyzini mana âleminde doğrudan yine Allah Resülü'nden alıyordu. Hızır faleyhisselâm| ile yoldaş kılınmış, kendisine eşyanın hakikati gösterilmiş, “kün” (ol) emri ikram edilmişti. Allah'ın izniyle “ol” deyince her istediği oluyordu. Ancak o Allah Teâlâ'ya karşı edebi gözeterek bir zaman sonra bu keramete müracaattan imtina etti. 
Bir hayır ve hizmet maksadı taşımıyorsa kendisine ihsan edilen kerametlerini gizlemesine rağmen evliya içerisinde ondan daha çok keramet gösteren yoktur. 


Nihayet İmâm-ı Rabbani hazretlerinin (kuddise sıruhüj buyurduğu gibi, velâyet-i Muhammediyye'nin son noktasına ulaştı. Rüyasında kutupluk kisvesini Hz. Peygam- 


rı 


ə 


HACEGAN SULTANLARI 


ber”in (sallallahu aleyhi vesellem) mübarek elinden kuşanmış, “kutbü”l-ârifin” olmuştu. Yine Resülullah Efendimiz'in (sallallahu aleyhi veselem] manevi işaretiyle insanları irşad için Bağdat'a döndü. Yirmi beş yıl sonra çıkıp geldiğinde şeyhi Hammâd-i Debbâs onu, “Hoş geldin, ey âriflerin seyyidil” diyerek ayakta karşılamış ve şu müjdeyi vermişti: “Senin sancağın doğudan batıya kadar her zaman başlar üstünde dalgalanacak!” Bundan sonra kıyamete kadar bütün veliler, Hz. Peygamber'den tevârüs edilen velâyet feyzini Abdülkadir-i Geylâni vasıtasıyla alacaklar demekti bu. Bâtında kemalin zirvesine, gavsü'l-a'zamlık mertebesine işaretti. 


Bağdat'ta irşada başladığı günden itibaren bir sıkıntısı veya dileği olan herkes ona koştu. Allah Teâlâ, sevdiği bu veli kulunu vesile ederek kendisinden bir şeyler isteyenleri geri çevirmiyordu çünkü. Abdülkadir-i Geylani”nin [kuddise sırruhül duası hemen icabet buluyor; onun duası ile hastalar şifaya kavuşuyor, âfetler önleniyordu. 
Meclisine devam edenler arasında dönemin tanınmış âlimleri, velileri, devlet adamları da vardı. Manevi halleri ile bir kere daha şöhret buldu. Fakat o, fakir dervişlerinin nafakasını gidip çarşıdan bizzat alacak kadar mütevaziydi. Misafirsiz bir gece geçirmedi, kendisinden bir şey isteyeni asla boş göndermedi. 


KEMAL ile GÖÇTÜ 


Abdülkadir-i Geylani (kuddise sırruhül, sohbetleri dışında haftanın üç günü halka açık vaazlar veriyor, bu vaazlara gelenlerin sayısı giderek artıyordu. Cemaat sığmadığı için medresenin alanı genişletildi. Yetmedi, vaaz meclisini Bâbülhalbe'deki büyük bir camiye nakletti. Kendisini 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dinleyenleri hemen etkileyen, ikna eden bir üslubu vardı. 
Kötülüklere dalmış, türlü günahlara batmış insanlar, haydutlar, katiller, hırsızlar, onu bir kere görüp dinleyince tövbe ediyor, Allah”ın razı olduğu yeni bir hayata başlıyorlardı. İtikadı bozuk, yanlış yollara sapmış kimseler yanında yüzlerce yahudi ve hıristiyanın hidayetine vesile oldu. 


Vefatına kadar durup dinlenmeden insanlara nasihat etmiş, onları bid“atlardan sakınmaya, Ehl-i sünnet çizgisinde yürümeye çağırmıştı. Yıllarca şöyle seslendi onlara: 


“Ey nas! Ulemaya, Allah'ın veli kullarına itaat edin, muhalefet etmeyin. Musibetler karşısında sabredin, şikâyet etmeyin. Nimetin asıl sahibine şükredin, nankörlük etmeyin. Cemaatte Israr edin, ayrılıp dağılmayın. Allah”tan ümit kesmeyin. Kalbinizi temizleyin, kirletmeyin. 
Dünyayı değil, ahireti sevin.” 


İrşadı sadece Bağdat'la sınırlı değildi. Yetiştirdiği halifelerini İspanya'dan Çin'e, Fas'tan Endonezya'ya kadar dünyanın dört bir yanına gönderiyor, oralarda da gönüller fethediyordu. 


Vefatına yakın zamanlarda bir gün bir sohbette başını Maveraünnehir tarafına çevirip uzun süre suskun ve hareketsiz kaldı. Sonra bir tebessüm yayıldı mübarek yüzüne. “Buhara tarafından velayet kokusu alıyorum” dedi. “Benden bir buçuk asır sonra orada Muhammedi meşrep birisi zuhur edecek, bana mahsus nimetlere nail olacak” buyurarak Şah-ı Nakşibend hazretlerini (kuddise sırruhül müldeledi. 


Gavsü'l-A'zam Abdülkadir-i Geylâni [kuddise sırruhdl, Bağdat'ta doksan bir yaşında vefat etti. Cenazesinde mahşeri bir kalabalık vardı. Göçen, bu büyük âlim değil 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de ölemdi sanki. “Aşk ile geldi, kemal ile gitti” diye tarih düşüldü vefatına. Ebced hesabıyla “aşk”, doğduğu hicri tarih olan 470'e, “kemal” ise doksan bire, yani dünya hayatının müddetine tekabül ediyordu. 470'te doğmuş doksan bire yıl ömür sürüp göçmüştü. Yahut aşk ile gelmiş, kemal ile gitmişti. 


Gavsü'l-A'zam Abdülkadir-i Geylâni (kuddise sırruhül vefatından önce oğlu Abdürrezzâk'ın şahsında bütün takipçilerine şöyle vasiyet etti: 


“Ey oğull Bizim bu yolumuz Kitap ve Sünnet üzerine bina edilmiştir. Sana Allah”tan korkmanı, yalnız O”na kulluk etmeni, dinin hududunu, emir ve yasaklarını gözetmeni vasiyet ederim. 


Ey oğull Tasavvuf haldir, kal (söz) değildir. Söz ile de ele geçmez. Maksat, hakiki manada hayat sürmektir. 
Hakiki hayat, ancak nefsi öldürmekle, nefsin arzularını, haram ve zararlı isteklerini terketmekle yaşanır. Bu yolda kalp selameti, cömertlik, cefaya katlanmak, azimete sarılmak, din kardeşlerinin kusurlarını affetmek, güler yüz, tatlı söz ve rıfk ile muamele esastır. 


Ey oğul! Sana vasiyet ederim, dervişlerle, Allah adamlarıyla beraber ol. Meşayıha, tasavvuf büyüklerine hürmette kusur etme. Allah dostlarının huzurunda daima şu üç hal üzere bulun: Alçak gönüllülük, iyi geçinme ve kötülüklerden arınmış bir kalp. Din kardeşlerinle iyi geçin. 
Dinden başka bir meseleden dolayı kimseye düşmanlık eyleme. 


Ey oğul! İhlâs üzere ol! İhlâs, insanların görmesini hatıra getirmeyip yaradanın daima seni gördüğünü unutmamaktır.” 


إلى رو DA‏ وَمَلاذتا وقدوتتا 
وامَامتا وَاِمَام الطريقة ذی الفیّض 
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(ve ila rühi) 

Şeyhınâ ve melâzinâ ve kıdvetina ve imâminâ ve imam? t-tarikati zi”İ-feydı”1- câri ve'n-nüri's-sâri, eş-şeyh bahaf”1- hakkı ve”l-hakfkatı ve'd-din, hazreti eş-Şeyh Muhammedini”1-Üveysiyyi”1- 
Buhâri, el-ma'rüfi bi-Şâh-ı Nakşibend 


(kaddesallahu sırrahu). 


Şeyhimiz, sığınağımız, örnek edindiğimiz rehberimiz, imamımız, tarikatın imamı, cari (akan) feyiz ve sirayet eden nurun sahibi, ârif, hak, hakikati ve dini süsleyen, Şah-ı Nakşibend olarak maruf, üveysi, Şeyh 
Muhammed Buhâri hazretlerinin (kuddise 


sırruhü) ruhuna vâsıl eyle... 


Muhammed Bahaeddin Buhöri 


(kuddise sırruhüj| 


ŞAH-ı NAKŞİBEND 


Buhara yakınlarındaki Kasrıhindüvân köyünde milâdi 
1318 yılının Muharrem ayında dünyaya geldi. Çok önceden müjdelenen, beklenen, özlenen bir gelişti bu. Resül-i Ekrem'in [sallallahu aleyhi vesellem] vefatından yedi asır sonra dünyayı şereflendiren bu mübarek torunu, dedesinin sadece adını değil kokusunu da taşıyacaktı sonraki zamanlara. Abdülkadir-i Geylani [kuddise sırruhül o kokuyu almış, Buhara taraflarından Muhammedi meşrep bir velinin zuhur edeceğini bir buçuk asır kadar önce haber vermişti. 
Daha yakın zamanlarda ise sık sık Kasrıhindüvân'ı ziyaret eden Hâce Muhammed Baba Semm3âsi [kuddise sırruhül, her defasında, “Kasrıhindüvan, yakında Kasrıârifan olacak. 
Çünkü burada bir er kokusu alıyorum” diyordu. 


Seyyid Muhammed Bahâeddin [kuddise sırruhül henüz üç günlük bir bebek iken, babası onu aldı, o gün yine Kasrıhindüvan”ı ziyaret eden Hâce Muhammed Semmâsi'nin [kuddise sırruhü meclisine varıp duasını istedi. Hâce hazretleri 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Bahâeddin'i şefkatle bağrına bastı, “Bu benim manevi evladımdır” buyurdu. Meclistekilere döndü, “Kaç zamandır kokusunu aldığımız er kişi bu çocuktur. İnşallah ileride insanları irşad edecek kâmil bir rehber olacaktır” dedi. Sonra Bahâeddin'i halifesi Emir Külâl'e (kuddise sıruhüj ISmarladı, terbiyesi ile meşgul olması için onu görevlendirdi. 


SÜRETİ DE SİRETİ DE RESÜLULLAM'A [s.a.v] BENZEYEN VELİ 


Büyüklerin Bahaeddin Nakşibend”den [kuddise sırrunüj aldıkları Peygamber kokusundan murat, her hususta Allah Resülü'ne [sallallahu aleyhi vesellem) tâbi olmakla kazanılan kemalat idi. Ehl-i sünnet çizgisini kıyamete kadar muhafaza edecek olan takdir-i ilâhi, bu yolu bir kere daha ihya için onu hem süret hem siret itibariyle habibine benzeterek gönderdi bu dünyaya. 


Bahâeddin Nakşibend hazretlerinin (kuddise sırruhül siması, boyu, yürüyüşü, konuşması, tebessümü, hitap ettiği kişiye bütün vücuduyla dönmesi, Peygamber Efendimiz”e sallallahu aleyhi vesellem] benziyordu. Tıpkı onun gibi insanlara karşı çok şefkatli ve merhametliydi. Kendi eliyle arpa eker, ancak kifaf miktarı kadar mahsul yetiştirerek nafakasını bununla temin ederdi. Evinde eşya olarak sadece eski bir kilim vardı. Son derece alçak gönüllüydü. 
Misafirine kendisi hizmet eder, ekmeği kendisi pişirir, sofra işlerini kendisi görürdü. Çok şükreder, ihvanına da her durumda şükretmelerini öğütlerdi. Hac farizası için Mekke'de bulundukları sırada, Buhara'daki oğlunun vefat ettiği Mina'da iken kendisine mâlum olunca, bu hususta da Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi vesellem] benzediği 


MUHAMMED BAHAEDDİN BUHÂRİ k.s) 


için Cenab-ı Hakk”a şükürler etmişti. Hayatı boyunca Resülullah”ın [sallallahu aleyhi vesellem) bütün sünnetlerini hayatına aktarmaya, onun gibi yaşamaya çalıştı ve bağlılarına böyle örnek olmak istedi. 


Allah aşkını hafi zikirle nokta nokta kalplere nakşeylediği için insanlar ona “Nakşibend” dediler. Bu unvan, kendisinden sonra Hacegan yoluna isim oldu. Yolun yeni bir isimle anılmaya başlaması Şah-ı Nakşibend'in (kuddise sıruhü), eskiye nisbetle yaptığı bazı düzenlemelerden de kaynaklanıyordu şüphesiz. Mesela cehri zikir yerine hafi zikri getirmişti. Sünnet çizgisini daha da belirginleştirmiş, hizmet ve sohbeti halvete tercih etmişti. Fakat galiba onun asıl vazifesi yolun tehlikelerini azaltmaktı. Kurtuluşa ermek isteyen bir tek insanın bile tasavvufun sarp geçitlerinde ayağının kayıp telef olmasına gönlü razı değildi çünkü. İrşada başladığı ilk zamanlarda günlerce başını secdeden kaldırmadan, “tasavvufta neticeye vasıl eden, külfeti ve tehlikesi az bir yol” istedi Allah Teâlâ'dan. Duaları kabul oldu. Yemede, içmede, kıyafette, usul ve âdette itidali esas alan; kalbi vesveselerden korumaya, güzel ahlâkla ahlâklanmaya ve sünnetlere uymaya dayalı bir yol ihsan edildi Bahâeddin Nakşibend hazretlerine (kuddise sırruhül. Lâkin yıllar süren, alışılmışın dışında, son derece meşakkatli bir sürecin sonunda ele geçmişti bu ihsan. 


RUHANİYET KUŞU KANATLANIYOR 


Hâce Muhammed Baba Semmâsi (kuddise sırruhül, vefatından hemen önce Hâce Azizân'ın (kuddise sırruhüj tacını O sıralar Kasrıhindüvân'da henüz çocuk denecek yaşlarda olan Bahaeddin Nakşibend'e [kuddise sırruhül göndermiştir. 
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Hacegan büyüklerince ona yüklenen sorumluluğun ilk işaretidir bu. Fakat önce zahiri ilimlerden geçmesi gerekmektedir. Semerkand ve Buhara'da on sekiz yaşına kadar şer'i ilimleri öğrenip tahsilini tamamlar. Seyyid Emir Külâl hazretlerinin (kuddise sıruhij Hâce Muhammed Baba Semmâsi'nin (kuddise sıruhüj vasiyeti üzerine onu himayesine alıp yetiştirmesi bundan sonradır. Zâhirdeki mürşidi Emir Külâl hazretleridir (kuddise sırruhül ve yedi yıl onun murakabesinde sülükünü tamamlar. 


Bu safhada mürşidine hürmet ve hizmette asla kusur etmemekle beraber, bazı sohbet ve zikir meclislerinde diğer süfilere rahatsızlık veren kendine mahsus halleri, zaman zaman şikâyet konusu olmaktadır. Böyle şikâyetler karşısında Seyyid Emir Külâl (kuddise sıruhüj her defasında, “Oğlum Bahâeddin'in halleri Hak Teâlâ'nın özel nazarlarının himayesi altındadır. Mürşidlerin nazarı da yüce Allah'ın nazarına bağlıdır. Bu sebeple onun halleri hususunda benim bir tercihim olamaz!” diyerek Bahâeddin Nakşibend'in (kuddise sırruhül alışılmışın dışında çok farklı bir tarzda yetiştirildiğine işaret eder. 


Yedi yıl süren sülükünün sonunda dergâhtan uğurlanırken mürşidinin tembihinden bir kere daha anlaşılacaktır bu farklılık. Seyyid Emir Külal hazretleri [kuddise sırruhül, “Oğlum Bahâeddin! Elhamdülillah Hâce Semmâsi'nin vasiyetini yerine getirdim. Göğsümde olanı sana verdim. 
Ruhaniyet kuşun beşeriyet yumurtasından salimen çıkmış, benim vazifem tamamlanmıştır” diye başlar söze. 
Bundan sonra beklenen ona hilafet ve irşad izni verildiğinin bildirilmesidir. Ama beklenen olmaz. Emir Külâl (kuddise sırruhül Şöyle devam eder: “Artık yükseklerde kanat 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vurmanın vaktidir. Lökin bu hususta benim sana vereceğim bir şey yoktur. Var git, nerede bir marifet kokusu alırsan onu talep eylel” 


Bahaeddin hala talip mevkiindedir ve sülükü tamamlanmamıştır anlaşılan. Başka başka yerlerde onun için hazırlanmış, aranıp bulunması gereken nasipler vardır. 
Uzun, meşakkatli bir yoldan devşirilecektir bu nasipler. 


“BİZ BU KEMALİ KİTAPLARDAN ALMADIK” 


Önce Mevlana Arif Dikgerani”nin sohbetlerine devam etti. Ardından kısa bir süre Küsem Şeyh'in dergâhında bulundu, sonra Yeseviyye silsilesinden Halil Ata”nın hem dervişlik hem sultanlık zamanlarında yanında oldu. Yirmi yıl süren bu dönemde önüne nice sırlar açılmış, nice mertebelerden geçmişti. Arık yolun sonuna geldiği zannıyla, kendinden hoşnut bir halde Nesef”e, önceki mürşidi Emir Külâl'i (kuddise sırrunül Ziyarete vardığında, büyük itibar göreceğini umuyordu. Galiba biraz büyüklenerek girmişti dergâha. Seyyid Emir Külal (kuddise sırruhül, Onun yüzüne bile bakmadan müridlerine döndü, “Bu da kim böyle?” diye sordu. “Bahâeddin'dir” dediler. “Derhal çıkarın onu buradan!” buyurdu. Bahaeddin Nakşibend hemen dergâhtan kapı dışari edildi. Ağır bir imtihandan daha geçiyordu. Sonraları kendisi bu hadiseyi anlatırken, “Az kalsın nefsim galebe çalıyordu” diyecekti. Toparlanıp kendine geldi, ne yapması gerektiğine karar verdi. 
Soğuğa, yağan kara rağmen başını dergâhın eşiğine koydu, sabaha kadar öylece bekledi. Sabah onu kapı önünde donmak üzereyken bulan Seyyid Emir Külal [kuadise sırruhül, gözlerinden öperek içeri aldı ve dedi ki: “Ey 


N 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oğul, senin için hiç kimseye nasip olmayan bir saadet libası biçildiğini bilesin. Lakin onu giymenin vakti henüz gelmemiştir.” 


Bahaeddin Nakşibend (kuddise sırruhül hem o vakte ulaşmak, hem “kemale erdim zannı”ndan kurtulmak için insanlara hizmete koyuldu. Belde belde dolaştı, rastladığı her hasta, düşkün, miskin, zayıf kimsenin müşkülünü gidermek üzere en ağır işlerin altına girdi. Rahatı kendine haram kılmış, aylarca azat kabul etmez bir köle gibi çalışmıştı. Nefsini yenmiş miydi acaba? Seyyid Emir Külâl'e varmalı, onun terazisinde tartılmalıydı. Günlerce aç, susuz, uykusuz, durup dinlenmeden yol aldı. Nesef'e vardığında ayakta duracak takati kalmamıştı artık. Balçıktan yapılmış kapları pişirmek üzere fırına sürerken buldu mürşidini. Emir Külâl, topraktan çömlek yapar, bununla geçinirdi. Bahâeddin'i görünce sevinmişti. “Ey oğul, iyi vakitte geldin” dedi. “Kapları fırına koyduk ama odun yok. Tam da odun toplayacak birini arıyorduk. Sen iyi geldin!” 


Bahaeddin Nakşibend (kuddise sırruhül anladı anlayacağını. Emredilen hizmeti görüp sessizce ayrıldı oradan. Kendini sahralara vurdu, kurda kuşa karıştı. Yaralı ve hasta hayvanları bulup tedavi ediyor, insanlardan sonra hayvanların hizmetine koşuyordu şimdi de. Daha önce hiç yaşamadığı halleri, fevkalâdelikleri yaşamaya başlamıştı. 
Sık sık cezbeye kapılıyor, kendinden geçerek bir yerlerde yığılıp kalıyordu. Zor bir geçitteydi. Çok sonraları, “Biz bu kemali kitaplardan almadık. Mahlükata hizmetle bulduk” buyuracaktı ki kastettiği bu zor zamanlardı. 
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KANDİLİN AYDINLATMASI İÇİN 


Cezbesinin çoğalıp fevkalâde hallerinin artması üzerine Buhara yakınlarındaki Zivertun köyüne çekilip buraya yerleşti. Geceleri çıkıp dolaşıyor, çevrede bulunan büyük zatların mezarlarını ziyaret ediyordu. Yine böyle bir gece, gelen hale tâbi olup birçok mezarı ziyaret etmişti. Dolaştığı mezarların hepsinde bir kandil yanıyordu ve tuhaftır, bunların ışığı aynı derecede körelmişti. Kandillerin yağı da, fitili de vardı ama, alev veren uç kısmı bir müddet sonra yanıp tükendiği için fitiller yağa gömülüyor, bu da ışığın azalmasına yol açıyordu. “Biri bu kandillerin fitilini biraz hareket ettirip ucunu yukarı çekse, alevlenip parlayacaklar” diye geçirdi aklından. 


Gecenin sonuna doğru yönlendirildiği Mezdahin Mezarlığı”na varmış, burada da aynı şekilde bir kandil görmüştü. Kıbleye dönerek oturdu, bir gaybet haliyle kendinden geçti. Mana aleminde, tam karşısında bulunan bir duvarın yarıldığını, arkasında büyüklerden birinin oturduğu bir tahtın peyda olduğunu müşahede etti. Tahtın etrafında halkalanıp oturan bir cemaat vardı. Yeşil bir perdenin gerisindeki tahtta oturan zatın yüzünü göremiyordu ama etrafında oturanlardan Hâce Semmâsi'yi (kuddise sırruhül tanımıştı. Diğerlerinin de Hâcegân yolunun büyükleri olduğunu tahmin etti. Fakat tahtta oturan kimdi acaba? Cemaatten biri, onun içinden geçirdiği bu suali duymuş gibi, “Tahtta oturan büyüğümüz Hâce Abdülhalik-ı Gucdüvâni hazretleridir” dedi. Sonra diğerlerinin isimlerini saydı. Yanılmamıştı. Hâce Ârif-i Rivgeri, Hâce Mahmud-ı İncirfağnevi, Hâce Azizan Ali Râmiteni, Hâce Muhammed Baba Semmâsi [kuddise sırruhüm)|ve Hâcegân silsilesinin bazı büyük halifeleriydi bu kimseler. 
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Cemaatten bir başkası, “Kulağını aç, iyice dinle! Hâce Abdülhâlik sana nasihat edecek” dedi. Bahâeddin Nakşibend [kuddise sıruhüj, Hâce'nin elini öpmek diledi. İzin verdiler, perdeyi kaldırdılar. Vardı, selâm verip elini öptü, huzurunda durdu. Abdülhalik-ı Gucdüvâni hazretleri, “Kandillerdeki hali bildin mi?” diye sordu. Sonra cevap beklemeden buyurdu ki: “Kandillerin hali senin halindir. 
Yağı da var, fitili de var. Ama ziyası, olması gereken kadar değil. Ey Bahâeddin! Allah Teâlâ sana ilm-i ledün vermiş, ikramda bulunmuş, kabiliyet ihsan eylemiş. Her şeyin tamam. Peki eksiğin nedir ki ışığın cihanı aydınlatmaz?” 


Bahaeddin Nakşibend (kuddise sırruhül cevabı biliyordu. 
Kandillerin fitilinin hareket ettirilmesi, kımıldatılması gerektiğini biliyordu. Demek kendisinin de harekete geçmesi, davranması gerekiyordu. Hâce, nasıl davranacağını da söyledi ona. “Ey Bahâeddin!” dedi; “Ayağını şeriat yoluna koyacaksın. Emirde ve nehiyde istikamet üzere olacak, bid'atlardan sakınacaksın. Ruhsatlarla degil, azimetlerle amel edeceksin. Resül-i Ekrem'in (sallallahu aleyhi vesellem] hadislerini öğrenecek, bütün sünnetlerini işleyeceksin. Sahabe-i kiramın izini süreceksin!” 


ŞAH-ı ARİFAN 


Muhammed Bahâeddin Nakşibend hazretleri (kuddise sıruhü) Sonraki zamanlarda da Hâce Abdülhalik-ı Gucdüvâni'nin ruhaniyetine intisapla ondan feyiz almayı sürdürdü. Hafi yahut kalbi zikri, Hızır'ın [aleyhisselâm] başlangıçtaki tâlim ve telkini üzere Hâce'den bu safhada öğrenip tatbik eyledi. Bütün sünnetleri ihya için bir kere daha yeni baştan hadis öğrenmeye koyuldu. Hâce Abdülhâlik-ı Gucdüvani (kuddise sıruhül onun gönül kandilindeki ışığı canlandırmıştı, O da Hâce'den miras kalan “kudsi kelimat”ın sekiz prensibini sekiz kandil gibi daha bir canlandırdı. Mürşidinin manevi işaret ve tasdikiyle bunlara üç prensip daha ilave etti. Kandillerin sayısı artıp on bire çıkmış, ziyası çoğaltılmış, yol daha da aydınlatılmıştı. 


“Üveysilik” denilen ilahi ikram eseri istisnaf bir terbiye metodundan da geçmiş oldu böylece. Üveysi nitelemesi Üveys el-Karani (Veysel Karani) hazretlerinin adından geliyordu. Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem] devrin- de yaşamasına rağmen onunla hiç görüşememiş olan bu büyük peygamber âşığı, Resül-i Ekrem Efendimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem) manevi himmetiyle yetiştirilmiş, yüksek mertebelere erişmişti. Tasavvufta, kendisinden çok önce yaşadığı yahut çok uzaklarda bulunduğu için, göremediği bir mürşid tarafından irşad ve terbiye edilen süfilere “üveysi” denmesi bu hadiseye telmihledir. Böyle bir nailiyet, samimi bir aşk ve iştiyakın mükâfatı olmalıdır. 


Artık Kasrıhindüvân'a dönüp irşad bayrağını açmanın vakti gelmiştir. Zira son demlerini yaşayan Seyyid Emir Külâl hazretleri (kuddise sırruhül bağlılarına onu işaret etmekte, “Bahâeddin'e uyun!” demektedir. Bir kısım süfilerin, “Ama o zikir hususunda size uymamaktadır” hatırlatması üzerine sesini yükseltip kesin bir dille şöyle buyurur: “Bahâeddin'e uyun! Onun her ameli Hak Teâlâ'nın hikmetine mebnidir. Onun işlerinde kendi seçimi yoktur. 
Bahâeddin'in eteğini bırakmayın!” 


İnsanlar Kasrıhindüvân'da yanan kandilin ışığına koştular. O ışığın aydınlattığı Nakşibendi yolu, sünnete ittiba ile katedilebiliyordu. Sünnete uymak ise kararlılık ve tahammül istiyordu şüphesiz. Bahaeddin Nakşibend hazretleri [kuddise sırruhül, azim ve sabır gösterilirse eğer, bu yolda az zamanda çok kazanç olduğunu müjdeliyordu gelenlere. 
Kandilin fitili kımıldatılmış, ışığı karanlıkları dağıtıp nice sırları ayan eylemişti. Kasrıhindüvan “Kasrıârifân” oldu. 
Çünkü bu sıralar sakalının beyazı siyahını geçen Seyyid Muhammed Bahâeddin Buhâri'nin (kuddise sırruhül “şah-ı ârifan” olduğu bütün Allah dostlarınca teslim edilmişti. 


“EL KÂRDA, GÖNÜL YÂRDA GEREK” 


Şah-ı Nakşibend, riyâzet ve mücâhedesini tasavvufun en zor geçitlerini aşarak tamamlayan bir mürşid-i kamil olarak bağlılarını, mutedil, tehlikesiz ve sade bir yola sevkederken, bu yolun dinin hudutları dahilinde bulunduğuna bilhassa dikkat çekti. “Bizim yolumuz ihsan mertebesini gözeterek Müslümanlığı yaşamaktır” buyurmuş, bunun için de ahkâma bağlılığı, takvaya riayeti ve azimetle amel etmeyi şart koşmuştu. Işığına gelenlere tarikatın edepten ibaret olduğunu hatırlattı sürekli. Onları Allah'a, Resülü'ne ve mürşidlere karşı her daim edepli olmaya çağırdı. İnsan, emirlerini yapıp yasaklarından sakınarak, mâsivayı terkederek, Allah'a karşı edepli olabilirdi ancak. Resülullah”a [sallallahu aleyhi vesellem) karşı edep, her iş ve halde ona uymakla gösterilebilirdi. Mürşid karşısındaki edep ise onun sohbetini ganimet bilmekle, huzurunda da gıyabında da hatırını yüksek tutmakla mümkündü. 


Bir velinin rehberliğinde her an nefse muhalefetle kendini murakabe eden, sık sık muhasebe yapıp kendini hesaba çekerek tövbe ile hatadan dönenlerin müşahede ehli olabileceğini müjdeledi. Fakat, “Letâifin kaybolma- 


MUHAMMED BAHAEDDİN BUHÂRİ ks) 


ması, helâl lokmaya bağlıdır” der, ibadetlerden tat alınabilmesi için de helâlinden kazanıp yemenin, haramlardan ve şüpheli şeylerden uzak durmanın şart olduğunu söylerdi. 


Halvetteki şöhret tehlikesine işaretle müridlerinin inzivaya çekilmesini istemez, onlara yaşanan hayatın içinde yer almalarını, başkalarına yük olmadan nafakalarını kazanmalarını, gönüllerine almadan dünya ile de uğraşmalarını salık verir, “El kârda ama gönül yârda olsun!” 
buyururdu. Kendisi de tekkede oturup beklemeyi tercih etmez, insanların arasına karışır, ziyaretlere gider, seyahatlere çıkardı. 


Sohbet ve hizmetle yetiştirirdi bağlılarını. Onları bilhassa imanla ilgili meselelerde tartışmaktan meneder, herkesin kendi kalbiyle meşgul olmasını öğütlerdi. Müridlerine, “Kendiniz için himmetten, başkaları için hizmetten bir an bile geri durmayın” derdi. Mürşidin himmeti arşa uzanan bir merdivendi ama bu merdivenle yükselmek için müridin de himmeti, yani gayreti gerekiyordu. Bu gayret devamlı olmalıydı üstelik. Çünkü, “Bir kere koşmakla av yakalanmaz” buyurmuş ve şöyle ilave etmişti: “Avı, sürekli kovalayan kimse tutar!” 


İnsanlara hizmetin özü ise onlara ahiretini kazandırmaktı. Bu da söz ile değil, hal ile olacak bir işti şüphesiz. 
“Öyleyse” diyordu Şah-ı Nakşibend hazretleri (kuddise sırruhül, “Bu yolun yolcuları dinini iyi öğrenmek, hakkıyla yaşamak ve başkalarına numune-i imtisal olmakla mükelleftir.” 
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KERAMET İSTİKAMETTEDİR 


Şah-ı Nakşibend hazretleri (kuddise sırrunû] keramete değer vermez, keramet talebinden hoşlanmazdı. Hele Allah dostlarını imtihan eder gibi onlardan keramet beklentisine girmeyi edepsizlik sayardı. Ona göre marifet keramette değil, istikamet üzere olabilmekte idi. 


Bir gün Buhara'nın bir köyünde konaklamışlardı. Köyün sakinleri onun sohbet ve ziyaretine koştular. Köylülerden biri gelirken bir sepet dolusu armut da getirmiş, meyveleri ikram olarak Bahâeddin Nakşibend'in (kuddise sıruhül önüne koymuştu. Şah-ı Nakşibend [kuddise sırruhüj bu armutları, onları getiren de dahil olmak üzere mecliste bulunanlara birer birer dağıttı fakat yememelerini tembihledi. Sonra o köylüye dönüp, “Söyle bakalım, bu ikramda bulunmaktaki asıl maksadın neydi?” diye sordu. 
Köylü başı önünde, gözlerini elindeki armuda dikmiş, mahçup bir halde şu itirafta bulundu: “Efendim, sizin keşif ve keramet sahibi bir mürşid-i kâmil olduğunuzu duymuştum. Acaba hakikaten öyle midir, değil midir diye denemek istedim. Sepetteki armutlardan birine işaret koymuş, eğer bu zat dedikleri gibi biriyse, bu armudu bulur bana verir, diye düşünmüştüm. Bağışlayın, boş bulunup cahillik ettim.” Şah-ı Nakşibend (kuddise sırruhül, “Peki elindeki armut, işaretlediğin meyve miydi?” diye tekrar sordu. Adam, utana sıkıla, “Evet” diyebildi yavaşça. Bahâeddin Nakşibend hazretleri (kuddise sırruhül cemaate döndü ve buyurdu ki: “Allah'ın veli kullarını böyle basit düzenlerle denemeye kalkışmak uygun değildir. İstikamet üzereyse, Resülullah'ın [sallallahu aleyhi vesellem] sünnetini yaşıyorsa eğer, bir mürşidi imtihana hacet yoktur. İstikametten daha doğru bir ölçü olamaz çünkü. Biz şu adama işaretlediği meyveyi keramet göstermek için değil, bizden uzak kalıp zarar görmemesi için bulup verdik!” 


Bahâeddin Nakşibend hazretleri (kuddise sıruhül, tasarrufu zaman ve mekânla sınırlı olmayan büyük velilerdendi. 
Buharalılar, kuraklık gibi, düşman kuşatması gibi musibetlerle karşılaştıklarında ona koşar, onun duasıyla selâmete çıkarlardı. O, Buharalılar için hâlâ “Hâce-i bela-gerdan”, yani belaları defeden velidir. Böyle üstün hallerine, cihanı tutan şöhretine rağmen devrin âlimlerine tasavvufi görüşlerini anlatıp, onlardan yanlışı varsa düzeltmelerini isteyecek kadar mütevazi idi. Bu sebepledir ki süfiler kadar zâhir ulemasından da büyük saygı görmüştü. 


1389 yılında Kasrığrifân'da vefat etti. Mezarı oradadır. Vefatından sonra sevenlerinden biri onu rüyasında görmüş ve “Hangi ameli işleyeyim ki kurtuluşa ereyim?” 
diye sormuştu. Şah-ı Nakşibend'in (kuddise sırruhül cevabı kısaydı ama ne yapmamız, nasıl yol almamız gerektiğini anlatmaya yetiyordu. Şöyle buyurmuştu: “Son nefeste ne ile meşgul olmak lazımsa, onunla meşgul olunuz!” 


azə JUSI; منبم المَعّارف‎ (çə? dI 


” 


B اليد میرکلال دس ال سر‎ SAJI 


(ve ila rûhî) 


Menba””1-mearifi ve”l-kemali seyyidı”s-sadatı, es-Seyyid Emir Külâl 


(kaddesallahu sırrahu). 


Marifetlerin ve kemalatın kaynağı, sâdâtın efendisi, Seyyid Emir Külâl hazretlerinin (kuddise sırruhü| ruhuna vâsıl 


eyle. 


Seyyid Emir Külal 


(kuddise sırruhül 


HEM ZAHİRİN 
HEM BATININ 
PEHLİVANI 


Sühari köyünün meydanında rakibiyle güreşen genç pehlivan, bir çift gözün nazarını üzerinde hissetti. Aslında meydanın etrafında toplanan meraklıların pehlivanları seyrettiğini, bunun son derece tabii olduğunu biliyordu. 
Ama bu başka bir şeydi. Sadece kendisine yönelen, ta kalbine nüfuz eden, ferahlık ve huzur veren bir nazardı bu. Üstelik böyle bir nazarın kendisine sabitlendiğini görmüyor, seziyordu. Rakibinin sırtını yere vurur vurmaz kalktı, seyircilerden tarafa döndü, o bir çift gözle karşı karşıya geldi. O kadar insan arasında bu nazarın sahibiyle nasıl ilk bakışta göz göze geldiğini de anlayamamıştı. 
Gülümseyen bir yüz, muhabbetle hala kendisine bakıyor, bu bakışlardan kalbine dolan manevi haz gittikçe artıyordu. Sonra o nazarın sahibi aynı mütebessim çehre ile döndü, yavaş adımlarla güreş meydanından uzaklaşma- ya başladı. Emir Külal (kuddise sıruhüj isimli genç pehlivan 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da alelacele giyinip takibe koyuldu onu. Birkaç dakikadır yaşadığı manevi neşveyi kaybetmek istemiyordu. Bu güleç yüzlü adamın peşinde Hâcegân yoluna ilk adımlarını attığının, yola geldiğinin farkında değildi henüz. 


BİR NAZARIN PEŞİNDE 


Vardıkları bir sohbet meclisinde, peşinden geldiği kişinin büyük velilerden Hâce Muhammed Baba Semmasi olduğunu öğrendi Emir Külâl. Bütün delişmenliği- ne rağmen bir gün bir Allah dostunun elinden tutacağını bekliyordu. Pişmiş topraktan çanak çömlek yapıp sattığı için “çömlekçi” manasına gelen “Külal” lakabıyla anılan bu uzun boylu, güçlü kuvvetli karayağız genç, seyyiddi. 
Babası Seyyid Hamza, Medine”den göçüp gelmiş, buralara yerleşmişti. Seyyid Emir Külal, nesebinin omuzlarına yüklediği sorumluluğun farkındaydı. Annesinden, kendisine hamile iken boğazından şüpheli bir lokma bile geçse, kadıncağızın ağrılarla kıvrandığını, o lokmayı midesinden çıkarmadan rahatlamadığını defalarca dinlemişti. Allah Teâlâ onun anne karnında dahi helâlinden beslenmesini murat etmişti demek ki. Babasının dostu olan, Yesevi büyüklerinden Seyyid Ata'nın, evlerini ziyaret ettiği bir gün, kendisi hakkındaki dua ve müjdelerini hatırlıyordu. Seyyid Ata o gün sarığını çözmüş, yarısını kesip henüz dört beş yaşlarında olan Emir Külâl'in (kuddise sırruhül başına sarmıştı. Sonra babasına dönüp, “Bu çocuk ileride yüksek derecelere kavuşacak, pek çok kimse onun himmetiyle doğru yolu bulacak inşallah” demişti. Buna rağmen yetişme çağlarında pehlivanlığa merak sardığı, çevresi kendisine yakıştırmasa da güreş- 


meyi sevdiği doğruydu. Ama o asıl pehlivanlığın nefsi yenmekle kazanıldığını biliyor, içten içe batın pehlivanı olmayı arzuluyordu. Hâce Semmâsi'nin (kuddise sırruhül Nazarıyla bu arzunun alevlendiğini farketti. Fırsat bu fırsattı şimdi. Hâce'nin elini öpüp eteğini tuttu ve bir daha bırakmadı. Seyyid Emir Külâl (kuddise sırruhül, Hâce Semmâsi'nin (kuddise sırruhül dergâhında bâtın pehlivanlığına soyundu. 


ŞAH-ı NAKŞİBEND'İN SOHBET PİRİ 


Mürşidi Hâce Muhammed Semmâsi'nin ikamet eylediği Semmâs, Seyyid Emir Külâl'in (kuddise sıruhüj köyü Sühâri'ye altı yedi saatlik yürüyüş mesafesindeydi. Seyyid Emir Külâl (kuddise sıruhüj, senelerce her pazartesi ve perşembe günü yaya olarak Semmâs'a gidip geldi. Mürşidinin en sadık talebelerinden biriydi. Derslerini aksatmıyor, Sühâri ile Semmas arasında saatler süren yolu zikrederek yürüyordu. Yirmi seneye yakın mürşidinin hizmetinde bulundu, sohbet halkasında ilim öğrendi ve nihayet onun en seçkin halifelerinden biri oldu. O kadar ki Hâce Semmâsi, doğumunu önceden müjdelediği Bahâeddin Nakşibend hazretlerinin [kuddise sırruhül terbiye ve himayesini, Şah-ı Nakşibend daha kundak çocuğu iken bu halifesine havale eyledi. Hâce'nin vefatından sonra da irşad postuna Seyyid Emir Külâl (kuddise sırruhül geçti. 


Toprağı hamur eyleyip şekillendirdikten sonra uygun ateşte pişirmekte ustaydı zaten. İrşad müddetince bağlılarını da tasavvuf terbiyesiyle yoğurup sünnet ölçüleri içinde şekillendirdi; gönüllerinde yaktığı aşk ateşiyle onları âdeta pişirip olgunlaştırdı. Mürşidinin emaneti olan Şah-ı Nakşibend'e her zaman ayrı bir alaka gösterdi. 
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Göğsünde ne varsa aktardı ona. Şikâyetlere rağmen tek başına hafi zikir yapmasına müdahale etmediği gibi, oğlu Emir Burhan'ı, “Bu taze delikanlı sana teslim. Al, ben seni nasıl yetiştirmişsem, sen de onu öyle yetiştir.” diyerek, Bahaeddin Nakşibend”e yolladı. Şah-ı Nakşibend'i ikuddise sırruhül ileride üstleneceği irşad sorumluluğu için şimdiden hazırlıyordu böylece. Bu hususta üzerine düşeni yaptığına kani olunca, kendisinden sonra Nakşibendiyye çizgisini başlatacak talebesine başka marifet pınarlarından da nasiplenmesi için izin verdi. 


YOL ve YÜRÜYÜŞ ÂDABI 


Milâdi 1370'te vefat eden Seyyid Emir Külâl, hayatı boyunca insanları, tövbeye, ilme, ihlâsa, edepli olmaya ve Resülullah”ın (sallallahu aleyhi vesellem) yolunda yürümeye çağırdı. Tövbe üzerinde çok durur, bağlılarına, “Başkalarının günahlarını görmek yerine kendi günah ve hatalarınıza bakıp tövbe edin” derdi. Samimi bir pişmanlığın ve bir daha günah işlememe kararlılığının eseri olan tövbeyi bütün taatlerin başı sayardı. Sohbet ve derslerinde dünya sevgisinin tehlikesine dikkat çekti; bunun sırat-ı müstakim üzere yürümeye mani olacağını anlattı. 


Edebi, Allah'ın koyduğu hududa riayet olarak tarif eder, insanın bütün münasebetlerinde bu hududu gözetmesini isterdi. Kulaklara küpe olması gereken nasihatleriyle hep bu edep ölçülerini hatırlattı. “Bezm-i elestteki ahdinize sadık olun, kulluğunuzda kusur etmeyin, sadece Allah rızasını kazanmaya bakın” der, böyle yapanları Allah Teâlâ'nın dünyada da ahirette de utandırmayacağını söylerdi. 


SEYYİD EMİR KÜLAL |k.s 


“İlmi ve ameli terketmeyin ama ilminiz ve amelinizle de övünmeyin” buyurdu. Ruhsatlarla değil azimetle amel etmeyi, cahillerden uzak durup alimlere yakın olmayı, bid'atlardan sakınmayı tembihledi. Herkesi kendi el emeğiyle helâlinden kazanmaya teşvik etti; israfa da cimriliğe de düşmemeleri için uyardı. İnsanın hem dışının, hem içinin, hem yiyip içtiklerinin hem de yürüdüğü yolun temiz olması gerektiğini öğütledi. Beden ve kıyafetin suyla temizlenmesi gibi malın zekâtla, kalbin zikir ve ibadetle, yolun ise insanların gönüllerini hoş tutmakla temizleneceğini anlattı. Kibir, cedel, incitici ve kırıcı bir sertlikle muamele, Hâcegân yolunda yürümeyi zorlaştıran, yolu tıkayan engellerdi ona göre. Ölüm döşeğinde iken bir kere daha talebelerine, “İlim öğrenmekten, ilminizle amel etmekten ve Resül-i Ekrem'in [sallallahu aleyhi vesellem) yoluna tâbi olmaktan asla ayrılmayın!” vasiyetinde bulundu. 


EN BÜYÜK KERAMET 


Meclisine gelenlere hep rıfk ile, tevazu göstererek davranmak süretiyle müridlerine örnek oldu. Halbuki kerametleri dilden dile anlatılan büyük bir veli idi. Hayret ve hayranlık uyandıran kerametlerinin zuhurundan sonra bile, böyle kerametlerin tesiriyle kendisine bağlananlara hep ihlâsı, takvayı, istikameti işaret etti. Onların keramete değil istikamete talip olmasını, velilerden ahiret hayatı için himmet istemesini arzuluyordu. Bu arzusunu bir imaret inşasında çalışan işçilere gösterdiği keramet ve bu keramete dair değerlendirmeleri ile açıkça ifade buyurmuştu bir defasında. 
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İmaret yapımında çalışan işçiler acıkmış, az önce inşaat sahasını gezip evine giden Seyyid Emir Külâl'in (kuddise sırruhü) kendilerine yiyecek bir şeyler getireceğini ummuşlardı. Halbuki hem yemek zamanı değildi, hem de ihtiyaç ve isteklerini Emir Külâl hazretlerine (kuddise sırruhü) söylememişlerdi. “Söylemeye ne hâcet, eğer gerçek bir veli ise zaten aklımızdan geçenleri bilir, her birimize birer sıcak ekmek olsun, getirir” diye düşünüyorlardı. Biraz sonra Seyyid Emir Külâl (kuddise sıruhüj döndü geldi ama elleri boştu. Çalışanların kalplerine şüphe düştü, kafalarında acabalar oluştu. Kendi aralarında, “Demek ki bu gerçek bir veli değilmiş” gibi fısıldaşmalar başlayınca, “Ey tahammülsüzler!” diye seslendi Seyyid Emir Külâl kuddise sırruhü) ve, “İstediğiniz bu muydu” diyerek elini koltuğunun altına sokup, oradan çıkardığı sıcacık ekmekleri birer birer onlara dağıttı. İşçiler bu keramet karşısında donup kaldı. Neden sonra pişmanlıkla af dilemek için ellerine sarıldıklarında hepimize ders olacak şu sözleri söyledi Seyyid Emir Külal (kuddise sırruhül, “Ey dostlar! Niye böyle dünyalık şeylere itibar ediyor, bizden basit, geçici, öğünlük taleplerde bulunuyorsunuz? Biz bekleriz ki sizler bizden ahireti, ahirette kurtulmayı isteyesiniz. Marifet ekmek vermek değil, ebedi saadete götüren istikameti gösterebilmektir. Bir Allah dostunun yürüyerek işaret eylediği istikametten daha büyük keramet yoktur.” 


Hacegan yolunun diğer uluları gibi o da sırat-ı müstakimin nasıl yürüneceğini gösterip geçti bu dünyadan. 


Sİ İ.A.”‏ 217120 لما سواك‌الناسی 
(والىروح) المقبل عليك ولما سو ۱ 


BELİ تكاس‎ | GG əəə Azə 
۱ ۰ ۰ # 5 


” 


(ve ila rühi) 
El-Mukbili aleyke ve lima sivake”n-nasi, eş-Şeyh Muhammed Bâbâ's-Semmâsi 


(kaddesallahu sırrahu). 
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Mâsivadan (Allah sevgisinin haricindeki sevgilerden) arınmış, insanları Hakk'a yönlendiren Şeyh Muhammed Bâbâ 
Semmâsi hazretlerinin (kuddise sırruhü| 


ruhuna vâsıl eyle. 


Hace Muhammed Baba Semmasi 
Ekuddise sırruhül 1 


ER KOKUSU, 
GÜL KOKUSU 


Hâce Mahmud-ı İncirfağnevi (kuddise sıruhül, karşısında edeple diz çökmüş olan karayağız gencin ellerini muhabbetle tutmuştu. Şefkat nazarlarını ondan ayırmadan, halifesi Ali Râmiteni'ye (kuddise sırruhül seslendi: “Muhammed bundan böyle sana emanettir.” Babası Seyyid Abdullah, Muhammed isimli bu genci daha çocuk yaşlarında iken alıp huzura getirdiğinde Hâce Mahmud, büyük velilere mahsus ferasetle ondaki safveti görmüş, “Önce zahir ilimlerini öğrensin” buyurmuştu. O gün bu gündür Semerkant ve Buhara”nın en büyük âlimlerinden devri- 


nin bütün ilimlerini tahsil etmek için gece gündüz çalışan 


bu genç, yıllar sonra şimdi bir kere daha Hâce'nin huzurundaydı. Zâhir ilimleri ikmal edilmiş, artık bâtın ilimlerini öğrenmenin vakti gelmişti. Ona bu yolda Ali Râmiteni (kuddise sırruhül kılavuzluk edecekti. Hâce Mahmud [kuddise sıruhü), halifesi ile ona teslim eylediği gencin huzurdan 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ayrılırlarken attıkları her adımda sanki Hâcegân yolunun Ehl-i sünnet çizgisinden zerre sapmadan nerelere uzandığını görüyor, Allah'a şükürler kılıyordu. Nitekim kendisinden sonra emaneti Hâce Azizan Ali Râmiteni [kuddise sırruhül alacak, o da ileride Hâce Muhammed Baba Semmasi diye anılacak bu gence devredecekti. 


GAYBETİ GALİP BİR VELİ 


Hâce Muhammed (kuddise sırruhül, Râmiten ile Buhara arasındaki Semmâs köyünde doğdu. “Semmösi” nisbesi buradan geliyor. Aynı ismi taşıyan oğlu ve halifesi Muhammed Semmösf ile karıştırılmaması için bağlıları ona “Baba Semmâsi” diyorlardı. Böylece Hâce Muhammed Baba Semmâsi [kuddise sırruhül olarak tanındı. Tasavvuf terbiyesini Hâce Ali Râmiteni'den [kuddise sırruhül aldı. 
Hâce Azizân, irşad makamına geçip Hârizm'e gittiğinde yanında bulunan iki müridinden biriydi. Seyrü sülükünü tamamladıktan sonra Ali Râmiteni'den [kuddise sıruhüj hilafet alarak köyüne döndü, burada irşada başladı. Şeyhi Hâce Azizan Ali Râmiteni (kuddise sırruhül, vefatına yakın bağlılarına Hâce Muhammed Baba Semmâsi'yi (kuddise sırruhül İşaret etti, “Ona tâbi olun, emirlerini tutun, yaşadığı müddetçe onun yanından ve yolundan ayrılmayın!” buyurdu. 


Muhammed Baba Semmâsi de [kuddise sırruhül diğer Hacegân büyükleri gibi dergâhta oturmayı tercih etmezdi. 
Civar köy ve kasabaları dolaşır, oradaki insanlarla sohbet meclisleri kurardı. Dervişliğe kabiliyetli kimseleri daha ilk görüşte farkeder, manevi bir cezbe ile onları kendine çekerdi. Köyünde küçük bir bağı vardı; Semmas”ta 


HACE MUHAMMED BABA SEMMASI [k.s] 


bulunduğu zamanlar bazan buradaki asmaları budar, ağaçların, çiçeklerin bakımıyla meşgul olurdu. Gaybet ve istiğrak hali galip olan velilerdendi Hâce Muhammed Baba Semməsiİ [kuddise sırruhüj. Bütün bir mahlükatın olduğu gibi nebatatın, yani otların, çiçeklerin, ağaçların da zikrini duyar, kendinden geçerdi. Hâce'yi arayanlar, onu bağında, elinden budak makası düşmüş, vecd halinde bulurlardı çoğu kez. 


ER KOKUSUNU ALABİLMEK 


Bağındaki asmaları budarken dalıp dalıp giden, bahçesindeki gülleri koklarken kendinden geçen Hâce Semmâsi (kuddise sırruhül, bu renk ve kokuların götürdüğü mana âleminde nereleri dolaşıyor, neleri müşahede ediyordu, bilemiyoruz. Fakat bildiğimiz bir şey var: Hâce güle, gülün kokusuna herkesten çok aşina idi. Gülü en iyi o biliyor, gülün kokusunu en iyi o alıyordu. Bahâeddin Nakşibend hazretlerinin köyünden, Kasrıhindüvân'dan geçerken, “Bu topraktan bir er kokusu geliyor. Kasrıhindüvan, yakında Kasrıârifân olacak deyip Şah-ı Nakşibend'in [kuddise sırruhül doğacağını henüz o dünyaya gelmemişken müjdeleyebilmişti bu yüzden. 


Bahaeddin Nakşibend hazretleri (kuddise sırruhül Üç günlük bebek iken yolu yine Kasrıhindüvân'a düşen Hâce Semmâsi [kuddise sırruhül, “Daha önce aldığımız er kokusu şimdi daha da belirginleşmiş” buyurdu ve ekledi: “Şüphe yok ki o er dünyayı teşrif etmiştir.” Hakikaten birkaç gün sonra dedesi, kundaktaki Muhammed Bahâeddin'i (kuddise sırruhül, hayır duasını almak üzere hediyelerle Hâce Semmâsi'nin [kuddise sıruhüj huzuruna getirdiğinde, Hâce 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bu küçük yavruyu kucağına almış, “Çoktan beri size işaret ettiğimiz, kokusunu aldığımız er budur” demişti. “Bu çocuk ileride zamanın kutbu olacak, tarikat-ı aliyenin başında aşk ehlinin derdine derman bulacaktır.” Sonra halifesi Seyyid Emir Külâl'e (kuddise sırruhül dönmüş, şu tâlimatı vermişti ona: “Ey Emir Külâl! Kundaktaki şu çocuk benim oğlumdur. Onu zâhir ve bâtın terbiyesi için sana ısmarlıyorum. Sakın ola ihmal göstermeyesin!” 


Hâce Semmâsi, kokusu katmerlensin diye gülü güle emanet ediyordu böylece. 


BUHARA”DA GÜL DEVRİ 


Gülü güle emanet ediyordu, çünkü Seyyid Emir Külâl de [kuddise sırruhül Hâce'nin kendisinden gül kokusu aldığı müridlerinden biriydi. Onu, Sühâri'de, bir güreş meydanında farketmişti. Sühâri, Emir Külâl'in (kuddise sıruhü) köyüydü. Buranın gençleri sık sık köy meydanında toplanır, birbirleriyle kıran kırana güreşirlerdi. Delikanlıların yine güreşe tutuştukları bir gün, yolu Sühâri'den geçen Hâce Semməsi [kuddise sırruhül, durdu, pehlivanları seyre koyuldu. Yanında bulunanlar böyle büyük bir velinin güreşle meşgul olmasına taaccüp ettiler. Halbuki o kâinatın en güzel gülünün kokusunu almıştı. Etrafındakilerin şaşkınlığını görünce, “Burada, aşk meydanında başpehlivan olacak evsafta bir er var. Fakat o yanlış meydanda güreşiyor. Onu bâtın pehlivanlığına soyundurmak lazım” buyurdu. Seyyid Emir Külâl'den (kuddise sıruhüj SÖZ ediyordu ve onu bir nazarla peşine düşürüp dergâhına bağlayıverdi. Tasavvuf terbiyesiyle bizzat alakadar olarak kısa zamanda kemalat bulmasına yardım etti Emir Külâl'in 


HACE MUHAMMED BABA SEMMASİ iksi) 


(kuddise sırruhül. Artık Hâce Semmâsi'nin [kuddise sırruhüj halifesiydi ve bu yolda kendisinden sonra kafilenin başında o yürüyecekli. 


Muhammed Bahaeddin Nakşibend'i (kuddise sırruhül yetiştirmek üzere Seyyid Emir Külâl’ e bu yüzden teslim etti. 
Yani gülü güle emanet eyledi ki kainatın en güzel gülünün hasret kalınan kokusu Buhara”yı bürüsün, oradan yedi iklim dört köşeye yayılsın. Öyle de oldu. Hâcegân yolunun uluları Peygamber Efendimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem) kokusunu, sünnetlerini bir bir ihya ederek yaşadıkları çağlara taşıdılar. 


MÜRİD, TESLİM OLANDIR 


Hâce Muhammed Baba Semməsf kuddise sırrunüj, Allah dostlarına tam bir teslimiyetle tâbi olmayı telkin ederdi çevresindekilere. İnsan, bir kere mürid olduktan, yani iradesini bir mürşid-i kamilin iradesine bağladıktan sonra kendisine ne söylenmişse harfiyen uygulamalıydı. Müridlik, kayıtsız şartsız teslimiyet demekti, serden geçmeyi gerektiriyordu. Serden geçmeyince, yani başına buyruk olmayı terketmeyince yol alamazdı mürid. Bu sebepledir ki Hâce Semmâsi kuddise sırruhül, bağlılarından hep kalbi faydasız duygu ve düşüncelerden arındırmalarını, rahmani olmayan havâtırdan muhafaza etmelerini istedi. 
Çünkü bütün bunlar mürşide teslimiyetin de şartıydı. 


14. asrın ortalarında doğduğu köy olan Semmâs'ta vefat etti. Vefatından hemen önce sancağı, halifesi Seyyid Emir Külâl'e (kuddise sırruhül vermişti. 
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zəli روح) لاه فى مَحَبَّة ما‎ Gilə 
المَغُروف بحضرة عزو ان خوجه عام‎ 
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# 
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(ve ilâ rühi) 
El-vâlıhı fi mehabbeti mevlahü”1-ğaniy- yi, el-ma'rüfi bi-hazreti Azîzan Hoca Aliyyı'r-Râmiteni 


(kaddesallahu sırrahu). 


Her şeyden müstağnı Mevlâ'sının muhabbetinde garkolmuş, aşkıyla yanmış Azizân Hoca olarak maruf Ali er-Râmiteni hazretlerinin (kuddise sırruhü| 


ruhuna vâsıl eyle... 


Hâce Azizân Ali Râmiteni 
(kuddise sırruhü| 


o HİZMETİ 
MİNNET BİLEN ŞEYH 


Buhara yakınlarındaki Râmiten kasabasında doğdu. 
Mâverâünnehir'in bu bereketli ikliminden daha çocukluk çağlarında iken nasibini almaya, devrinin büyük âlimlerinden ders okumaya başlamıştı. Keskin bir zekâsı, derin bir kavrayışı vardı. İlim tahsilini kısa zamanda tamamladı. 
Bir taraftan da geçimini temin etmek üzere dokumacılık sanatını öğrenmiş, bu meslekte “pir-i nessâc”, yani “dokumacıların piri” unvanını kazanacak kadar ilerlemişti. 
Fakat genç yaşında ilminin ve ustalığının getirdiği itibara rağmen gönlü huzura ermiyordu. Günlerden bir gün, karşılaştığı Hızır'a faleyhisselam) derdini açıp çare sordu. Hı- 
2۱۲ (aleyhisselâm), “Derdinin dermanı Hâce Mahmud”dadır” 
dedi; “Götür, gönlünü ona teslim eyle.” 


bə 
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HACE”DEKİ MÜRİD BEREKETİ 


Ali Râmiteni [kuddise sırruhül koştu gitti, Hâce Mahmud-ı İncirfağnevi'nin [kuddise sıruhüj önüne diz kırıp oturdu; dergâhına kapılandı. Zikirle, taatle, hizmetle kalbi itminan buldu. Böylece nice makamlar aşıp mürşidinin en gözde halifelerinden biri oldu. Nitekim Hâce Mahmud (kuddise sırruhül ihvanını ona ısmarlayarak göçtü bu dünyadan. 


Nakşiliğin bütün silsilelerinde Hâcegân yolunu Şah-ı Nakşibend hazretlerine [kuddise sıruhü| taşıyan kolbaşı olarak zikredilen Hâce Ali Râmiteni, Hâce Mahmud-ı İncirfağnevi'den İk.sırrıhumal emaneti devraldığında elli yaşını geçmişti. Fakrı ve sadeliği seçerek hususen avamı irşada yöneldi. Müridlerinin çokluğu dikkat çekiyordu. 
Kübreviyye tarikatının Rükniyye kolunu başlatan Rükneddin Alaüddevle es-Simnâni hazretleri de (kuddise sırruhüj halkın Hâce'ye teveccühündeki sırrı anlamak isteyenler arasındaydı. Yazdığı bir mektupla şöyle sual eyledi: “Elhamdülillaih hepimiz hizmet ehliyiz. Ancak siz ikramda tekellüfe kaçmaz, elinizde olanla yetinir, çok çok bir kap çorba sunarsınız. Biz ise mükellef sofralar kurar, gelenleri itina ile ağırlarız. Buna rağmen halk bizden ziyade size meyleder, sizden memnun ve razı olur. Bu nasıl iştir?” 


Hâce Ali Ramiteni (kuddise sırrunû] cevaben yazdı ki, ”Minnetle hizmet etmek yerine, hizmeti minnet bilmek gerek!” Çünkü kendisi aynen böyle yapıyor, halifelerine bunu tembihliyordu. Onlara, “Hizmette bulunduğunuz kişilerden minnettarlık beklemeyin, minnet ile iş yapmayın; tam aksine sizler hizmet ettiklerinize minnet duyun” diyordu. Hayatı boyunca, “Halka hizmet Hakk'a hizmettir” düsturuyla, sadece Allah rızasını gözeterek, hizmeti 


nimet bilerek yürüdü ve attığı her adımda bağlılarının sayısı biraz daha büyüdü. Nail olduğu, eşine az rastlanan bu mürid bereketi, hizmet anlayışının semeresiydi. 


ALLAH RIZASI İÇİN YOLA ÇIKINCA 


Halkın kalabalık kitleler halinde Hace Ali Ramiteni”nin [kuddise sırruhül İzini sürmesi, Buhara'da da zaman zaman taaccüple karşılanıyor, bu teveccühe bir izah getiremeyenler Hâce'ye itibarın sebebini sorguluyorlardı. O, “Rıza-yı ilahi için samimiyetle yola çıkanların yardımcısı Allah Teâlâ'dır; dünya bir araya gelse yine o yürüyüş engellenemezl” dese de bazı gafiller bunu anlamak istemiyordu. Hacegan yolunun Buhara”da öteden beri var olan bereketinden dem vurup, “Sen zaten hazır bir ihvan topluluğunu devraldın. Yabancı bir diyarda kendine bu kadar yoldaş bulamazsın” diyorlardı. 


Hâce, günlerden bir gün ani bir kararla yanına sadece iki müridini alıp batıya Hârizm bölgesine doğru yola çıktı. Aylar süren bir yürüyüşten sonra Harizm sultanının oturduğu beldenin kapısına vardılar. “Gidin, bu beldeye yerleşebileceğimize dair bir ferman isteyin” diyerek müridlerini sultana yollayan Hâce, onlar dönene kadar şehre girmedi. Dervişler sultanın huzuruna varıp, “Şehrin kapısında bekleyen yaşlı ve fakir bir dokumacı, mülkünüze yerleşmek için sizden yazılı izin istiyor” deyince, bu alışılmamış teklif sultanı önce şaşırttı. Sonra, yabancılar tarafından bile tercih edilen bir ülkeyi yönetiyor olmanın gururuyla sevindi. “Benim mülkümde ikamet etmek isteyen bu adama izin verdim. Kendisi istemedikçe hiç kimse onu bu beldeden çıkaramayacaktır” mealinde bir fermanı yazdırıp mühürledi ve gelen dervişlere verdi. 


Hörizm”e yerleşen Hâce Ali Ramiteni”nin (kuddise sırruhü) ilk işi bir dergah inşa ettirmek üzere amele pazarından ırgat tutmak oldu. Irgatlar günün çok az bir kısmında çalışıyor, kalan zamanlarda Hace”nin sohbet ve nasihatlerini dinliyorlardı. Nihayet inşaat bitti ama Harizmli işçiler, aldıkları zevk sebebiyle sohbetlere devam ettiler. Üstelik her defasında farklı kesimden insanlarla daha kalabalık bir şekilde geliyorlardı. Bir zaman sonra bütün bir bölge ahalisi akın akın Hâce Azizan”ın (kuddise sırruhül dergahını doldurur oldu. 


ÖNCE ÇÖZÜP SONRA BAĞLAYAN 


Pir hazretleri bu sıralar 100 yaşlarındaydı. Dokuma tezgahının başında tıpkı yumaktaki ipi çözüp dokuduğu kumaşın vahdetine kattığı gibi, dergahına gelenlerin gönüllerini de mâsivadan çözüp Allah'a bağlıyor, imanı kavi insanlar inşa ediyordu böylece. Kelime-i tevhid zikrinde- ki, “lâ ilâhe” ile çözüp “illallah” ile bağlıyordu. İman nedir diye soranlara hep, “Çözmek ve bağlamaktır” cevabını verirdi bu yüzden. Hikmet dolu şiirler söyler; bağlılarına az, öz ve ölçülü konuşmayı, mutlaka helâlinden az ve sade yemeyi telkin ederdi. “Ağzınıza girene ve ağzınızdan çıkana dikkat edin, konuşurken ve yiyip içerken ihtiyatı elden bırakmayın” derdi. Hâce cehri zikir yaptırır fakat zikrin mübtediler, yani yolun başındakiler için cehri, müntehiler, yani yolun sonuna doğru varanlar için hafi olması gerektiğini söyler, sanki Hâcegân yolu tekâmül ettikçe gizli zikirde karar kılınacağını haber verirdi. 


Hâce bu minval üzere gönüller yaparken halkın teveccühü Hârizm sultanının maiyetini telaşlandırdı. Öyle 


ya, bağlılarının bir dediğini iki etmediği bu yaşlı dokumacı saltanata göz koyarsa kimse engel olamazdı. Bu şeyhi Hârizm'den çıkarmak konusunda sultanı ikna ettiler. Dergâha gönderilen bir müfreze, sürgün emrini tebliğ edince, Hârizm sultanının daha önce verdiği ferman gösterildi onlara. Askerler ne yapacaklarını bilemediler. 
Fermanı alıp sultanın huzuruna vardılar ve durum böyleyken böyle dediler. Sultan, fermanını ve verdiği sözü hatırladı. Biraz da laf olsun diye yazdırıp çok önemsemediği bu iznin Hâce Ali Râmiteni'nin (kuddise sırruhül kerametine delil olduğunu anladı ve, “Hâce'ye dokunmayın!” 
dedi. Kendisi de onun bağlıları arasına katılıp bu mana sultanının himayesiyle şereflendi. 


İSTİKAMET ŞARTLARI 


Hâce Azizân, Allah rızası için halis niyetle yola çıkıp hizmet etmeyi nimet bilenlerin mutlaka böyle bir bereketle mükəfatlandırılacağının fiili müjdesi olarak geçip gitti dünya üzerinden. Emaneti Hâce Muhammed Baba Semmâsi'ye [kuddise sırruhül vererek 130 yaşlarında iken Hakk'a yürüdü. 


Hâce Ali Râmiteni (kuddise sıruhij keramet sahibi bir mürşiddi. Fevkalâde halleri dilden dile anlatılır, fakat o bağlılarından ısrarla istikamete rağbet etmelerini isterdi. 
Sohbetlerinde istikametin, Allah katında salih bir kul olmanın şartlarını bıkmadan usanmadan tekrarlar, müridlerine şöyle derdi: 


Zâhirde ve bâtında temiz olun. Hem dış görünüşünüz temiz ve tertipli olsun, hem kalbiniz dünya sevgisinden, hırs ve tamahtan, kötülük ve kinden arınmış olsun. 
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Dil edebine dikkat edin. Az konuşun, kibar olun, yumuşak söyleyin. 


Göz zinasından, harama bakmaktan kaçının. Bunun için de çarşı pazarda, sokak kıyılarında oturup geleni geçeni seyretmeyin.Mümkün olduğunca insanlardan uzak durun. 


Nefsin tasallutunu kırmak için bol bol oruç tutun. 


Devamlı zikir halinde olmaya, Allah”ı unutmamaya çalışın. 


Şeytani ve nefsani düşüncelerden kurtulun. Onların vesveseleriyle gönlünüzü bulandırmayın. 


Allah”tan korkun, takdire rıza gösterin. 
Salih kimselerin sohbetinde bulunun. 


İyi ve güzel hasletlerle bezenmeye, kötü huylardan kurtulmaya gayret edin. Resül-i Kibriya”nın ahlakıyla, Kur”an ahlakıyla ahlaklanın. 


Boğazınızdan daima helal ve temiz lokma geçsin. Harama, şüpheli şeylere yaklaşmayın. 


“Hâce Ali Râmiteni'nin yolu yolumuzdur” diyenler için istikamet arayışı bugün de en öncelikli vazifedir ve Hâce Azizân'ın [kuddise sırruhül saydığı istikamet şartları o gün bu gün değişmemiştir. 
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(ve ilâ rûhî) 
El-Mu”ridi anı”l-muradi”d-dünyeviyyi ve”l-uhreviyyi hazreti eş-Şeyh Mahmüdini”1-İncir Fağnevi 


(kaddesallahu sırrahu). 


Dünya ve ahiret arzularından yüz çevirmiş Mahmud İncir Fağnevi hazretlerinin (kuddise sırruhü| 


ruhuna vâsıl eyle... 


Hâce Mahmud İncirfağnevi 
(kuddise sırruhü)l 


GÖNÜLLER MİMARI 


Hulefa-yi Râşidin döneminden sonra genişleyen İslâm coğrafyasından, siyasi çekişmelerin tarafı olmak istemeyen Hâşimoğulları'na mensup pek çok aile Mâverâünnehir'e hicret etti. Özellikle Semerkant ve Buhara çevresine yerleşen seyyidler, henüz müslüman olmayan bu bölge insanlarını hikmetle, güzel öğütlerle Rab”lerinin yoluna çağırdılar. Onlara İslâm'ı Hz. Peygamber'den isallallahu aleyhi vesellem) nasıl öğrenmişlerse öylece tebliğ ettiler. 
Seyyidlerin siyasetten, kabilecilikten, kısır çekişmeler- den arındırarak Mâverâünnehir'e taşıdıkları İslâm, kısa zamanda bu toprakları manevi bir feyizle bereketlendirdi. Allah Resülü'nün sünnetine samimiyetle sarılma çabası semeresini verdi; Semerkant ve Buhara'nın köylerinde bile büyük veliler yetişir oldu. 
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İşte Hacegan yolunun büyüklerinden Şeyh Mahmud-ı İncirfağnevi de (kuddise sıruhüj Buhara”ya bağlı Vabkine kasabasının İncirfağne köyünde doğup büyümüştü. Bir inşaat ustasıydı. Dülgerlikten anlar, duvar örer, sıva yapardı. Lakin eli kârda, gönlü yarda olanlardandı o da. 
Çünkü Hz. Peygamber'in [sallallahu aleyhi vesellem] soyundan geliyordu ve Hâce Abdülhâlik-ı Gucdüvâni hazretlerinden [kuddise sırruhül bu yana artarak devam eden manevi bir himmet hâlesinin tam ortasında dünyaya gelmişti. Daha çocukluk çağlarında iken Rivger'e vardı, Hâce Ârif-i Rivgeri'ye [kuddise sırruhül İntisap etti, şeriat ve tarikatın esaslarını onun dergâhında öğrendi. 


MARİFET KALPLERDEKİ 
EĞRİLİĞİ GİDERMEKTİR 


Hâce Ârif-i Rivgeri (kuddise sıruhüj uzun zamandır dergâha muntazaman devam eden Fağneli Mahmud'daki gayret ve kabiliyetin farkındaydı. Bu genç mürid, kimseye yük olmadan maişetini temin için çalıştığı halde, virdini aksatmıyor, hizmetten ve sohbetten geri durmuyordu. Çabuk öğreniyor, öğrendiği her şeyi hayatına aktarıyordu. 


Mürşidi bir gün onu çağırdı ve şöyle dedi: “Duyarım ki eğri ağaçları yontar, dümdüz dilmeler çıkarırmışsın onlardan. Tuğlalarla cetveli düzgün duvarlar örer, sıvayarak pürüzlerini giderirmişsin. Ey Mahmud! Marifet, kalplerdeki eğriliği tesviye etmektir. Marifet, ilâhi tecelliye mazhar olabilecek gönüller imar edebilmektir. Sende bu kabiliyet var. Gel daha yakınımızda dur, halilimiz ol ki her biri bir Beytullah olan gönüller inşa edebilesin.” 


Hâce Rivgeri, Mahmud-ı İncirfağnevi'yi (kuddise sırruhû] “gönüller mimarı” olması için kendine halife yaptı ve emaneti teslim edeceği bu halifesine herkesten çok ihtimam gösterdi. Hâce Mahmud-ı İncirfağnevi (kuddise sırruhül İrşad makamına geçtiğinde, Allah dostlarını sorup arayanlara Hızır'ın faleyhisselam) dahi işaret eylediği büyük velilerdendi artık. Sadece kendisi değil, hem yetiştirdiği maneviyat erleri, hem de onun temiz nesebinden gelen nesli asırlarca gönüller imar eylediler dünyanın dört bir yanında. Tıpkı Bursa'da medfun bulunan ve Anadolu'da gönüller yapmak için tâ Buharalardan kalkıp gelen torunu Emir Buhâri hazretleri gibi. 


CEHRİ ZİKRE NEDEN BAŞLANDI? 


Mahmud-ı İncirfağnevi, Hâce Ârif-i Rivgeri'nin (kuddise sırruhü Son zamanlarında, onun izni ve tâlimatıyla zikr-i aleniyi, yani açıktan sesli zikri icra etmeye başlamıştı. 
Mürşidinin vefatından sonra da cehri zikri sürdürdü. Halbuki bu, Hâcegân yolunun zikir usulü değildi. Fakat bir ikaz zarureti, geçici olarak böyle bir usul değişikliğini gerektirmişti. Nitekim silsile Şah-ı Nakşibend'e ulaştığında tekrar hafi zikre dönüldü. 


Kendisine cehri zikirdeki ısrarın sebebi sorulduğun- da, Hâce Mahmud-ı İncirfağnevi (kuddise sırruhül şu cevabı vermişti: “Gaflet uykusuna dalanlar uyanıp hak yoluna dönsünler, sırat-ı müstakime girerek bütün hayırların anahtarı, bütün saadetlerin aslı olan tövbe ve inâbeye rağbet etsinler diye cehri zikir yapıyoruz.” Anlaşılan o ki insanlara vazifelerinin bir süre daha yüksek sesle hatırlatılmasına ihtiyaç vardı. 


IOI 


Zamanın hafi zikir taraftarı olan bütün alim ve meşayihi de bu maksattan dolayı cehri zikre cevaz verilebileceğini ifade etmişlerdi. Fakat bunun kalıcı bir usul haline gelebileceği tehlikesine dikkat çektiler ve Hâce'den bu hususta bir sınır belirlemesini istediler. Yani zaruretin ortadan kalkması halinde açıktan ve sesli zikre kimlerin devam edebileceğini sordular. Çünkü cehri zikir hep bir riya tehlikesi taşıyordu. Herkesin hakkını verebileceği bir tarz değildi. Hâce Mahmud-ı İncirfağnevi (kuddise sırruhüj buyurdu ki, “Sesli zikri ancak dilini yalan ve gıybetten arındırmış, boğazından haram ve şüpheli lokma geçmemiş, kalbinde riyadan zerre olmayan, sırrı Cenâb-ı Hak'tan gayrisine teveccüh etmeyen kimse yapabilir.” 


MERDANE OLMAK 


Aydınlık yüzlü bu Allah dostu, gittiği her yere başındaki bembeyaz sarıkla gidiyor, böylece âdeta hal diliyle kalplerini ağartmaya davet ediyordu muhataplarını. İrşad postunda oturduğu müddet içinde insanları sadece cehri zikirle değil, sohbet ve nasihatleriyle de uyardı. Onları tövbe ve inâbe ile günahlardan vazgeçip Allah Teâlâ'ya yönelmeye teşvik etti. Mürşidinin dediği gibi, kalplerdeki eğrilikleri giderdi, gönülleri imar edip Beytullah kıldı. 


Vefatından sonra da kerametleri görülen, büyük bir veli idi. Emaneti halifesi Ali Râmiteni'ye bırakıp bu dünyadan göçtükten sonra da bağlılarını uyardığına dair menkibeler anlatılır. Hâce Ali Râmiteni [kuddise sıruhüj ve dervişleri, bir zikir meclisinde iken başlarının üstünden geçen beyaz bir güvercinin, “Ya Ali, merdane ol!” diye nida eylemesini, o sıralar ahirete irtihal etmiş bulunan 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Hâce Mahmud-ı İncirfağnevi'den gelen bir ikaz sayarlar. Zira Hâce bütün irşadı müddetince insanları merdane olmaya, yani sözünde durmaya, elest meclisindeki ahdine sadık kalmaya çağırmıştı. Öyle ya, insanoğlu bu dünyada sözünün eri olup olmamakla sınanıyordu. Hâce Mahmud-ı İncirfağnevi'de diğer Allah dostları gibi sözünün eriydi, ve nasıl merdane olunacağını bizim için örnekleyip geçti dünya üzerinden. 


TO: 


M R z ۹ z 12331 R 0‏ یں cəllə)‏ روح) المتسلخ عن الحجاب البشری 
# 


£ 3 2 د كح‎ 0 R 03 ə... 
E عارف الریوگری (قدس اله سر‎ ə | حضرة‎ 
7 ۱ ۱ m. ~ ” 


(ve ila rühi) 
El-Mütesellihi 2۱۰1-16201 1-beşeriyyi, hazreti eş-Şeyh Arifi”r-Rivegeri 


(kaddesallahu sırrahu). 


Beşeri perdelerden sıyrılmış, Şeyh 
Arif Rivgeri hazretlerinin (kuddise sırruhü| 


ruhuna vâsıl eyle... 


Arif-i Rivgeri 
(kuddise sırruhül) 


ARİFLERİN ÖNDERİ 


Ço zr > 


Buhara'da, hocalarının âdeta el üstünde tuttuğu son derece kabiliyetli bir medrese talebesiydi. Çarşıda dolaştığı bir gün, alış verişini yapıp bir dükkândan çıkmakta olan Abdülhalik-ı Gucdüvâni hazretlerini (kuddise sırruhü) gördü. İlk kez karşılaştığı Hâce'nin keramet sahibi bir veli olduğunu duymuştu. Fakat ilmiyle ve zekâsıyla mağrur bu genç, bazı hocalarının da tesiriyle tasavvufun terbiye metoduna mesafeliydi. Halkın, tasavvuf büyüklerinin hallerini abarttığını düşünüyordu. Bu önyargılarına rağmen, Hâce'yi görünce o güne kadar hiç yaşamadığı bir huzurun, bir ruh dinginliğinin bütün varlığını sardığını farketti. 
Gayr-i ihtiyari koştu, “Müsaade ederseniz ben taşıyayım” diyerek Hâce'nin elindeki öteberileri aldı. Abdülhalik-ı Gucdüvani”nin iki adım gerisinde onun evine doğru yürürken, hissettiği manevi haz sebebiyle bu yolculuk hiç bitmesin istiyordu. Nihayet eve vardılar. Hâce hazretleri 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müşfik bir nazarla delikanlıya baktı, hizmeti için teşekkür etti ve, “Bir saat sonra gel, yemeği birlikte yiyelim” dedi. 


Genç medrese talebesi mutluluktan uçacak gibiydi. 
Dünyalar onun olmuştu. 


MÜRŞİDİN CEZBESİNE KAPILINCA 


Geçmek bilmeyen o bir saat dolduğunda, izah edemediği bir iştiyakla koştu, Hâce'nin kapısını çaldı. Yemek bahaneydi. Hâce'nin yanında yaşadığı manevi hazza koşuyordu aslında. Nitekim sonraki zamanlarda kapı çalmalar sıklaştı. Ârif ismindeki Râmitenli bu genç, her fırsatta Hâce'yi ziyaret ediyor, onun yakınında bulunmak için bütün imkânlarını kullanıyordu. Bu arada medresedeki derslerini de ihmal eder olmuştu. Hocalarından biri onun tekrar dersleriyle alakadar olması için tarikat büyükleri aleyhine birtakım sözler sarfetti. Ârif-i Rivgeri'nin [kuddise sırruhül Canı sıkılmış fakat hocasına hürmeten sesini çıkarmamıştı. Hâce Abdülhâlik-ı Gucdüvâni hazretlerinin (kuddise sıruhü) mübarek yüzüne baktıkça nasıl uhrevi bir âleme daldığını, zikrullahın kalbini nasıl sardığını ifade de edemiyordu zaten. Fakat beri tarafta medrese hocasının tarikatlar ve tasavvuf hakkında gittikçe artan ithamları yüzünden dersler bir işkenceye dönüşmüştü. 


Bir gece rüyasında bu medrese hocasının işlediği bir günahtan haberdar edildi. Ertesi günkü derste hoca yine ileri geri konuşmaya başlayınca Ârif-i Rivgeri dayanamadı: “Siz, şöyle şöyle bir günaha rağmen, üstelik tövbe ve pişmanlığa yönelmeden niçin başkaları hakkında bu kadar suizan ediyorsunuz?” demek zorunda kaldı. Hoca 


mahçup oldu, talebesinin manen yüksek bir makama ulaştığını anladı, tövbe ederek Ârif-i Rivgerf (kuddise sırruhüj ile birlikte Hâce Abdülhâlik-ı Gucdüvani”ye [kuddise sırruhû] intisap etti. 


HEM ZÂHİRİN HEM BÂTININ ÂRİFİ 


Hâce Abdülhâlik-ı Gucdüvâni, genç müridi Ârif-i Rivgeri'yi (kuddise sırruhül karşısına aldı, “Bizim yolumuz Resül-i Ekrem'in [sallallahu aleyhi vesellem] yoludur” buyurdu. “Maksadımız sırat-ı müstakimi onun gibi yürümek, onun izlerini tazelemektir. Öyleyse ey Arif, sünneti iyi bilmek gerek, hadis-i şerifleri iyi bilmek gerek. Bunun için başladığın işi bitir, şer'i ilimleri tahsile devam et.” 


Ârif-i Rivgeri kuddise sıruhül, Hâce'nin irşadıyla bir yandan bâtınını imar ederken, bir yandan da medrese tahsilini tamamladı. İsmiyle müsemma bir dervişti. Kısa zamanda marifet kesbetti, Hâce Gucdüvâni'nin halifelerinden biri oldu. Mürşidinin telkini ile bilhassa zamanın kıymetini bilmek hususunda ihtimam gösterirdi. Vaktini zayi etmez, bir an bile gaflette olmamaya dikkat eder, pişmanlık duyacağı bir hal yaşamışsa Cenâb-ı Hak'tan tövbe ile af diler, nefsini zora koşarak cezalandırırdı. Gecelerini ibadetle geçiren, haramlardan şiddetle kaçan, hatta harama düşerim korkusuyla bazı mubahlardan bile uzak duran Ârif-i Rivgeri (kuddise sırruhül hızla manevi makamları katetti, “Hâce” diye anılmaya başladı. Abdülhâlik-ı Gucdüvâni'nin (kuddise sırruhül vefatından sonra henüz otuz beş yaşlarında iken Hâcegân yolunda yürüyen kafilenin başına geçti, sonsuzluk kervanının kılavuzu oldu. 


109 


HACEGAN SULTANLARI 


UYUYANLAR UYANSIN DİYE 


Hâce Ârif-i Rivgeri ikuddise sıruhül, Buhara yakınlarındaki Rivger köyünde milâdi 1165 yılında doğmuştu. Dünya ömrü 100 yıla yakın sürdü ve bunun önemli bir kısmını insanları irşad ile geçirdi. Yetiştirdiği binlerce müridi sebebiyle ona “pişuvâ-yı ârifân”, yani “âriflerin önderi” denildi. Son derece hilim sahibi, hoşgörülü bir veli idi. 
Kimseyi incitmez, herkese rıfk ile muamele ederdi. Hayli uzun süren irşad hizmetiyle Hâcegân yolunu Türkistan coğrafyasının dört bir yanına ulaştırdı. Bağlılarının çokluğu üzerine bazıları tarikata girmeyi kalabalığa karışmak zanneder oldular. Onlara zikrullahın esas olduğunu hatırlatmak gerekiyordu. Bu sebeple Hâce Arif-i Rivgeri, ömrünün sonlarına doğru, halifesi ve kendisinden sonra emaneti devralacak olan Mahmud-ı İncirfağnevi'ye Ikuddise sırruhül cehri zikri talim ettirdi. Hâcegân yolunda hafi zikir esastı. Mürşidi Hâce Abdülhalik-ı Gucdüvâni'den (kuddise sıruhü) böyle öğrenmişti. Ama şimdi uyuyanları uyandırmak zarureti hâsıl olmuştu. Kendisi artık yaşlı ve hasta olduğu için bu uyarma işini halifesi Mahmud-ı İncirfağnevi'ye [kuddise sırruhü| havale etmiş, ona, “Rivger tepesine çık yüksek sesle zikir çek. İhvan seni duysun ve bu yola niçin girdiklerini hatırlasın” buyurmuştu. 


Her zaman, “Cenâb-ı Hak bizleri, hepimizi, dünya ve ahiretin efendisi, insanların en yücesi, en hayırlısı Resülullah Efendimiz'e (sallallahu aleyhi vesellem) tâbi olmak saadetiyle şereflendirsinl” diye dua ederdi. Allah'ın, duası icabet bulan veli kullarından biriydi ki Resül-i Zişan”ın izinde yürümekle şereflendi, bağlılarının da o şerefe ulaşmasına vesile oldu. 
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(ve ila rühi) 
Kutbi”1-evliyai ve burhanr 1-1 
1۵11 1-010 201 muhyı?s-sünneti, 
şeyhi”1-meşöyihi, mevlânâ hazreti eş-Şeyh Abdülhâlıkı”l-Gucdüvâni 


(kaddesallahu sırrahu) 


Velilerin kutbu, asfiyanın (saf gönüllerin) delili, bid'atlar* zelil edip yok eden, sünneti ihya eden, 

şeyhlerin şeyhi, efendimiz Abdülhâlik-ı Gucdüvâni hazretlerinin (kuddise sırruhü| 


ruhuna vâsıl eyle... 


Abdülhâlik-ı Gucdüvani 


(kuddise sırruhül 


HIZIR”DAN . 
DERS ALAN VELİ 


Miladi 12. yüzyılın ortalarında Buhara'da Şeyh Allâme Sadreddin hazretleri bir talebesiyle tefsir dersi yapmaktadır. O günkü derste A'râf süresinin, “Rabb'inize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez” mealindeki 55. âyeti de konu edilmiştir. Hoca, dua etmenin edeplerini, âyetteki duanın ibadet veya zikir anlamlarına da geldiğini anlatır uzun uzun. Fakat talebenin yüzündeki mütereddit ifade gözünden kaçmaz. Hep yapageldiği gibi bu âyetle ilgili mütalaasını ister ondan. 
Çocukluktan gençliğe henüz adım atmış olan talebesi, “Efendim” der; “Gizlilikten murat, yapılan dua veya zikri Allah Teâlâ'dan başkasının bilmemesidir. Yüksek sesle yahut dili, başı, vücudu oynatarak yapılırsa, bu halin dışarıdan farkedilmesi tabiidir. Başkalarının haberdar olmaması için sırf kalple zikredilmeli, ne istenecekse kalpten istenmelidir. Fakat mâlumunuzdur ki Resülullah 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(sallallahu aleyhi vesellem), “Şeytan, damarlardaki kan gibi, insanoğlunun içinde deveran eder” buyurmuştur. Hadis-i şeriften, sadece kalip ile yapılan zikir ve duaya bu defa şeytanın vâkıf olabileceği neticesi çıkıyor. O halde nasıl yapılmalıdır ki dua veya zikirde gizlilik tahakkuk etsin?” 


Şeyh Sadreddin hiç müdahale etmeden, müşfik bir eda ile sonuna kadar dinler talebesini. Yüzüne mutluluk ifadesi bir tebessüm yayılmıştır. Belli ki beklediği bir sorudur bu. “Evladım, zikr-i hafinin (gizli zikrin) nasıl yapılacağı ledün ilminin meselesidir” der usulca ve bir müjde verir gibi ilave eder: “Allah Teâlâ dilerse dostlarından biri vasıtasıyla vakti geldiğinde bunu sana öğretecektir.” 


Nitekim çok geçmez, Hızır laleyhisselam) gelir, manevi evlat edindiği bu gence yirmi iki yaşına kadar zikr-i hafi de dahil birçok bilgi ve usul öğretir. Sonra Yusuf Hemedâni hazretlerine (kuddise sırruhül ۱6۲۲۱۵۲۱۵۲ onu ve sırra kadem basar. Aslında daha ana rahmine düşmeden onun doğacağını babasına haber veren de adını koyan da Hızır'dır. 
Baştan itibaren böylesine rabbâni bir himaye ile yetiştirilen bu genç, Hâcegân silsilesinin kendisiyle başladığı büyük veli Abdülhâlik-ı Gucdüvani”den (kuddise sıruhüj başkası değildir. 


RABBÂNİ TERBİYE 


İmam Mâlik'in soyundan âlim ve zâhid bir zat olan babası Abdülcemil İmam, o doğmadan kısa bir süre önce Malatya'dan hicret edip Buhara yakınlarındaki Gucdüvan”a yerleşmiştir. Abdülhâlik-ı Gucdüvâni [kuddise sırruhüj burada doğar. Cenâb-ı Hak, Hızır (aleyhisselâm) vasıtasıyla 


ABDÜLHÂLİK-ı GUCDÜVANİ iksi 


katından ilim vererek yücelteceği bu seçkin kulunun, Buhara gibi, o devrin ilim ve irfan merkezinde büyümesini, bu iklimin feyzinden nasiplenmesini takdir etmiştir. Çünkü Ehl-i sünnet çizgisini ihya edecek olan Hacegan silsilesi onunla başlayacak, Nakşibendiyye yolunu bugün de aydınlatan kelimat-ı kudsiyye kandilleri onun eliyle yakılacaktır. Kendisinden bir asır sonra dünyayı şereflendirecek Şah-ı Nakşibend hazretlerini (kuddise sırruhül ruhaniyeti ile irşad edecek, ona Hızır”dan laleyhisselâm| aldıklarını aktaracak, zikr-i hafiyi öğretecek olan da Hâce Abdülhâlik-ı Gucdüvâni hazretleridir. 


Daha beş yaşında iken Buhara'da ilim tahsiline başlar. Kısa zamanda devrinin ilimlerinde söz sahibi olmakla kalmaz, Hızır”dan {aleyhisselâm} ledün ilmini ve kalp ile gizli zikrin nasıl yapılacağını öğrenir. Hızır (aleyhisselâm), O sıralar Buhara'ya yeni gelmiş olan Yusuf Hemedâni'ye [kuddise sırruha sevkeder Abdülhâlik-ı Gucdüvânl'yi (kuddise sıruhüj. Artik onun manevi terbiyesini bu büyük veli devralacaktır. 
Yusuf Hemedanî (kuddise sırruhül, diğer bağlılarının açık zikir yapmasına rağmen Gucdüvâni'nin gönül zikrini Hızır”dan [aleyhisselâm] öğrendiği gibi sessizce yapmasına izin verir, hatta onu bu hususta teşvik eder. Yusuf Hemedani'nin sohbet ve ders halkasında manevi makamları hızla kate- den Hâce Abdülhalik-ı Gucdüvâni (kuddise sırruhül, mürşidi Buhara”dan ayrıldığında onun geride bıraktığı dört halifesinden biridir. Fakat hemen irşada başlatılmaz. Çünkü dervişler henüz onun sohbetini kavrayacak seviyede değildir. Sohbet postuna oturan Hâce Ahmed Yesevi hazretleri (kuddise sıruhü) bu seviyeyi tesis için görevlendirildiğinde o, Gucdüvan”da inzivaya çekilir, riyazet ve mücahedesini sessiz sedasız sürdürür. Nefsini çok ağır imtihanlara tâbi 


TIK 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tutmakta, böylece ulaştığı manevi halleri tıpkı zikri gibi gizleyerek kimseye bir şey sezdirmemeye çalışmaktadır. 
Fakat Cenab-ı Hakk”ın ikramı ile zuhur eden bazı kerametleri kısa zamanda şöhretini her yana duyurur. Çok uzak diyarlarda adına hankahlar kurulmakta, insanlar kalabalıklar halinde Gucdüvan”a onu ziyarete koşmaktadır. 
Nihayet Ahmed Yesevi [kuddise sıruhü| Türkistan'a giderken bütün bağlılarını Hâce Abdülhâlik-ı Gucdüvâni'ye (kuddise sırruhû] Ismarlayınca Buhara'ya gelir, irşada başlar. 


VASİYETİ HEPİMİZE 


Bağlılarına ısrarla tasavvufun ancak Kur'an ve Sünnet ışığında yürünebilen bir yol olduğunu anlatır. Onları cehaletten ve nefs-i emmâreden kurtulmak için gayrete çağırmakta, sohbetine katılanlara her defasında ilim ve edep tavsiyesinde bulunmaktadır. Tasavvuf yoluna girenlerin nasıl davranması gerektiğini sadece zamanındaki müridleri değil kendisinden sonra gelecekler de bilsin diye, manevi oğlu ve halifesi Şeyh Evliya-yı Kebir'in şahsında, âdeta hepimizi tek tek muhatap alarak şöyle vasiyet eder: “Ey oğul! Her zaman Allah Teâlâ'nın huzurunda olduğunu unutma. İlim ve edep öğren. Bunun için büyük âlimlerin peşinden git. Resülullah”ın [sallallahu aleyhi vesellem) Sünnetine sarıl, sünnete uymada sahabe efendilerimiz gibi ol. Cahillerden uzaklaş, bid'at sahipleriyle, dünyaya düşkün kimselerle ülfet eyleme. Fıkıh, hadis ve tefsir oku ama şöhret peşinde koşma; makam hırsına kapılma. Sıradan bir insan gibi yaşa. Kimseyi hor hakir görme. Kimseden bir şey isteme. Kimseyle münakaşa etme. Tenha yerlerde otur, az ye, az uyu, az konuş. Dışını 


ABDÜLHALİK-ı GUCDÜVANİ [k.s] 


çok süsleme. Çok gülme, gözlerinde yaş, gönlünde hüzün olsun. Tasavvuf büyüklerine, meşâyihten zatlara dil uzatma, canla başla onların hizmetine koş. Namazlarını her vakit cemaatle kılmaya gayret et. Şüpheli şeylerden kaçın, helalinden kazanıp ye ki amellerini ihlâsla yapabilesin. Fakirlikten korkma. Fıkhı sermaye, evini mescid edinenin sahibi ve dostu Allah'tır.” 


Tasavvuf yolunda ayağı kaydırmadan dosdoğru yürüyüp mesafe almak için her daim Allah Teâlâ'yı hatırlamak gerekmektedir. Zor bir iştir bu. Zaman zaman da olsa gelip kalbi işgal eden dünya gailesi, insana asıl vazifesini, kulluğunu, onu kendisine kulluk etsin diye dünyaya gönderen yaratanını unutturabilmektedir. Hâce Abdülhâlik-ı Gucdüvâni (kuddise sıruhüj vasiyeti ile kendisinden sonra gelecekleri bu tehlikeye karşı uyarmakla yetinmez. Gündelik hayatta ve zikir esnasında bağlı kalınacak birtakım temel düsturlar belirleyerek müridlerin yürüyüşünü sağlama almak ister. Nakşibendiliğin “kelimât-ı kudsiyye” diye bilinen on bir temel prensibi, onun bizleri yolda tutma endişesinin eseridir. Hüş der-dem, nazar ber-kadem, sefer der-vatan, halvet der-encümen, yâd-kerd, bâz-geşt, nigah-daşt, yad-daşt, vuküf-i zamani, vuküf-i adedi ve vuküf-i kalbi diye adlandırılan bu on bir prensip, tutulacak en doğru ve en emin yolu aydınlatan birer kandil gibidir. 


MENKIBELERİYLE DE İRŞADINI SÜRDÜRÜYOR 


İlmi, sohbeti, nasihati, vasiyeti, Nakşiliğin temel usulleri haline gelen prensipleri kadar keskin feraseti, kerametleri ile de bağlılarını terbiye eder Hâce Abdülhalik-ı Gucdüvâni (kuddise sıruhüj. Onun dilden dile aktarılarak 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bugüne ulaşan bazı kerametlerinde her dönem için eskimeyen mesajlar vardır. Mesela Buhara'da mürid ve muhibleriyle velilik halleri üzerine sohbet ettiği bir gün, müslüman kisvesine bürünerek sohbet halkasına katılan hıristiyan bir gencin sorusu üzerine söyledikleri, bugün de kulaklarımıza küpe olması gereken ikazlar taşır. Elinde tesbih, sırtında dervişlik hırkası, omuzunda seccade ile hıristiyan olduğunu gizleyen bu genç Hâce'ye Peygamber Efendimiz'in (sallallahu aleyhi veseliem], “Müminin ferasetinden sakının; çünkü o Allah'ın nuru ile bakar” mealindeki hadis-i şerifinin sırrını sorar. Niyeti Abdülhalik-ı Gucdüvâni hazretlerinin (kuddise sırruhül ferasetini sınamaktır. Hâce, bu gence kısa bir süre heybetle nazar eyledikten sonra sert bir tonla, “Sen önce belindeki zünnarı kesip imana gel, müslüman ol ki bu hadis-i şerifin sırı tecelli etsin!” diye çıkışır âdeta. Hâce'nin bu tavrı ve sözleri oradaki herkesi şaşırtır. Zünnar, papazların, ucunu önden sarkıtarak bellerine bağladıkları örme bir kuşaktır ve tıpkı haç gibi Hıristiyanlık alametidir çünkü. Halbuki bu genç müslüman bir derviş kıyafeti içindedir. Nitekim inkâra yeltenir ama yakınında bulunan birkaç kişi gencin üzerindeki hırkayı çıkarınca, düğüm düğüm ederek gizlemeye çalıştığı zünnarının belinde bağlı olduğu görülür. 
Bu hıristiyan genç, müminin ferasetindeki isabeti şimdi bizzat yaşayarak öğrenmiştir. Af diler, zünnarını çözüp atar, kelime-i şehadet getirip müslüman olur. Hâce hazretleri bunun üzerine etrafındakilere dönüp buyurur ki: “Ey dostlarl Bu genç zünnarını kesti, müslüman oldu. 
Gelin sizler de kalplerinizdeki zünnarı kesip iman edin. 
Kalpteki zünnar kibir ve gururdur. Bunları çözüp atmadıkça ahdine sadık bir mümin olamazsınız!” 


ABDÜLHALİK-: GUCDÜVANİ [k.s] 


Kibir ve gururun kamil bir imana, dolayısıyla kulluğa mani olduğunu bilen Hâce'nin bağlıları, onun vefatından sonra Gucdüvân'daki mezarını çevreleyen mermerlerin üzerine Mücâdile süresinin, “Allah sizden (hakkıyla) iman edenleri ve (kendilerine) ilim verilenleri derecelerle yükseltir” mealindeki 11. âyetini yazdırırlar. Hem menkıbeleri hem bu âyet-i kerime, Abdülhâlik-ı Gucdüvâni'nin (kuddise sıruhüj asırlardır türbesine ziyarete gelenlere irşadını ulaştırmayı sürdürür sanki. Yücelmenin, Allah katında şerefli bir mevkie ulaşabilmenin büyüklenmekle, kibirle, gururla değil; iman ve ilimle mümkün olduğunu söyler duymasını bilenlere. 
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(ve ilâ rûhî) 
Kutbi'l-hakkâni el-ğavsi” s-samedaöni eş- 
Şeyh Ahmed el-Farükıyyi s-serhendi, el-ma”rüfi bi”1-İmami”r-Rabböni müced- 
0101 1-0111 5-1 


(kaddesallahu sırrahu). 


Hakkaniyetin kutbu, Gavs-ı Samedani 
(ulvi, yüce, dâlmi), ikinci bin yılın 
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cə ə 0 


Hindistan”da 16. yüzyılın ikinci yarısı. Bübürlü hanedanından Ekber Şah'ın hüküm sürdüğü zamanlar. Hindistan âdeta bir dinler mozaiği; müslümanlar, Hindülar, Budistler, Mecüsiler, hıristiyanlar, yahudiler yanında daha bir yığın küçük inanç grubu yaşıyor burada. Aslında müslüman bir aileye mensup olan Ekber Şah, özellikle kalabalık Hindü nüfusunu saltanatına tabi kılmak için bütün dinleri birleştirmek gibi bir sapkınlığa yöneliyor. İlmini ikbaline kurban eden bazı sözde alimlerin de desteğiyle “din-i ilahi” diye yeni bir din oluşturmaya karar veriyor. 


Ekber Şah ve avanesi, ilk kez tebliğinden bu yana bin yıl geçen İslam”ın artık eskidiğini, zamanın ihtiyaçlarına cevap veremediğini iddia ediyorlar. Vahyi akıl dışı buluyor, peygamberlerin önderliğine ihtiyaç kalmadığını söylüyor, ayet ve hadisleri hükümsüz sayıyorlar. Mevcut dinlerden kendi akıilarınca beğendikleri birtakım esasları alıp karma bir din ihdas etmek istiyorlar. 
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Neticede müslümanların kafası karışıyor, imanı zedeleniyor, istikameti bozuluyor. Artık haram helal büyük ölçüde unutulmuş, ibadetler terkedilmiştir. Süfilik de hızla şeriat çizgisinden uzaklaşmakta, Hindü inançları tasavvufu bulandırmaktadır. Keşif ve keramet sanılan istidraçlar vahiyden de, istikametten de üstün tutulmakta, bid“atlar çoğalmakta, ahiret inkar edilmektedir. Her kafadan bir ses çıkmakta, insanlar kime veya neye inanacağını bilememektedir. İslâm, bin yıl sonra çok büyük bir tahrif tehlikesiyle karşı karşıyadır. 


GÖR TAKDİRİN İŞİNİ 


Oysa İslam son din, insanlığın son sığınağıdır. Bu dinin sahibi, rahmetinin eseri olarak onu elbette muhafaza edecek, İslam”ın tahrifine izin vermeyecektir. Nitekim Hint yarım kıtasında bir kısım insanlar dini nefislerine alet etmeye çalışırken ilahi takdir çoktandır Maveraünnehir”de İmam Mâtüridi'lerle, İmam Buhâri”lerle, Şah-ı Nakşibendler”le [kuddise sırruhüml İslâm'ı yeniden en saf haline döndürmüştür. Şimdi o safvetin Hint topraklarına akmasına, buralarda cins bir tohum bulup onu yeşertmesine sıra gelmiştir. İslam”ı bereketli bir bahar gibi yeniden ihya vazifesini, “farükiyyet” vasfıyla hakkı batıldan ayırsın diye Hz. Ömer'in radiyallahu anh) neslinden, ileride İmâm-ı Rabbani ismiyle anılacak Ahmed-i Sirhindi'ye tevdi eden takdir-i ilâhi, onun yetişmesi için gerekli şartları da hazırlamıştır. 


1563 yılında Hindistan'ın Pencap eyaletindeki Sirhind 
şehrinde doğduğu için “Sirhindi”, Hz. Ömer'in radıyallahu anh) soyundan geldiği için de “Fârüki” nisbesiyle anılan 


İMAM-ı RABBANİ (k.s 


bu büyük veli, alim, müctehid ve müceddid, daha ziyade İmâm-ı Rabbâni diye tanınacak ve İslâm'ın ikinci bin yılındaki yenileyicisi, yani “müceddid-i elf-i sani” olacaktır. 


İmâm-ı Rabbani Şeyh Ahmed-i Fârüki es-Sirhindi (kuddise sırruhû] İlk tahsilini âlim, fâzıl ve tasavvuf ehli bir zat olan babası Şeyh Abdülehad Efendi'den almıştı. Hafızlığını yine babasının yanında tamamladıktan sonra devrinin en tanınmış âlimlerinden hadis, fıkıh, tefsir, kelâm, felsefe, mantık gibi ilimleri okudu. Parlak zekâsı, kuvvetli hafızası ve yaşının çok üstünde olgun davranışlarıyla dikkat çekiyordu. Yaşı daha yirmiyi bile bulmamışken İslamî ilimlerin her dalında ders verecek seviyeye gelmiş, Arapça ve Farsça risâleler kaleme almaya başlamıştı. 
Kısa zamanda şöhreti Hindistan'ın her yanına ulaşan bu genç müctehid, saltanatın merkezine, Agra'ya gitmeye karar verdi. Çünkü tahrifat orada başlamıştı ve orada engellenmeliydi. Agra'da Ekber Şah'ın ifsadına alet olan âlimlerle mücadele etti. Kitaplar yazarak, ulaşabildiği herkese nasihat ederek, insanları bid'at ve sapkınlıklardan kurtarmaya çalıştı, onları sırat-ı müstakime çağırdı. 


Bu sıralar iyice yaşlanan babasının ısrarı üzerine Sirhind'e döndü. Babası Şeyh Abdülehad Efendi, kendisi ölmeden evvel oğlunun hiçbir eksiği kalmasın istiyordu sanki. Çok sıkı bir tasavvuf eğitiminden sonra ona seyrü sülükünü tamamlattı. Tasavvufun temel kaynaklarını okuttu; Kâdiriyye, Sühreverdiyye ve Çiştiyye tarikatlerından icâzet verdi. Nakşibendiyye icâzeti için ömrü yetmemişti. 
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İKİ DENİZİN KAVUŞMASI 


İmâm-ı Rabbâni kuddise ,تمه‎ babasının vefatından sonra haccetmek niyetiyle Sirhind'den Delhi'ye geçti. 
Burada tanışıp sohbet eylediği ilim irfan ehli kimselerden Buhara'dan gelip postunu Delhi'ye seren bir Nakşi şeyhinin methini işitti. Nakşibendiliğe karşı öteden beri meyli vardı. Bu yolun büyüklerini her zaman daha bir iştiyakla anlatan babası Şeyh Abdülahad, çok istediği son nakışı, ömrü vefa etmediği için oğlunun kalbine vuramamıştı. İşte şimdi yeni bir fırsat çıkmıştı İmâm-ı Rabbânt'nin karşısına. Bu işin merkezinden bir usta nakkaş, Şeyh Bâki-Billâh hazretleri Delhi'de, çok yakınındaydı. Aradığını bulanların heyecanıyla koştu, şeyhin dergâhına vardı. 


Şeyh Müeyyedüddin Bâki-Billâh hazretleri de (kuddise sırruhü) onu bekliyordu zaten. Hâce Muhammed Emkeneki [kuddise sıruhüj tarafından Delhi'ye Sirhind güneşini yetiştirmek üzere gönderilmişti. Şeyh Bâki-Billâh, üveysi Nakşi büyüklerindendi. Devrinin birçok mürşidinden istifade ettikten sonra rüyasında Bahâeddin Nakşibend hazretlerine (kuddise sırruhül bağlandı. Yine bir rüyada Hâce Ubeydullah Ahrâr hazretlerinin kuddise sıruhül manevi işaretiyle Hâce Muhammed Emkeneki'ye gitti, onunla üç gün halvet halinde sohbet etti. Tâlimatı da işte bu halvette iken almıştı. Hindistan'a gidecek, Nakşibendiliğin şeriattan tâviz vermeyen çizgisini, vakti geldiğinde kendisine gönderilecek olan bir azize teslim edecekti. Önce bir yıl Lahor'da kaldı. Sonra dergâhını Delhi'ye taşıdı. Buradaki irşadı üç yılı doldurmak üzere iken beklenen mürid geldi. Şeyh Bâki-Billâh, dergâhın eşiğinden adımını atan İmâm-ı Rabbâni'yi kuddise sırruhü) hemen tanımıştı. O, 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İslam bahçesine baharı yeniden getirecek olan Sirhind güneşiydi ve güneşi farketmemek mümkün değildi. Güler yüzle ayakta karşıladı onu, iltifatlarla yanına oturttu. 
Şeyh Bâki-Billâh ile İmâm-ı Rabbâni birbirlerine karşı o kadar hürmetkârdı ki etraftaki süfiler, bu iki kişiden hangisinin mürid, hangisinin mürşid olduğuna karar veremediler. Zira onlar iki denizin birleştiğini henüz bilmiyorlardı. 
Delhi şimdi “mecmaa”l-bahreyn” yani iki denizin birleştiği yerdi ve kurutulmuş balık misali ölen mümin kalplerini burada yeniden diriltecek, vahdet denizine dalacaktı. 


O ÖYLE BİR GÜNEŞTİR Kİ ... 


İmâm-ı Rabbani jkuddise sırruhü), Delhi”deki bu ilk buluşmada Şeyh Bâki-Billâh'ın dergâhında iki buçuk ay kalmıştı. Bu kadar kısa bir süre içinde tarikatın usul ve erkânını, zikr-i hafiyi talim edip Nakşibendi nisbesini aldı. Kendisi, hayatının bu en feyizli zamanını, şeyhinin vefatından sonra onun oğullarına yazdığı bir mektupta, “Baki-Billah hazretlerine bağlanmakla izahı mümkün olmayan zuhurat ve tecellilerle karşılaştım; renk ve keyfiyetten âzâde haller ile nice nurlar kazandım” diyerek anlatacaktır. 


Sirhind”e dönmüş fakat şeyhinin dergahında bulduğu manevi tat, çok geçmeden onu yeniden Delhi”ye çekmişti. Mürşidini ikinci defa ziyaret etti. Yine uzun uzun halvet oldular ve dönüşünde Şeyh Bâki-Billâh, “Yolumuzun tam icazetini aldın, var git memleketinde irşad halkasını kur” buyurup hilafet ve icâzet hırkasını kendi elleriyle giydirdi ona. Artık mürid yetiştirmeye yetkili kılınmıştı. Hatta Şeyh, seçkin halifelerini ve müridlerinin bir kısmını İmâm-ı Rabbâni'ye havale ederek onunla birlikte gönderdi. 
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Şeyh Bâki-Billâh hazretleri, İmâm-ı Rabbâni'nin ikuddise sırruhül üçüncü ziyaretini hasretle bekledi. Bunun son görüşme olacağını hissetmişti sanki. Fakat gönlü rahattı. İki yıl gibi kısa sayılabilecek bir zaman içinde belli aralıklarla da olsa vazifesini tamamlamış, emaneti sahibine vermişti. Onu bu üçüncü ziyaretinde karşılamak için müridleriyle beraber uzunca bir mesafeyi yürüdü. Böylece İmâm-ı Rabbâni'nin (kuddise sırruhül büyüklüğünü, derecesi- nin yüksekliğini, kadir ve kıymetini herkes anlasın istiyordu. Yine bu sebepledir ki ilmindeki derinlikten, manevi makamları hızla katetmesinden dolayı iltifatlarını baştan beri esirgememişti ondan. Mürşidiyle aşağı yukarı aynı yaşta olan bu seçkin mürid de böylesine âşikâr bir itibararağmen şimdiye kadar onun huzurunda edepten asla tâviz vermemiş, hürmette kusur etmemişti. Şeyhi kendisine yönelip bir şey söylediğinde rengi değişir, titremeye başlardı. Onu yol üzerinde karşılayıp muhabbetle bağrına basan Şeyh Bâki-Billâh hazretleri, müridlerine dönüp, “Bundan başka kimseye meyletmeyesiniz!” buyururken o, yine böyle bir hal yaşıyordu. 


Beri tarafta şeyhin bazı müridleri tereddüt içindeydiler. Mürşidleri hayattayken başka bir şeyhe bağlanmak ağır bir imtihandı. “Ahmed-i Sirhindi öyle bir güneştir ki onun ışığında benim gibi binlerce yıldız görünmez olur” buyurdu Şeyh Bâki-Billâh hazretleri. Böylece hem büyüklere mahsus bir tevazu gösteriyor, hem de İmâm-ı Rabbani”nin [kuddise sırruhül evliyaullah arasındaki yerine işaret ediyordu. 


İMAM-ı RABBANİ ikisi 


İSLAM BAHÇESİNE BAHAR GELİYOR 


İmâm-ı Rabbani hazretleri (kuddise sıruhüj, Sirhind”de irşad ve davet hizmetlerine başladığında da bazı manevi halleri ilk kez yaşıyordu. Bunları mektupla Şeyh Baki-Billah hazretlerine bildiriyor, cevaben, ilâhi lutuflarla mükafatlandırıldığına, yüksek makamlara ulaştığına dair müjdeler alıyordu. Şeyhinin tâlimatıyla Lahor'a geçti. Çevredeki âlimler ve şeyhler ona koştular. İleride hilafet vazifesiyle hizmet görecek pek çok müridi Lahor'da tâbi oldu kendisine. Şveyhinin vefatını da burada haber aldı. Yolu üzerindeki memleketi Sirhind'e uğramadan doğruca Delhi'ye gidip Bâki-Billâh hazretlerinin mezarını ziyaret etti. Bundan sonra Sirhind'de sürdürdüğü irşad faaliyetleri boyunca bu mezar ziyaretini her yıl tekrarlayacaktı. 


İmâm-ı Rabbâni'nin Nakşiliğe bağlandığı, irşada başladığı, bağlılarının yavaş yavaş çoğaldığı ve mürşidinin vefat ettiği bu zaman aralığı, Ekber Şah'ın azıttığı, uydurma bir dini yaymaya çalıştığı döneme rast gelir. Ancak İmâm-ı Rabbani hazretleri de ikuddise sırruhü) artık sözü dinlenen, ilim ve irfanından şüphe duyulmayan bir mürşid-i kamildir. Ekber Şah”a haber gönderir, buyurur ki, “Şah, Hak Teâlâ'ya ve O'nun resülüne âsi olmuştur. Böyle giderse onun şahlığı, iktidarı, kudreti, ordusu bir bela ile perişan olacaktır. Tövbe etsin, Allah ve Resülü”nün yolunu tutsun. Aksi halde Allah”ın gazabını beklesinl” Ekber Şah, biraz bu tehdidin, biraz İmâm-ı Rabbani hazretleri (kuddise sırruhül Sarayda yüksek mevkilerde bulunan bağlılarının yaptıkları telkinlerin, biraz da gördüğü bir rüyanın tesiri ile sapkınlıktaki ısrarını hafifletti. Ama tam manasıyla Allah ve Resülü”nün yoluna da girmedi. İmam-ı Rabbani”nin (kuddise sırruhü) İkazından çok kısa bir süre sonra hastalanıp konuşamaz hale geldi. Oğulları arasında taht kavgası başladı ve bunlardan Selim Cihangir saltanatı ele geçirdi. Cihangir Şah, babasının uygulamalarını beğenmiyordu. İmâm-ı Rabbani hazretlerinin (kuddise sırruhü) işi biraz kolaylaşacak gibiydi. 


Öyle de oldu. Cihangir Şah döneminde Sirhind'de aralıksız on beş yıla yakın sürdürülen irşad çalışmalarıyla İmâm-ı Rabbâni'nin ikuddise sırruhü) bağlıları ve talebeleri çoğaldı. Onların gayretiyle Hindistan'ın her köşesinde Ehl-i sünnet itikadı yeniden canlandı. Şeyh Bâki-Billâh'ın 


müjdesi gerçekleşmiş, İslâm bahçesine bahar gelmişti. 


İmâm-ı Rabbani hazretleri [kuddise sırunüj Hindistan dışında Türkistan, Horasan, Hicaz, Yemen, Anadolu ve Şam bölgelerine de en seçkin halifelerini gönderdi, oralardaki insanların hidayetine vesile oldu. Artık ulema ve meşâyihten zatlar da yola koyuluyor, İmâm-ı Rabbâni'nin İküddisə sırruhül sohbet ve derslerinden istifade için dünyanın dört bir yanından Sirhind”e akıyordu. Cemaat o kadar çoğalmıştı ki dönemin eşrafı ve devlet adamları dahi izdiham sebebiyle İmâm-ı Rabbanf hazretleri kuddise sırruhü) ziyarette güçlük çekiyordu. 


PEYGAMBER VARİSİ BİR ALİM 


Sirhind”de kendisine gelenleri nasihatle, ders ve sohbetleriyle, uzaklarda bulunup gelemeyenleri ise mektuplarıyla, gönderdiği halifeleriyle irşad etti. Yaşanan karmaşa ve bozulma devlet politikasının sonucu olduğu için yönetimde söz sahibi kimselerle özellikle ilgileniyordu. Saltanatın dini tahrif manasına gelen uygulamalarına açıkça karşı çıktı. Devlet ricaline karşı tâvizsiz fakat yapıcı bir tutumla şeriat hükümlerini ve iman esaslarını savundu. İsrarla Kur'an ve Sünnet'in vazgeçilmezliğini anlattı. 


Bir yandan da süfilik adına şeriat çizgisinden sapan anlayışlarla mücadele ediyordu. “Hakikati şeriatın dışında arayan yahut şeriatı önemsiz, ihmal edilebilir bir şekil gibi gören süfilik, bir serabın peşinde koşmaktır ve sonu hüsrandır” buyurdu. Keşif ve ilhamın âyetlere, sünnete, Ehl-i sünnet âlimlerinin ictihadlarına uygun olmaması halinde asla bir kıymet ifade etmeyeceğini söyledi. 


Tasavvuf bir hal ilmiydi. Söze dökülmek istendiğinde yanlış anlamalara yol açıyordu ve o çağda böyle yanlış anlamalar, kafa karıştıran tartışmalar çoğalmıştı. İmâm-ı Rabbani [kuddise sırruhül tasavvufun vahdet anlayışı gibi, seyrü sülük mertebeleri gibi netameli meselelerini eşi görülmemiş bir sarahatle izah etti, bunları şeriat dairesi içinde yerli yerine oturttu. İlim, iman ve amel olmadan batıni sırların peşine düşmenin, bunları izaha yeltenme- nin tehlikelerine dikkat çekti. 


Böylece büyük yıkımlara sebebiyet verecek bir fitne ateşini söndürüp tahrif edilen iman esaslarını canlandırdı. İslam”ı yeniden aslına döndürerek hayata hâkim kıldı. 
O, Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi vesellem] ahkâm ilmine de esrar ilmine de vâris olan büyük bir âlimdi. Bu vasfı ve hizmetiyle Resülullah Efendimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem] İkİ müjdesine birden mazhar oldu. Ulema onun hem şeriatla tarikatı birleştirdiği için “sıla”, hem dini aslına çevirip yeniden canlandırdığı için “müceddid” olduğuna hükmettiler. 
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Bilindiği üzere “birleştirici” manasına gelen “sıla”, İmam Süyüti”nin naklettiği, “Ümmetimden Sıla isminde biri gelecek, onun şefaatiyle çok kimseler cennete girecektir” mealindeki bir hadis-i şerifte geçmekte; müceddidlerin ise bu defa Ebü Davud'un Sünen'inde yer alan başka bir hadis-i şerifte, “Her yüz senenin başında gelecek (ve ümmetin dinini bid'atlardan arındırıp aslına çevirecek) yenileyiciler” olduğu haber verilmekteydi. İmâm-ı Rabbanf kudaise sıruhüj Üstelik ikinci binyıl için yenileyici olarak vazifelen- 


A 


dirilmişti ve bu sebepledir ki o “müceddid-i elf-i sânî” idi. 


CELÂL TECELLİSİ 


İslami esasların hayata ve idareye yön vermeye başlaması bazı çevrelerin adaletsizlik üzerine kurulu düzenlerini bozdu. Bunlar, İmâm-ı Rabbâni'nin (kuddise sırruhül tasavvufun inceliklerine dair söz ve yazılarını çarpıtıp onun Ehl-i sünnet itikadından uzaklaştığı iddiasını yaydılar. 
Böyle meseleleri kavrayacak birikimi olmayan Cihangir Şah, İmâm-ı Rabbani hazretlerini (kuddise sırruhül yargılayıp hapse atmak için bu iddiaları fırsat bildi. Çünkü epeydir onun saraydaki nüfuzundan rahatsızdı. Mevki ve itibarlarını kaybedeceklerinden korkan bazı yöneticiler, şahı, “İmâm-ı Rabbâni'nin saltanatı ele geçireceği” yalanına inandırmışlardı. 


Cihangir Şah, bir çeşit yargılama için İmâm-ı Rabbâni'yi huzuruna çağırdı. Önünde secdeye kapanmasını istediyse de İmâm-ı Rabbani hazretleri (kuddise sırruhül bunu şiddetle reddetti. İnançları, düşünceleri, metotları hakkındaki bütün itiraz ve suçlamalara tek tek cevap verip 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kendisini sorgulayan herkesi susturdu. O kadar ki görevi icabı mecliste bulunan bir Hindü komutan, İmam-ı Rabbani”nin (kuddise sırruhül savunma maksadıyla söylediği sözlerin tesiriyle hemen orada müslüman oldu. Cihangir Şah'ın da söyleyecek bir sözü kalmamıştı. Özür dileyip İmâm-ı Rabbani hazretlerini (kuddise sıruhü) göndermek istedi fakat menfaati zedelenen yakın çevresi, “Bunun adamları. çok, sözleri her yerde geçerli. Bırakırsak ülke- de karışıklık çıkarır” diyerek sultanı vazgeçirdiler. İmâm-ı Rabbani (kuddise sırruhül, Sultana secde etmediği ve İslâm'a uymayan fikirlerini mektuplarıyla yaydığı gerekçesiyle bir kalede zindana atıldı. Evine ve kitaplarına el konuldu, ailesi başka bir yerde mecburi ikamete tâbi tutuldu. 


Cihangir Şah'ın oğullarından biri İmâm-ı Rabbani hazretlerinin (kuddise sırruhül bağlılarındandı. Ona yazdığı bir mektupta, zindanda öldürülebileceğini, babasının önünde eğilmesi halinde kendisini kurtaracağını söylüyordu. 
İmâm-ı Rabbâni'nin (kuddise sıruhül hassasiyetini bildiğin- den, zaruret zamanlarında sultanlar önünde secde etmeye ruhsat veren fıkıh âlimlerinin fetvalarını da sıralamıştı mektubunda. İmâm-ı Rabbâni hazretleri (kuddise sırruhül Cevabında, “Bizim yolumuzda ruhsatla değil, azimetle amel edilir” buyurdu. Allah'tan başka kimseye secde etmeyeceğini, eziyet ve ölümden korkmadığını, hiçbir gücün Allah'ın takdir ettiği eceli öne alamayacağı gibi geciktiremeyeceğini de söyledi. Üç yıla yakın hapiste kaldı. 


Hadise dışarıdan bakınca böyle görünüyordu ama işin bâtın tarafında nice hikmetler saklıydı. 
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SEVGİLİNİN (İMAM-ı RABBÂNİ [k.s]) 
LUTFU DA HOŞ, KAHRI DA... 


Velâyet makamlarını birer birer aşarak derecesini yükselten İmâm-ı Rabbanf (kuddise sırruhül, ancak bu mertebelerden geçenlerin vâkıf olabileceği bir irfanla, ulaşılabilecek zirvelere hâlâ varamadığının farkındaydı. Yazdığı mektuplarda, hapse atılmadan önce insanların eziyetleri karşısında “gassal elindeki meyyit gibi”, iradesini bütünüyle Allah'a teslim edemediğinden, âfâki ve enfüsi alakalardan tam kurtulamadığından yakınıyordu. Böyle hallerden sıyrılıp üstün makamlara ulaşmak celâl sıfatının terbiyesiyle mümkündü. Halbuki şimdiye kadar cemal sıfatıyla, hep okşanarak terbiye edilmişti. Bu sebeple zindana atılmayı celâl tecellisine mazhariyet olarak görüp nimet bildi. Hakiki âşığa sevgilinin lutfu gibi kahrı da hoş gelmeli değil miydi? Mektup ve sohbetlerinde anlattığı üzere, “Dost, kendisini seveni, kendisinden başka her şeyden alakasını kesmiş halde” görmek isterdi. Rahatın rahatsızlıkta olduğu bu yüksek makamda, Hak âşığının nefsin arzularına uymadan mihnet ve ıstıraba koşması, devanın tâ kendisiydi. Devlet, ondan ne gelirse razı olmaktı. 


Bu hal içinde sabrederek, şükrederek, zikrederek, dışarıda ulaşamadığı ihsanlara nail oldu. Vefatından önce söylediği gibi, Cenâb-ı Hak, bir insana ikram edilecek ne kadar manevi nimet varsa, hepsini vermişti ona. Öte yandan bulunduğu zindanı dergâha çevirmiş, hapiste- ki bütün gayri müslim mahkümların gönlünü kazanarak onları müslüman etmişti. 


Hapisteyken kendisini kurtarmak için isyan etmek isteyen bağlılarına mani oldu. Onlara saltanat sahiplerini incitip öfkelendirmenin bütün müslümanlara zarar vereceğini, sultanın ıslahı için dua etmelerini, sabır ve mülayemetle davranmalarını söyledi. Bu tavır karşısında Cihangir Şah da sonunda hatasını anladı. Onu hapisten çıkardı, af diledi, sarayda kalıp kendilerini irşad etmesi ricasında bulundu. İmâm-ı Rabbâni (kuddise sırunül üç gün memleketini ziyaretten sonra, ümmetin selâmeti için bir müddet yönetim çevresine yakın durmayı uygun gördüğünden, tekrar saltanat merkezine döndü. Özellikle komutan ve askerlerin tasavvuf terbiyesinden geçmesi gerektiğini farketmişti. Uzunca bir süre karargâhta kaldı. Sohbet ve dersleriyle burasını da bir tekke haline dönüştürmüştü. 


YOLUN SONU 


Sahabe dönemindeki İslâm bir bahar gibi Hindistan coğrafyasını yeniden sarmış ve kokusunu dünyanın dört bir yanına buradan ulaştırmıştı. İmâm-ı Rabbâni'nin tkuadise sırruhü) gönlü huzur içindeydi ama yorulduğunu hissediyordu. Yıllar süren bir mücadele vücudunu yıpratmış, son zamanlarda sık sık hastalanır olmuştu. Artık hiçbir şeye ilgisi ve meyli kalmamıştı. Dünya yolculuğunun sonuna geldiğini anladı. Sirhind”de uzlete çekildi. Bütün vakitlerini zikirle geçiriyor, yalnızca vakit namazları ve cuma namazı için dışarı çıkıyordu. Bir yıla yakın süren bu halin ardından milâdi 1624'ün son günlerinde hicri takvim hesabıyla altmış üç yaşında vefat etti. Ölmeden önce oğullarına ve talebelerine bir kere daha “sünnet-i seniyyeye sıkı sıkıya sarılmalarını” tembihlemiş, elbiselerini fakirlere dağıtmış, kendisini ömür müddeti bakımından da Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi vesellem) benzeten 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Cenab-ı Hakk”a şükürler etmişti. 


Hayatı boyunca, “Din nasihattir” hadis-i şerifi gereğince insanları irşad etti. Onlara dünyaya düşkün olmamalarını, dünyayı hakikaten olmasa bile hükmen terketmelerini salık verdi. Yemekte, içmekte, giyimde, meskende, zaruret fazlasını ve mubahları terketmeyi “hakiki terk” sayıyordu. Bu hususlarda haram ve şüphelilerden sakınıp mubahları işlemeyi ise “hükmen terk” diye tarif etti. 


Fıkıh âlimlerinden bazılarının caiz, bazılarının mekruh dediği meselelerden, kerahet tarafını tercihle kaçınmayı öğütledi. Gönül darlığı çekenlere deva olarak Allah dostu mürşid-i kâmillerin sohbetini gösterdi. Zayi etmemek için vakti en kiymetli işlerlerle doldurmak gerektiğini, işlerin en kiymetlisinin ise insanın ve vaktin sahibine kulluk olduğunu söylerdi. İhsan sahibinin kapısı çalmak manasına gelen namaza çok önem verir, “İhsan sahibinin kapısı ısrarla ve usulünce çalınırsa mutlaka açılır” buyururdu. 


Geride Ehl-i sünnet çizgisinde izleri tazelenmiş bir yol ve kitapları, mektupları, sohbetleri, dersleri ile bir hoş sada bıraktı. 


Co o — 


ə da ۱‏ 
(وإلى زوح) قطب داثرة الارشاد غوث 
الغقلین علی aş pi! E)‏ 
ل 2 o zı‏ 
الله الراكع الساجد ذى الجتاحخین 
ضيّاء الدین؛ مولانا ex...‏ çə İLE‏ الله سره © 


(ve ilâ rühi) 
Kutbi döireti i-irşadi ğavsi”s-sekaleyni ale”s-sedadi es-sâiri fillahi”r-röki”s-sacidi zi”1-cenaheyn Diyâüddin, Mevlânâ 
Hazreti eş-Şeyh Hâlid 


(kaddesallahu sırrahu). 


İrşad dairesinin kutbu, Allah”a doğruluk üzere sülük edip rükü ve secde eden 
(her daim ibadet ve taat üzere bulunan), insan ve cinlerin gavsı (zülcenaheyn), zahir ve bâtın ilminin âlimi, dinin ışığı, efendimiz Şeyh Halid (Bağdâdi) hazretlerinin (kuddise sırruhü| 


ruhuna vâsıl eyle... 


Mevlânâ Halid-i Bağdadi 
(kuddise sırruhü| 


İZLERİ TAZELEYEN 
KILAVUZ 


Kâbe'ye yönelip Delâilü'/-Hayrât okumakta olan genç müderrisin Allah vergisi çok güçlü bir hafızası, keskin bir zekâsı vardı. Bir kere okuduğunu unutmuyor, en zor ve karmaşık meseleleri hemen kavrıyordu. Son derece çalışkan ve azimliydi. Çocukluk çağlarından itibaren ilk bilgileri Hz. Osman'ın fradıyallahu anh] soyundan gelen babası ile nesebi Hz. Ali'ye (radıyallahu anıldayanan annesinden almıştı. Kur'ân-ı Kerim'i doğum yeri olan Karadağ kasabasında babasının yanında hıfzetti. Daha sonra Karadağ'ın bağlı olduğu Süleymaniye şehrinde sürdürdüğü ilim tahsilini Bağdat'ta tamamlamıştı. O devrin en büyük âlimlerinin derslerine devam etmiş, henüz delikanlılık çağlarında iken din ilimleri yanında astronomiden geometriye kadar fen ilimlerinden de icâzetler almıştı. Yirmi yaşında medresede ders vermeye başladı. Kendisine getirilen her müşkülü çözen, isminden sitayişle bahsedilen meşhur 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bir alim olmuştu genç yaşta. Fakat takvasına, ibadetleri- ne çok düşkün olmasına, ilminin derinliğine, gördüğü itibara rağmen, adını koyamadığı bir eksiklik hissediyordu içinde. Bu eksikliği gidermek ümidiyle hacca niyet etmiş, külfetli bir yolculuktan sonra Mekke'ye ulaşmıştı. 


İşte şimdi içinde bulunduğu cuma gününün feyzinden de istifade için Kâbe'yi tam karşısına almış, Delâilü”/-Hay- rât okuyordu. Bir ara, sırtını Kâbe'ye dönmüş, kayıtsızca oturan ve kendisine bakan bir adama takıldı gözü. Canı sıkıldı. İçinden, “Bu ne edepsizlik böyle! Hiç sıkılmadan Kâbe'ye sırtını dönmüş oturuyor” diye buğzetti. Adam, onun aklından geçenleri okudu âdeta ve “Ey Halid!” diye seslendi; “Mümine hürmet Kâbe'ye hürmetten öncedir. 
Hem Medine'de sana söylenenleri ne çabuk unuttun?” 


UZAKLARA İŞARET VAR 


Sonraları Mevlânâ Halid-i Bağdâdi (kuddise sırruhül ismiyle anılacak genç müderris sarsıldı. Mekke'ye gelmeden önce Medine'de bir müddet kalmış, orada Yemenli bir zat kendisine, “Mekke-i Mükerreme'ye vardığında edebe aykırı bir hal görürsen hemen reddetme” ikazında bulunmuştu. Az önce ayıpladığı adam bu nasihati hatırlatıyor, tanışmadığı halde kendisine adıyla hitap ediyor, aklından geçirdiklerini biliyordu. Velilere mahsus kerametlerdi bunlar ama Mevlânâ Halid, böyle kerametlerin muhatap için bir mesaj olduğunu anlayacak kadar feraset sahibiydi. Hemen adamın ellerine sarıldı, af diledi, himmet istedi. 
Adam, “Hayır” dedi; “Senin işin burada değil, orada tamam olacak.” Eliyle Hindistan taraflarını işaret ediyordu. 


MEVLANA HALİD-i BAĞDADİ k.s) 


Mevlana Halid (kuddise sırunaj dönüp Süleymaniye'ye geldi; medresedeki derslerine yeniden başladı. Fakat aklı fikri Kâbe'deki Allah dostunun işaretindeydi. Bu işaretin biraz daha belirginleşmesini beklemeye başladı. Çok geçmedi, önce rüyasında Hz. Peygamber'den (sallallahu aleyhi vesellem) Hindistan'a gidip zamanın en büyük velilerinden Abdullah-ı Dihlevi hazretlerine (kuddise sırruhü) intisap emri aldı. Sonra Dihlevi'nin müridlerinden Mirza Abdürrahim, mürşidinin selâmıyla çıkıp geldi ve davetini iletti. Mevlânâ Halid ile Mirza Abdürrahim arasında Mevlana Celâleddin [kuddise sırrunû ile Şems”inkine benzer bir dostluk oluşmuştu. İkisinin de gözü birbirlerinden başka kimseyi görmüyordu artık. Mevlânâ Halid derslerini ve talebelerini ihmal ediyor, bu hal hoşnutsuzluklara sebep oluyordu. Varılacak menzil de kesinleştiğine göre yola düşmenin vaktiydi. İki dost 1809 senesinde İran ve Afganistan üzerinden Hindistan'a doğru yola koyuldular. 


Kona göçe bir yıl sürecek olan yolculuğun daha en başında, Tahran'da Mevlana Halid'in Şiî ulemasının en meşhurlarıyla girdiği ilmi münakaşalarda rakiplerini nasıl mağlüp ettiği kısa zamanda her tarafta duyulmuştu. Bu sebeple yol üzerindeki şehir ve kasabalara kendisinden önce şöhreti ulaşıyor, her yerde merak ve itibarla karşılanıyordu. Onu çok genç yaşta Kur'an ve Sünnet'in bütün inceliklerine vâkıf kılan ilâhi takdir, bu genç âlimi Bağdat ile Delhi güzergâhındaki hemen her durakta neredeyse bütün sapkın yönelişlerin taraftar ve temsilcileriyle karşı karşıya getirdi. Mevlânâ Halid-i Bağdâdi (kuddise sırunüj meselelere hâkim olmanın emniyeti ve tesirli hitabeti ile bazan nasihat ederek bazan cedelleşerek, Ehl-i sünnet akaidine aykırı 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bütün unsurları temizleye temizleye yol alırken, geçtiği her yeri yeşertip yeniden diriltiyordu adeta. 


SOLMAYAN YEŞİL 


Nihayet o zamanlar adı Cihanabad olan Delhi'ye ulaştılar. Mevlana Halid, Şah Abdullah-ı Dihlevi”nin (kuddise sırruhül dergâhına varmadan önce yanında getirdiği eşyaların hepsini fakirlere dağıttı. Mürşidinin huzuruna dünya ile bütün bağlarını keserek çıkmak ister gibiydi. Fakat çok meşhur bir âlimdi. Hiç kimse herhangi bir meselede onun sözü üstüne söz söyleyemiyordu. Yolculuğu boyunca gördüğü alaka ve hürmet nefsini kabartmıştı. Dışındakileri atmıştı ama içindeki o belli belirsiz gururdan kurtulamamıştı. Şah Abdullah-ı Dihlevi [kuddise sırruhül bu hali ilk bakışta farketmiş olmalı ki bir yıllık yoldan gelen Mevlânâ Halid'i sıradan biri gibi karşıladı ve dergâhın temizliği için su taşımakla görevlendirdi. 


Genç âlim nefisle cedelleşmenin ilmi meselelerdeki cedele benzemediğini anlamıştı. Ama bu kadar yolu da bu en zor mücadeleyi kazanmak, nefsini alt etmek için yürümüştü. Şikâyet ve itiraz etmeden bir müddet yerleri süpürüp dervişlere su taşıyarak kısa zamanda kemalini tamamladı, velâyet-i kübra makamına ulaştı. Beş ay sonra irşad vazifesiyle Bağdat'a gönderilirken onu göz yaşlarıyla uğurlayan şeyhi Abdullah-ı Dihlevi, vazifesini hakkıyla yapmış insanlara mahsus bir huzurla, “Halid, bizdeki her şeyi alip götürüyor” diyecekti arkasından. 


Mevlânâ Halid (kuddise sırruhül, bu defa alıp getirdiklerini dağıta dağıta Süleymaniye'ye, memleketine döndü. Gelirken zahiren yeşerttiği beldeleri şimdi hiç solmayacak batın baharının yeşiline boyuyordu. Delhi”den alıp getirdiği, Maveraünnehir pınarlarının ab-ı hayat gibi dirilten reşehatıydı çünkü. 


Süleymaniye'de bir müddet kaldıktan sonra Bağdat'a gitti. Mürşidi onu Bağdat fütuhatı için görevlendirmişti. 
Bağdat'ta İhsaiye Medresesi'ni ihya ederek ilk Halidi Tekkesi haline getirdi ve otuz beş yaşlarında iken burada irşada başladı. Bağdat çok zor bir irşad sahasıydı o zamanlar. Köklü ve nüfuzlu ailelerin temsil ettiği ve artık varlık sebebi unutulmuş tarikat yapılanmaları vardı. İtibar sahibi çok sayıda meşâyih ve âlimin bu genç mürşidi kabullenmeleri kolay olmayacaktı. Nitekim Mevlânâ Halid (kuddise sırruhül Zaman zaman bazı çevrelerin iftira, şikâyet ve suikastlarına mâruz kaldı. Fakat zaten vazifesi bu yozlaşmış yapıyı düzeltmekti. Yılmadan, sabırla bütün zorluklara göğüs gerdi. Kendisine haset edenleri asla bir düşman, bir rakip gibi görmedi; onları hep kazanmaya çalıştı. Fitne ihtimali baş gösterdiğinde ortalık yatışana kadar Süleymaniye'ye dönüyor, irşadını oradaki dergâhta sürdürüyordu. 1822 yılında aldığı manevi bir işaretle Şam'a geçti, vefatına kadar zamanının çoğunu burada kurduğu Salihiye Dergâhı'nda geçirdi. 


YÜRÜYÜP YOL GÖSTERMEK 


Mevlânâ Halid-i Bağdadi [kuddise sıruhüj, 9 Haziran 1827'de Şam'da vefat ettiğinde milâdi takvim hesabıyla kırk dokuz, hicri takvim hesabıyla kırk sekiz yaşındaydı. 
Bu kadar kısa bir ömre sığdırılan yolculuklar düşünüldüğünde, ömrünün yürümekle geçtiğini söylemek mümkündü. Önce Süleymaniye”den Medine ve Mekke”ye, sonra tekrar Süleymaniye”den ta Hindistan'a, Delhi'ye gidip dönmek süretiyle yapılan ve yıllar süren meşakkatli yolculuklar. Arkasından Süleymaniye, Bağdat, Şam arasında yine seyahatlerle geçirilen bir ömür. Arada Kudüs ve Urfa ziyaretleri ve en sonunda tekrar bir hac yolculuğu. Bazan böyle oluyor. Bir kamil mürşidin yürüyüp yol eylemesi gerekiyor ki takipçileri kolayca mesafe alsın, şaşırıp yoldan çıkmasın. 


Yürüyerek iz tazelemek, yola ve yürüyüşe işaret etmek, yeniden istikamet vermek, zahirde olduğu gibi batında da olur. Böyle durumlarda bir mecaz mesabesindeki zahiri seyahatler özellikle nazara verilerek batıni yoldaki yürüyüşe dikkat çekilir. Nitekim Nakşiliğin Mevlana Halid-i Bağdâdi'nin (kuddise sırruhü) yürüyüşünden mül- hem tarzına “Halidilik” diyor kaynaklar. Halidilik yeni bir yol, sâdât silsilesinin öteden beri sürdürdüğü çizginin dışında yeni bir çığır değil. Fakat bazan insanlar eski bir yol üzerinde de yürüyüşlerini alışkanlık haline getirip maksadını, menzilini, yürüme usul ve âdabını unutuyor; izlere dikkat etmediği için istikametini yitirebiliyor. 


Böyle zamanlarda müminlerin velisi olan Cenâb-ı Hak, sırat-ı müstakim üzere yürüyüp yol göstermesi, yoldaki izleri belirginleştirmesi için bir kulunu görevlendiriyor. Onun yürüyüşüyle izler tazeleniyor, yol tesviye ediliyor, işaretler yeniden yerli yerine konuyor. 


İşte Halidilik, Mevlânâ Halid-i Bağdâdi'ye süri yolculuklarında bahşedilen bu ihya kabiliyetinin bâtıni yoldaki tezahürü aslında. Öyle olmalı; zira o sıralar önü ve sonu 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ile irtibatı kesilip maksatsız bir gezinti sahasına çevrilen “yol”, Mevlana Halid'den sonra dünyanın dört bir yanına ulaşarak büyük mücahidlerin şanlı yürüyüşleri- ne imkan vermiş. Halidi müntesiplerinden İran'da Şeyh Ubeydullah, Irak'ta Şeyh Taceddin, Kafkasya'da Şeyh Şamil, Suriye'de Şeyh Muhammed Halid el-Hamevi, Anadolu”yu İslamlaştıran Horasan erenleri gibi zulme ve küfre karşı mücadele ederken, Halidi şeyhleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu”da bütün engellere rağmen medreseleri yaşatmaya çalışmışlar. Bu, aslından farklı ve yeni bir çığır açmak değildir elbette. Asırlar öncesinin tavrını, Yeseviler'in, Şah-ı Nakşibendlerin, Hâce Ahrârların çizgisini yeniden kuşanmaktır. 


ŞERİATSIZ TARİKAT OLMAZ 


Mevlânâ Halid-i Bağdâdi'nin Hindistan'dan döndükten sonra fasılalar halinde Süleymaniye, Bağdat ve Şam'da sürdürdüğü irşad hayatı, dünyanın dört bir tarafına dağılan bağlılarına Delhi'den aldıklarını vermekle geçti. 116 büyük halife yetiştirmişti. Onların himmetiyle Nakşilik Anadolu'dan Malezya, Endonezya ve Cava'ya; Kafkaslar'dan Balkanlar'a, üstelik asli mecrasını bularak, sonradan Halidilik adı verilecek çizgisiyle yeniden yayıldı. 


Kısa zamanda Osmanlı mülkünün en yaygın tasavvuf mektebi haline gelen Halidilik, Osmanlı'nın son zamanlarındaki hengâmede ayakta kalmasına büyük katkı sağladı. Mevlânâ Halid-i Bağdâdi baştan beri bütün bağlılarına müslümanların başındaki Osmanlı sultanlarına sadık kalmalarını, kâfirlere ve bid'atçılara galip gelmesi için onlara dua etmelerini tembihliyordu. 
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Asrının müceddidi olan bu büyük velinin kalpleri dirilten nazarı gibi sözleri de çok tesirliydi. Her fırsatta sünnet-i seniyyeden ayrılmamayı, istikamet üzere olmayı telkin etti. İstikamet ve gayretin keşif ve kerametten üstün olduğunu söyler, dinin emirlerine riayetten alıkoyan keşif ve kerameti “Afet” sayardı. İslâm'ın emir ve yasaklarını gözetmeyen bir tarikatçılık, ilhad ve zındıklıktan başka bir şey değildi ona göre. Fakat öte yandan tasavvuf yoluna girmeden istikamet üzere yürüyebilmek pek müşküldü. Bir kimse kitaplardaki bütün ilimleri ezberlese bile, tezkiye edilmeyen bir nefsin hile ve fitnelerinden emin olamazdı. Bir mürşid-i kâmilin terbiye ve tasarrufuna girmeden ne nefsin tezkiyesi mümkündü ne de ihlâsı sağlayacak kalp tasfiyesi. “Bâtınsız ilim vebal, dinimizin emir ve yasaklarına aykırı olan bâtın da sapıklıktır.” diyerek müridlerini daima dikkatli ve ölçülü davranmaları, uyanık olmaları hususunda ikaz ederdi. 


Bağlılarını gevşeklik ve tembellikten sakındırır, onları zamanlarını boş geçirmemeye, canla başla Allah Teâlâ'ya yönelmeye çağırırdı. Zikirle çokça meşgul olmayı, emirlere sıkıca yapışıp yasaklardan kaçınmayı, az uyumayı, devamlı abdestli bulunmayı, Kur'an okumayı; teheccüd, işrâk, duhâ, evvâbin namazlarına devam etmeyi öğütledi. Hem ders ve sohbetlerinde hem da talebelerine yazdığı mektuplarda fıkıh öğrenmenin önemin- den sıkça bahsederdi. 


ÖLÜMÜ ŞEB-i ARÜS BİLMEK 


Şam'da vefatından önce vasiyetinde bu nasihatlerini bir kere daha tekrarladı. Buyurdu ki, “Size Allah'tan 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korkmayı, O'na itaati ve insanlara eziyet ve sıkıntı vermemeyi vasiyet ederim. Buna özellikle Haremeyn'de dikkat edesiniz. Kimseyi hor ve hakir görmeyin. Kendinizi kimseden üstün tutmayın. Aksi halde rahmet-i ilâhiyyeden kovulursunuz. Yaptığınız hayır işlerini unutun, bunlardan nefsinize pay çıkarmayın. İnsanlardan nefsiniz için bir şey istemeyin. İlim ve Kur'an ehline itibar edin. Dünyaya gönül vermeyin. Ölümü ve hesap gününü unutmayın. Allah'ın rızası istikametinde yürürken insanların övgüsü de yergisi de sizi yolunuzdan alıkoymasın. İnsanların rağbetine sevinmek, önem vermemesine üzülmek akılsızlıktır; nefs-i emmareye mahkümiyetin alametidir.” 


Mevlânâ Halid-i Bağdâdi ikuddise sırruhül, Sadece sözleriyle değil, daha çok halleri ile, yaşayarak telkin ediyordu bütün bunları. Vefat ettiği sene Şam'da bir veba salgını baş göstermiş, buna rağmen Şam'dan çıkmayı istememiş, önceden kararlaştırdığı halde Kudüs seyahatinden bile vazgeçmişti. Hastalığa yakalananlar onun duası ile şifa buluyordu. Fakat o Şam'ı terketmeye de kendisi hakkında şifa niyazına da “Rabbime kavuşmayı istememekten hayâ ederim” diyerek yanaşmadı. Çünkü ölüm, dünyaya karşı ancak bu derece bir istiğna gösterebilenler için bir şeb-i arüs oluyordu. Nitekim salgın hastalıktan dolayı kısa aralıklarla önce küçük oğlu Muhammed Bahâeddin, sonra da diğer oğlu Abdurrahman vefat etti. 
Mevlânâ Halid hazretleri (kuddise sırruhül hem bu yavruların vefatını hem yaklaşmakta olan kendi ölümünü sükünetle karşıladı. Kâsiyun dağındaki bir tepeye defnedilen oğullarının yanında kendi mezarını da hazırlattı. Bağlılarından meşhur Hanefi fakihi İbn Abidin”in bir rüyası üzerine çok 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yakında dünyadan göçeceğini, cenaze namazını da İbn Abidin”in kıldıracağını anlamıştı. Öyle de oldu. Mevlana Halid-i Bağdâdi (kuddise sırruhül, Fecr süresinin, “Ey huzura eren nefis! Sen Rabb'inden hoşnut, Rabb'in de senden hoşnut olarak Rabb'ine dön. Gir (salih) kullarımın arasına, gir cennetime!” mealindeki son dört âyetini okuyarak ruhunu teslim etti. 


Daha önce haber verdiği gibi cenazesini mahşeri bir kalabalık uğurlamış, cenaze namazını İbn Âbidin kıldırmıştı. Allah'ın kendisinden, kendisinin de Allah'tan razı olduğu bir peygamber mirasçısı, Resül-i Kibriya'nın izlerini tazeleyen bir kılavuz daha böylece geçip gitti dünyadan. 


zə ep km 


rdi 


۱ 
pe 4 57‏ سبد əə‏ الله دالاس 4 
يل عبد الله ; 


(ve ila rühi) 
Menbar”l-hılmi ve nüri”z-zalaim, el-hâdi beyne”l-aşairi ve”l-akvam, sirâciddini!- 

lezî zahera min halefi seyyidi”l-enam, mevlânâ hazreti es-Seyyid Abdullah 


(kaddesallahu sırrahu). 


Hilmin kaynağı, karanlıkların nuru, kavimlerin ve aşiretlerin arasını doğruluğa yönlendiren, insanların efendisi (Hz. Muhammed Mustafa”nın 
(sallallahu aleyhi veselleml) neslinden zuhur eden dinin feneri, efendimiz Seyyid 
Abdullah hazretlerinin (kuddise sırruhü| 


ruhuna vâsıl eyle... 


Seyyid Abdullah-ı Şemdini 


(kuddise sırruhül 


YOLDA BİR, ۱ 
KUTLU KÖPRÜ 


Seyyid Abdullah-ı Şemdini, Seyyid Abdülkadir-i Gey-İâni'nin (kuddise sırruhümal nesebinden şerefli bir ailenin mensubu olarak Şemdinli”de dünyaya geldi. Küçük yaşlarda başladığı ilim tahsilini, şimdi Irak sınırları içinde bulunan Süleymaniye Medresesi”nde tamamlamıştı. Diğer din ilimleri yanında özellikle Şafiî fıkhına hâkimiyeti ile tanınan büyük bir alimdi. 


Süleymaniye”deki medresede Mevlana Halid-i Bağdadi hazretleriyle (kuddise sırruhü)l aynı yıllarda okumuşlardı. 
Çok yakın iki arkadaştılar. Aynı hocalardan feyiz almışlar, öğrendiklerini karşılıklı mütalaa ederek pekiştirmişlerdi. 
Ortaklaşa yaşadıkları tahsil süreci ve arkadaşlıkları, onları birbirine benzetmişti. Bir mesele karşısında aynı şeyi düşünüyor, aynı değeriendirmeyi yapıyorlardı. Nitekim medreseyi bitirdikten sonra ikisi de manevi bir rehber ihtiyacı hissetmişlerdi. 
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Bu sebepledir ki bir mürşid-i kamil arayışıyla Hindistan”a gitmeye hazırlanan Mevlana Halid”e Seyyid Abdullah da katılmak istedi. Fakat madem ki iki bedende tek kişi gibiydiler, ikisinin birden bu yolculuk meşakkatine katlanmasına gerek yoktu. Mevlana Halid, “Sen kal, ben gideyim, oradan getireceklerime ortağız” dedi. Seyyid Abdullah razı oldu, dostunu dualarla uğurlayıp onun dönüşünü beklemeye koyuldu. 


ARKADAŞLIKTAN MÜRİDLİĞE 


İki yıl kadar sonra Hindistan”dan Süleymaniye”ye dönen Mevlana Halid”i karşılamak üzere heyecanla yola düşen Seyyid Abdullah, gelen Halid”in, giden Halid olmadığını daha ilk bakışta anladı. Gittiği yerden aldığı marifet ve kemalat her haline yansımış, Mevlana Halid'i (kuddise sırruha bambaşka biri yapmıştı. Saygı uyandıran bir heybeti vardı. Görünmeyen bir nur hâlesi içindeydi sanki. Bakışları insanın kalbine işliyor, uhrevi bir âleme çağırıyordu. 


Aralarındaki ortaklık anlaşmasını hatırladı ama şimdi görüyordu ki onun getirdiklerini taşımak hiç de kolay değildi. Seyyid Abdullah (kuddise sıruhüj tereddüt etmeden, yaşça da kendisinden küçük olan bu eski medrese arkadaşının önünde hürmetle diz çöküp oturdu, ona tâbi oldu, irşad halkasına yeni bir talebe gibi katıldı. Mevlânâ Halid-i Bağdâdi'nin (kuddise sırruhül kendisini her zaman eski bir dost olarak görüp arkadaşlık hukuku içindeki muamelesine rağmen o, bir müridin mürşidi karşısında takınması gereken edebi hep muhafaza etti. Delhi'den alıp getirilen feyiz ve marifetten nasibini alması için tam bir teslimiyet gerekiyordu. Şimdi Halid-i Bağdâdi'ye (kuddise sırruhüj talebe olma, diğer insanları ona bağlanma konusunda 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teşvik etme zamanıydı. Çünkü bulundukları coğrafyanın da başka coğrafyaların da ancak onun getirdiği manevi nurla yeniden aydınlanabileceğini çok iyi biliyordu. Bu bir fırsattı ve heba edilmemeliydi. Seyyid Abdullah, Mevlana Halid”e (kuddise sırruhül bağlanmakla kalmadı, haset ve kibirlerinden dolayı ona engel olmaya çalışanların karşısına da dikildi. İlmindeki derinlik ile bütün itirazları çürütüyor, iftira ve ithamları boşa çıkarıyordu. Kısa zamanda sülükünü tamamladı, Halid-i Bağdâdi'nin (kuddise sırruhüj İlk büyük halifelerinden biri oldu. Mevlânâ Halid (kuddise sırruhüj Bağdat'a giderken Süleymaniye'deki dergâhı ve talebelerini Seyyid Abdullah'a (kuddise sırruhül emanet etmişti. 


ASIL VAZİFE 


Bir müddet sonra sıkı bir tasavvuf terbiyesinden geçirilerek kendilerine irşad izni verilen Nakşi-Halidi yolunun halifeleri dünyanın dört bir yanına dağıtılırken Seyyid Abdullah da memleketine, Şemdinli'ye gönderildi. 
Şemdinli ve çevresinde bedevi bir hayat tarzını sürdüren aşiretlerin nasihate ihtiyaçları vardı. Bölgede cahillik kol geziyordu. İnsanlar aşiret taassubuyla hareket ediyor, hak hukuk tanımıyor, kan davaları ve cinayetler giderek artıyordu. Seyyid Abdullah (kuddise sırruhül, Şemdinli Cİvarındaki Nehri kasabasına yerleşti. Buraya hemen bir medrese ve dergah kurarak irşada başladı. Bir yandan talebe yetiştiriyor, bir yandan da aşiretler üzerine çöken cehalet karanlığını dağıtmaya çalışıyordu. 


Son derece mülayim, kibar bir mürşid-i kamildi Seyyid Abdullah Şemdini hazretleri (kuddise sıruhüj. “Menbau”l-hilm” lakabıyla anılıyordu. Rıfkla muamelesi, incitmeyen üs- 


wi 


ə 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lübu sebebiyle onu herkes seviyor, sözlerini dinliyordu. 
Münkiri, yani ona karşı çıkıp itiraz edeni yoktu. 


Nasihat ve telkinleri semere verdi, kısa zamanda gözle görülür bir düzelme oldu bölgede. Çevrede bulunan insanlar uzak yakın demeden onun irşadına koştular. Yetiştirdiği talebeler her geçen yı! biraz daha çoğalıyordu. 
Fakat Seyyid Abdullah buraya gönderilmesindeki maksadın hâlâ gerçekleşmediğini biliyordu. İrşad müddeti- nin kısa olacağını, ömrünün sonuna yaklaştığını hissediyordu ama asıl vazifesini henüz yerine getirememişti. O maksat ya da vazife, kendisinden sonra sâdât-ı kirâmın yolunu Anadolu coğrafyasının her karışına taşıyacak bir rehberi bulup emaneti ona teslim etmekti. Bu rehberin kim olabileceğine dair kesin kanaat sahibiydi üstelik. 
Berdesur kasabasındaki medresede ders veren yeğeni Seyyid Tâhâ'yı (kuddise sıruhül gözüne kestirmişti. Ne var ki arada bir huzura gelip amcasının elini öpen, sohbetlerini dinleyen Seyyid Tâhâ [kuddise sırruhül, etrafındakilerin teşvikine rağmen bir türlü ona tâbi olmuyordu. 


MÜNKİRİ OLMAYINCA 


Seyyid Tâhâ Jkuddise sıruhül, devrinin bütün ilimlerini tahsil etmiş, kendisinden kerametler sâdır olan mübarek bir gençti. Amcası Seyyid Abdullah'ın ilim ve irfanından emindi ama onun kâmil mürşid olup olmadığı hususunda tereddütleri vardı. Çünkü şimdiye kadar amcasına muhalefet eden hiç kimseye rastlamamıştı. “Peygamberlere, âlimlere, evliyaya her zaman düşmanca davrananlar olmuştur. Amcam, dedikleri gibi evliyanın büyüklerinden ise ona haset edenlerin, onu sevmeyenlerin olması gerekirdi. Hele hakikatin unutulup bid'atların yayıldığı, dünyaya rağbetin arttığı şu zamanda acaba niçin onun büyüklüğünü inkar eden, ona karşı çıkan kimse yok?” diye düşünüyordu. 


Halbuki mürşidi Mevlana Halid-i Bağdâdi hazretleri, Seyyid Abdullah'ın [kuddise sıruhümai) mizacındaki mülayemetten kaynaklanan bu durumun şüpheye yol açmaması için şöyle ikaz etmişti çevresindekileri: “Seyyid Abdullah ne güzel bir şeyhtir. Onda hiç kusur yoktur. Fakat onun münkirinin, yani karşısına çıkıp büyüklüğünü inkör eden kimselerin bulunmaması kusur gibi görülebilir.” 


Gerçi diğer Allah dostlarının yaşadıkları sıkıntılarla karşılaştırıldığında Seyyid Abdullah'ın (kuddise sırruhü) düşmanca tutumlara maruz kalmadığı söylenebilirdi ama bu, onun hiç muarızı olmadığı manasına gelmiyordu. Elbette sağda solda onu da yalanlayanlar, çekemeyenler vardı. Nitekim Seyyid Taha (kuddise sırruhül, amcasıyla alakalı tereddütlerle Berdesur çarşısında dolaşırken böyle birine rastladı. Tanımadığı bir adamdı bu ve pervasızca Seyyid Abdullah'ın aleyhine ileri geri konuşuyordu. Seyyid Taha Jkuddise sırruhül rahatladı, hemen Nehri'ye koştu, amcasına teslim oldu. 


“ONLAR ŞEHZADELERDİR” 


Hacegan yolunu Irak'tan Anadolu'ya bağlayan bir köprüydü Seyyid Abdullah (kuddise sıruhüj. Köprüden sonrasını ancak yeğeni Seyyid Tâhâ'nın [kuddise sırruhül sürdürebileceğinin farkındaydı. Ve bir köprü olarak yolun öncesiyle sonrasını birleştirmekle görevli olduğunu biliyordu. Bu sebeple Seyyid Tâhâ'ya (kuddise sıruhüj yol hazırlığı 


م 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için verebileceği her şeyi verdi ama sülükünü tamamlaması için onu aldı, Mevlânâ Halid'e götürdü. 


Mevlânâ Halid'in beklediği bir ziyaretti bu. Bağdat'ta kaldıkları süre içinde her ikisine de özel bir alaka gösterdi. Dergâhtakilere de, “Beni Seyyid Abdullah ve Seyyid Tâhâ'dan üstün tutmayınız” buyurmuştu. Süfiler taaccüple, “Onlar sizin talebeleriniz olduğu halde niçin böyle emredersiniz?” diye sorduklarında Halid-i Bağdâdi şöyle demişti: “Onlar şehzadelerdir. İleride inşallah sultan olacaklar. Biz ise bir müddet onların terbiyesi ile meşgul olan ve böyle yüksek bir vazifenin kendisine verildiği mürebbiyiz. Mürebbi, şah olacak şehzadeden üstün olabilir mi?” 


Bu sözler Mevlânâ Halid-i Bağdâdi hazretlerinin [kuddise sırruhüj DÜyük velilere mahsus tevazuunu yansıttığı kadar Seyyid Abdullah ve Seyyid Tâhâ'nın [kuddise sırruhüma) kıymet ve önemini de ortaya koyuyordu. 


Seyyid Abdullah (kuddise sırruhül, emanet sahibini bulma- nın, köprü vazifesini yapmanın huzuruyla 1813”te Nehri’ de vefat etti. Hayâ ve edebi, hilm ve merhameti ile Hz. 
Osman'a radıyallahu anh) benzeyen bu büyük velinin irşad müddeti, nihayet bir köprü uzunluğu kadardı. Kısaydı ama olmazsa olmazdı. 


Bugün onun bağladığı yolda yürüyenler, istikametlerini o köprüye de borçludurlar. 


(وإلى روح نش əzə‏ الْمَيُور salı‏ به KS‏ الوقور ks‏ قطب الازشاد وَالْمَدَار شهّاب الدّین» مولا حضرة əz qel:‏ 
Şi pak‏ 


(ve ilâ rûhî) 

Şeyhına ”1-ğayürillezi bihi netebaha”1- veküri kutbi 1-irşadi ve”l-medari, şihabiddin, mevlana hazreti eş-Şeyh, es- 
Seyyid Tâhâ 


(kaddesallahu sırrahu). 


Din hususunda gayretli, münkere asla razı olmayan, kendisiyle iftihar ettiğimiz irşad kutbu ve medarı, dinin parlayan yıldızı (Şehâbeddin) efendimiz 
Şeyh Seyyid Tâhâ hazretlerinin (kuddise 


sırruhü) ruhuna vâsıl eyle... 


Seyyid Tâhâ-yı Hakkâri 


(kuddise sırruhü| 


İRŞAD KUTBU 


Çə ə 5 


Bağdat”ta yaşayan bir seyyid ailesi, 13. yüzyılın ortalarında Moğol istilasından kaçıp Anadolu”nun güneydoğusuna yerleşmişti. Cedleri arasında Seyyid Abdülkadir-i Geylani”nin de (kuddise sırrunû] bulunduğu bu mübarek aile, bölgeye taşıdıkları İslâm'ı yüzyıllar boyu en saf haliyle yaşadılar ve yaşattılar. Şer gibi görünen mecburi bir hicretten nice hayırlar doğmuştu böylece. 


İlahi takdirin Moğol musibetinde gizlediği ve 500 yıl sonra tecelli eden hayırlardan biri de bu ailenin mensuplarından Seyyid Tâhâ-yı Hakkâri hazretleriydi (kuddise sırruhül, Çocukluk çağlarında bile yetişkin insanlara mahsus halleri herkeste saygı uyandırıyor, onu tanıyanlar ileride büyük bir âlim ve manevi rehber olacağını hissediyorlardı. Ailenin sürdürdüğü bir medrese geleneği içinde yetişmişti. Küçük yaşlarda Kur'ân-ı Kerim'i hıfzetmiş; başta Süleymaniye, Kerkük, Bağdat olmak üzere bölgedeki birçok ilim merkezinin medreselerinde büyük âlimlerden 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ders almıştı. Tahsilini tamamladıktan sonra verilen icâzetle Berdesur kasabasında bir medrese kurdu, burada ders okutmaya başladı. 


Sıradan bir medrese hocası değildi. Genç yaşına rağmen İslâmi ilimlerde “allâme” olarak tanınıyordu. Okumadığı kitap, tahsil etmediği zâhir ilmi kalmamıştı. Fakat bütün bu mâlumatın işaret ettiği tek ve mutlak hakikate yakin derecesinde vâkıf olamamıştı henüz. Bir şeylerin eksik olduğunun kendisi de farkındaydı ve bu nedenle sürekli arayış içindeydi. 


ZİRVEYE TÂLİP OLMAK 


Bir gece rüyasında, yüksek bir dağdan aşağılara doğru gürül gürül akan bir su ve bu sudan içmek için koşuşturan insanlar gördü. Suyun nerden geldiğini merak etmiş, kaynağından içmek niyetiyle dağa tırmanmıştı. Zirveye vardığında Resülullah sallallahu aleyhi vesellem) ile karşılaştı. 
Bu bereketli su Peygamber Efendimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem) parmaklarından fışkırıyor, değişik mecralardan dağın eteklerine iniyordu. Koştu, Resül-i Ekrem'in [sallallahu aleyhi vesellem] mübarek elinden kana kana içti. O güne kadar hiç yaşamadığı bir huzur, bir itminan bulmuştu. 


Uyandığında kendini yokladı, eksiklik hissinden doğan o eski sıkıntısı hâlâ içindeydi. Ama bu rüyanın bir işaret olduğunu da sezmişti. Hz. Peygamber'in [sallallahu aleyhi vesellem) feyzinden doğrudan istifade etmesi halinde rüyada yaşadığı ve tamamlanmışlığın verdiği itminanı bulabileceğini anladı. Zirvesinde böyle bir mazhariyete erişilecek dağı aramak, o dağın sarp yamaçlarına tırmanmak gerekiyordu demek ki. 


SEYYİD TAHA-YI HAKKARİ (k.s) 


O dağı nerde, nasıl bulmalı; ayağı kaydırmadan zirvesine nasıl varmalıydı? Bir kamil mürşidin rehberliği olmadan olmazdı bu iş. Kime akıl danıştıysa, “Amcan Seyyid Abdullah”a git, eteğinden tutl” diyordu. Kendisi de hemen yanı başında, Nehri”de irşadını sürdüren amcası Seyyid Abdullah-ı Şemdini hazretlerine (kuddise sırruhü) varıp bağlanmak istiyordu aslında. Onun alim, fazıl, salih bir mümin olduğunu biliyordu. Biri hariç, velilere mahsus bütün alametleri taşıyordu amcası. Tek eksiği düşmanının, onu yalanlayanların olmamasıydı. Halbuki her devirde velileri inkar edenler yaşamıştı ve münkirlerinin bulunması mürşidlerin velayetine işaretti. Seyyid Taha amcasına bağlanmakta bu yüzden tereddüt ediyordu. 
Bir gün Berdesur”da amcasının aleyhinde konuşan bir adamla karşılaşınca bu tereddüdü de ortadan kalktı ve Nehri'ye, çoktandır kendisini bekleyen Seyyid Abdullah Şemdini hazretlerine (kuddise sırruhül gidip “O zirveye çıkabilmem için bana yol gösterir misin?” dedi. 


HİMMET KANATLANDIRIR 


Seyyid Abdullah, yeğenindeki kabiliyetin farkındaydı. 
Zirvelere çıksa çıksa bu çıkar, diye geçiriyordu aklından. 
Bir zaman Nehri'de yol hazırlığı görür gibi yetiştirdikten sonra yeğenini alıp Bağdat'a, Mevlânâ Halid hazretlerine (kuddise sıruhüj götürdü. Seyyid Tâhâ'yı (kuddise sırruhül bu kadar yükseklere ancak Mevlana Halid'in (kuddise sırruhü) himmeti kanatlandırabilirdi. 


Seyyid Tâhâ, ellerini tutup kendisine hoş geldin diyen Mevlânâ Halid'in karşısında, ilk kez rüyasında yaşadığı 


IOI 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o huzur halini bir kere daha hissetti. Bu Allah dostu ellerini hiç bırakmasın, rüya bu defa hiç bitmesin istiyordu. 
Işığını bulan pervane gibiydi ve o ışığın etrafında döne döne yanmak için can atıyordu. Fakat hayır, zirveye talip olanın içinde hiçbir ukde, hiçbir tereddüt kalmamalıydı ki o yüksekliklere kanat açabilsin. Mevlânâ Halid [kuddise sıruhü) bu sebeple onu önce, istihare yapması için Abdülkadir-i Geylâni'nin (kuddise sırruhü) Bağdat'taki türbesine gönderdi. Seyyid Tâhâ (kuddise sıruhü) büyük dedesinin mezarına vardı, abdesti tazeleyip iki rekât namaz kıldıktan sonra istihareye yattı. Abdülkadir-i Geylani hazretleri (kuddise sırruhül rüyasına girmiş ve torununa, “Mevlânâ Halid zamanın âlimi, evliyaullahın büyüğüdür. Hemen git, ona teslim oll” buyurmuştu. 


Seyyid Taha bu icazetle koştu, sülükünü tamamlamak üzere Mevlana Halid-i Bağdâdi'ye [kuddise sıruhüj intisap etti. Şimdi onu zorlu bir riyâzet süreci bekliyordu. Nitekim Bağdat'ta yakındaki bir dağa gönderiliyor, oradan taş getirmesi isteniyordu kendisinden. Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi vesellem) Ehl-i beytine hürmetkarlığı ile bilinen Mevlana Halid'in (kuddise sırrunüj, aynı Zamanda şöhretli bir alim olan bu peygamber torununu böyle bir işe koşmasını diğer talebeler taaccüple karşılasa da Seyyid Tâhâ (kuddise sırruhül memnundu. Rüyasındaki dağa çıkabilmenin, böyle dağlara çıkmakla mümkün olabileceğini biliyordu. 


DİZGİNLERİ ELE ALIYOR 


Seksen gün sürdü bu mücahede. Seksen gün içinde manevi makamları aşa aşa yükseklere yürümüş, sonunda keşif ve keramet sahibi bir halife olarak irşad yetkisiyle Berdesur”a gönderilmişti. Kalabalık bir cemaat Bağdat'tan dualarla uğurladı Seyyid Tâhâ'yı (kuddise sırruhül. Mürşidinin yanında ata binmeyi edebe aykırı bulduğundan bir müddet atı yedeğine alıp yürüdü. Kalabalıktan iyice uzaklaşınca atına binmek istediğinde, birisinin üzengiyi tuttuğunu farketti. Dönüp baktı, mürşidi Mevlana Halid hazretlerini (kuddise sırruhül gördü. Bu büyük veli, ata binmesine yardımcı olmak için bir eliyle dizginleri, diğeriyle de üzengiyi tutuyordu. Seyyid Taha [kuddise sırruhül “estağfirullah” diyerek mahçubiyetle geri çekiliyordu ki Mevlana Halid (kuddise sıruhül şöyle buyurdu: “Ey Tâhâ! Bir zaman nefsinin terbiyesi için sana dağlardan taş getirtiyordum. Şimdi ise hem Resül-i Ekrem'in (sallallahu aleyhi vesellem) Ehl-i beyt'ine bağlılığım, hem de manevi menzilleri kısa zamanda hızla katederek ulaştığın yüksek makamlar sebebiyle üzengini tutuyorum. Bundan kaçınma!” 
Tasavvufta emir edepten üstündü. Seyyid Tâhâ [kuddise sırruhü) mürşidinin tuttuğu üzengiye bastı, ata bindi. 


Mevlânâ Halid, Delhi'den yolcu edilişini hatırladı. Mürşidi Abdullah-ı Dihlevi hazretleri de [kuddise sırruhü) onu başlangıçta nefsine ağır gelen işlere koşmuş, kısa zamanda sülükünü tamamlatarak iltifatlarla uğurlamıştı. Şimdi yıllar öncesini yeniden yaşıyordu sanki. Bu defa kendisi Abdullah-ı Dihlevi, Seyyid Taha da [kuddise sırunüj kendisiydi. 
Atın üzerinde heybetle duran genç halifesinin nurlu yüzüne şefkatle baktı. İsimler ve süretler farkiı olsa da elden ele taşınan kutlu mirasın yüze akseden nuru hep aynıydı. 


Mevlânâ Halid (kuddise sırruhül, atın dizginlerini Seyyid Tâhâ'nın (kuddise sıruhaj eline tutuşturdu, “Bundan sonra dizginler senin elindedir. Cenâb-ı Hak yardımcın olsun!” 
buyurdu. 
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Seyyid Taha [kuddise sırruhül tam kırk iki yıl o dizginleri elinde tutacaktı. 


KIRK YIL HİZMET 


Seyyid Tâhâ (kuddise sıruhü) Berdesur”da dergahını kurup irşada başladı. Hemen yanıbaşında Nehri'de ise amcası Seyyid Abdullah (kuddise sırruhül İrşadını sürdürüyordu. Onların ışığından rahatsız olanlar, birbirine bu kadar yakın iki beldeye, üstelik amca yeğen iki halifenin gönderilmesini tenkide başladılar. Çoğunluk ise bunda bir hikmet olduğunu düşünüyordu. Kısa bir süre sonra Seyyid Abdullah Şemdini hazretleri (kuddise sırruhül vefat edince o hikmet anlaşıldı; fesatçılar susmak zorunda kaldılar. Nehr? ye geçen Seyyid Tâhâ (kuddise sırruhül, amcasının postunda devam ettirdi irşadını. 


Nehri'nin nüfusu o yıllarda hayli kalabalıktı. Seyyid Taha”nın (kuddise sırruhüj ilmini, irşadındaki tesiri ve kerametlerini duyan insanlar da bu kasabaya ziyarete geliyorlardı. Nehri'deki tekke, bütün bölgenin merkezi olmuştu artık. Her öğün binlerce insanı ağırlamak üzere kazanlar kaynatılıyordu. Bu yoğunluk içinde son derece düzenli bir programla kırk yıldan fazla hizmet verildi Nehri'de. 
Seyyid Tâhâ hazretleri [kuddise sırruhül her sabah camide kuşluk namazını kıldıktan sonra medreseleri denetlerdi. 
Müderrislerle konuşur, talebelerin seviyesini ölçer; varsa bir sıkıntıları, giderirdi. Ziyaretçilerle görüşmesi ikindiye kadar sürerdi. İkindi namazından sonra büyük hatme yapılır, arkasından İmâm-ı Rabbani”nin Mektübât'ından bölümler okunurdu. Seyyid Tâhâ hazretlerinin (kuddise sırruhül okunan kısımlarla ilgili zaman zaman açıklamalar yaptığı bu dersler can kulağı ile dinlenirdi. Akşam yemeği namazdan önce yenir, akşam namazı ile yatsı arası zikir, sohbet ve ibadetle değerlendirilirdi. 


Bu düzen kırk yıl boyunca, yüksek mevki ve nüfuz sahibi önemli ziyaretçilerin misafir edildiği zamanlarda bile aksatılmadı. Kırk yıldan fazla aralıksız hizmet, Nehr”yi nurlandırdı âdeta. Uzaktan yakından Seyyid Tâhâ'yı (kuddise sırruhül Ziyarete gelenler daha bu beldenin sınırlarına girerken abdest alıyorlardı. 


OSMANLI'YA SADAKAT 


Seyyid Tâhâ'nın (kuddise sırruhüj İrşad yıllarında Nehri ve çevresi, tıpkı Bağdat, Süleymaniye, Musul gibi, Osmanlı ile İran arasındaki hâkimiyet kavgasının çok şiddetli bir şekilde yaşandığı bölgeler arasındaydı. Mevlânâ Halid-i Bağdadi hazretleri (kuddise sırruhül, Ömrünün son zamanlarında, 1821'de başlayıp 1823'te biten Osmanlı-İran savaşında, bütün bir bölge ahalisine Osmanlı'ya bağlı kalmaları için telkinlerde bulunmuş, onun bu gayretleriyle İran Bağdat cephesinde mağlup olmuştu. O yıllar Osmanlı'nın zor zamanlarıydı. Yeniçeri Ocağı kaldırılmış, Navarin'de donanmamız yakılmış, Ruslar batıda Edirne'ye, doğuda Erzurum'a kadar girmişti. 1823”teki anlaşmaya rağmen İran şahı Osmanlı'nın başındaki Rus gailesini fırsat bilerek sık sık bu bölgeye müdahale ediyor, Kürt aşiretlerini türlü vaatlerle kendine tâbi kılmak istiyor, olmazsa onları birbirine düşürüyordu. Mevlânâ Halid-i Bağdâdi hazretleri (kuddise sırrunû bu çevredeki bütün halifelerine olduğu gibi Seyyid Tâhâ'ya yazdığı mektuplarında da İran tehlikesine dikkat çeker, şahın yakınlaşma talepleri karşısında ihtiyatlı davranılmasını tembihlerdi. O da hayatı boyunca bu ikaza bağlı kaldı. Zaten siyasete hep mesafeli durmuş bir çizgiyi sürdürüyordu. 


İran şahının bütün ikram ve hediyelerini reddetti. Çevredeki aşiretlerin Osmanlı'ya sadık kalmaları için çaba göstermekle kalmadı, 1829 Osmanlı-Rus savaşında cihad fetvası vererek bağlılarını cepheye gönderdi. Aşiretler arasındaki anlaşmazlık ve düşmanlıkları gidermek süretiyle de bölgede karışıklığa fırsat vermedi. Hizmetlerinden dolayı ihsanda bulunmak üzere Osmanlı padişahı onu İstanbul'a davet etti ama o, “Biz sadece vazifemizi yaptık” diyerek büyük bir tevazu ile bu daveti de geri çevirdi. 


SÜNNET-i SENİYYE DUYARLILIĞI 


Kırk iki yıl dizginleri ele alarak insanları Allah ve Resülü'nün yolunda istikamet üzere yürüten Seyyid Tâhâ hazretleri (kuddise sırruhül, devlet ricaline mesafeli dururken halkla hep iç içe oldu. Onları nasihatle bid'atlardan, riya ve kendini beğenmişlikten sakınmaya, salin ameller işlemeye, güzel ahlakla donanmaya çağırdı. Başta Seyyid Sıbgatullah Arvâsi (kuddise sırruhül olmak üzere pek çok halife yetiştirmişti. Talebelerinden özellikle üstatlarına muhabbet ve hürmette kusur etmemelerini, mürşidin sohbetine, zikir ve rabıtaya önem vermelerini isterdi. Çünkü mürşide muhabbet ve hürmetle bağlılık hem kalp hastalıklarının giderilmesi için tek imkândı, hem de yaşanan hallerin istidraç olup olmadığının ölçüsüydü. Nitekim 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Seyyid Sıbgatullah'a (kuddise sırruhü) yazdığı bir mektubunda, “dinin sahibine bağlılık” ile “hocaya karşı ihlas ve muhabbet”i “büyük nimef” olarak nitelendirmiş, bunlar- da bir eksiklik varsa, gelen hal ve zevkleri istidraç bilmek gerekir demişti. Kendisi de hayatı boyunca Mevlana Halid ve Seyyid Abdullah hazretlerini (kuddise sırrıhümal velinimetleri sayarak hep hürmetle andı. Hatta vefatından sonra mezarını ziyarete geleceklerin, önce amcası Seyyid Abdullah'a [kuddise sırruhül uğramalarını sağlamak için Nehri Kabristanı”nda onun mezarının yakınından geçen yolun üst tarafına defnedilmeyi vasiyet buyurmuştu ki öyle de yapıldı. 


Sünnete uyma konusunda çok titiz ve dikkatliydi. Bir defasında hasımları onun sünnete dikkat etmediğini, dolayısıyla da mürşid-i kâmil olmadığını ispat için kendilerince bir tuzak kurmuşlardı. Görevlendirdikleri bir adam Nehri'ye gelip ikindi namazı çıkışında Seyyid Tâhâ'nın mescid kapısındaki ayakkabısının sol tekini uzağa koymuştu. Böylece onun mescidden sağ ayakla çıkmak zorunda kalacağını, sünnete uymayan bir iş yapacağını umuyordu. Fakat Seyyid Tâhâ (kuddise sırruhül, kalabalığa karışıp olacakları bekieyen bu adama dönmüş, “Aldığın ayakkabıyı yerine koy! Senin aradığın şey bu kapıda asla olmaz!” buyurmuştu. 


Sünnet-i seniyyeden asla ayrılmadan yürüdüğü kutlu yolu 1852'de Nehri'de tamamlayıp ebedi yurduna vâsıl oldu. 
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(kaddesallahu sırrahu). 


Önde ilerleyen büyüklerin (mütekaddim) sultanı, kendisinden sonra gelen büyüklerin önderi, Allah'tan korkanların ve umum ümmetin gavsı, imamların kutbu ve sülük edenlerin kutbu, yardım isteyenlerin yardım edicisi, gariplerin ve âşıkların ümitsizliklerini giderici, garip ve âşıkların dostu, kamil ve mükemmil (kemale erdiren) üveysi şeyhimiz, efendimiz Şeyh Seyyid Sıbgatullah Arvâsi hazretlerinin (kuddise sırruhû] ruhuna vâsıl eyle... 


Seyyid Sıbgatullah Arvasi 


(kuddise sırruhül 


GAVS-ı HİZANİ 


Əə a ır: 


Moğol istilasında Bağdat'tan göçüp bugün Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı bir köy olan Arvas'ı inşa ederek buraya yerleştikleri için “Arvâsiler” olarak tanınan bir seyyid ailesinin mensubudur. Babası âlim ve salih bir zat olan Seyyid Lutfullah Efendi, dedesi “Arvâsiler'in kutbu” diye anılan büyük veli Seyyid Abdurrahman hazretleridir. 


Arvâsiler'in bütün kuşakları tâ baştan beri ilim ve tasavvuf ehliydi. Seyyid Sıbgatullah (kuddise sırrunû böyle bir ailenin tevârüs ettiği tedris ve terbiye sistemi içinde kısa zamanda bütün din ilimlerini öğrendi. Genç yaşta ilmi kadar zühd ve takvasıyla da dikkat çekti. Bid'atlardan kaçıyor, Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem] sünnetine uygun bir hayat sürdürüyordu. Tasavvuf yolunda ilerledikçe marifet iştiyakı artıyor, bu iştiyakla nerede bir âlim yahut veli olduğunu duyarsa oraya koşuyordu. Önce Van'da Seyyid Muhyiddin Efendi'ye bağlandı, onun hizmet ve 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sohbetinde bulundu. Herkesin altından kalkamayacağı ağır bir riyâzete soyunmuş; sonunda üveysi istifadeye, yani geçmişte yaşamış velilerin tasarrufuna mazhariyet kazanmıştı. Seyyid Muhyiddin Efendi vefat edince Şeyh Halid-i Cezri'ye gitti. Onun irşad ve terbiyesi ile nice makamlar aştı. Bu mürşidinin de vefatı üzerine bir müddet onun halifelerinden Şeyh Salih-i Sıbki'nin sohbetine katıldı. Sonraları Bitlisli Şeyh Musa ve Şeyh Abdülkadir hazretlerinden de istifade etmişti. Çiçekten çiçeğe konan bal arısı gibiydi. Hem aileden hem sonraki mürşidlerinden hilafet yetkisi almış olmasına rağmen o nerede, hangi bahçede bir çiçek varsa oraya uçmayı tercih ediyor, marifet devşiriyordu. 


“ARTIK KENDİ BAHÇENE DÖN” 


Seyyid Sıbgatullah, Seyyid Tâhâ-yı Hakkâri hazretlerinin (kuddise sırruhümal, kendisinin de arkadaşı olan bir süfisiyle haber salıp, “Artık kendi bahçesine dönsünl” buyurması üzerine Nehri”ye geldi. Burada kaldığı on iki yıl boyunca Seyyid Tâhâ, Hz. Peygamber'den [sallallahu aleyhi vesellem) sâdât silsilesiyle gelen feyiz ve bereketi onun kalbine akıttı. Kısa zamanda marifeti artmış, kalp gözü açılmıştı. Artık Hızır [aleyhisselâm] ile görüşüp yoldaşlık eden bir veliydi Seyyid Sıbgatullah hazretleri (kuddise sırruhül. İsmiyle müsemma olmuş, “Allah'ın boyası” ile boyanmıştı. 
Yine de büyük velilere mahsus bir tevazu ile hâlâ nefsini kusurlu görüyor, başkalarını irşad konusunda çekingen davranıyordu. Nitekim sonraki yıllarda, “Mürşidimin emri ve zaruret olmasaydı, nefsimin kusurlarını bildiğim için tarikat üzerine konuşmaya da başkalarını irşada da cesaret edemezdim” buyuracaktı. Yine bu sebeple mürşidi Seyyid Taha [kuddise sırruhül vefat edince kısa bir müddet daha Nehri'de kalmış, Seyyid Salih hazretlerinin (kuddise sırruhül Sohbetlerinde bulunmuştu. Fakat kendisine tevdi edilen bir irşad vazifesi vardı ve bunu daha fazla geciktiremezdi. Bitlis'in Hizan ilçesine geldi, burada dergâhını kurdu. İnsanlar onun açtığı irfan sofrasına koştular. 


Az konuşan ama teveccühü çok tesirli bir mürşid-i kâmil idi. Bağlılarını, konuşmaktan ziyade nazarla terbiye ederdi. Onu görenler Cenâb-ı Hakk'ı hatırlar; mübarek nazarları karşısında, hatta bazan ağzından çıkan bir kelime ile cezbeye kapılıp kendilerinden geçerlerdi. 


Zikir ve teheccüd ile gecelerini ibadetle geçiren, uykusunu ancak öğle üzeri kısa bir kaylule ile geçiştiren bu büyük veli, hayatı boyunca, hastalığının ağırlaştığı son zamanları da dahil, hep kıbleye dönerek oturmuştu. İs- 


tikametinden asla şaşmamış, kendisine “gavs” derecesi . 
insan edilmişti. Bu son derece merhametli, şefkatli ve . 


A 


nazik Allah dostu, “Gavs-ı Hizani” diye anılıyordu artık. 


GAVS”I İMTİHANA KALKIŞINCA 


Bakmasını bilenler için Seyyid Sıbgatullah hazretlerinin (kuddise sırruhül Allah'ın boyasıyla boyandığı o kadar aşikar idi ki onu görenler huzurundan ayrılmak istemiyor, ona talebe olmak için can atıyordu. Sonsuzluk kervanına kendisinden sonra rehberlik edecek olan Abdurrahman Tahi hazretleri (kuddise sırruhül, gavslara mahsus alametleri biliyordu. Bu alametleri görür görmez Seyyid Sıbgatullah hazretlerine ikuddise sırrunû hiç tereddüt etmeden bağlanmıştı. Mürşidine muhabbet ve sadakati çok ziyade idi. Bir keresinde yüksekçe bir tepenin eteğinde sohbette iken Gavs hazretlerine doğru yuvarlanan bir kayanın önüne kendini siper ederek ölümü göze almaktan çekinmemişti. 


Fakat Gavs-ı Hizan”ye herkes böyle gönülden teslim olmuyordu. Onun büyüklüğüne inanmayanlar, onu imtihan etmeye kalkışanlar da çıkıyordu ara sıra. Mesela o yıllarda doğu illerinde adliye müfettişliğinde bulunan ve zahir ilimlerinde hayli derinleşmiş bir kişi, Seyyid Sıbgatullah'ı (kuddise sırruhül duymuş, onu imtihan etmeye niyetlenmişti. Cevaplandırılması son derece zor, incelikli meselelerle ilgili birtakım sorular hazırlayarak Hizan'a vardı. 
Gavs hazretleri onu yolda karşılatıp misafir etti. Birlikte sohbete koyulur koyulmaz Seyyid Sıbgatullah (kuddise sırruhü) onun kafasındaki soruları sormasına fırsat vermeden, “Bir kimse şöyle bir soru sorsa ve buna karşılık da şöyle bir cevap verilse, ne buyurulur?” diyerek, misafiri- nin önceden hazırladığı bütün soruları sormuş, en doğru cevapları vermiş ve bunları muhatabına da onaylatmıştı. 
İlmiyle övünen bu zat, Gavs-ı Hizani”nin ilmindeki derinlik ve kerameti karşısında mahçup olmuş, af dilemiş ve mevki makamını terkedip Seyyid Sıbgatullah hazretleri-NİN (kuddise sırruhül sadık talebeleri arasına karışmıştı. 


BİD'ATLAR İSTİKAMETİ BOZAR 


On yedi yıl süren irşad hayatı boyunca talebe ve bağiarna sünnete riayeti, bid'atlardan kaçınmayı, mütevazi olmayı, rabıtayı ihmal etmemeyi öğütledi. Son derece 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hoşgörülü olmasına rağmen bu konularda tâviz vermezdi. Bir defasında, unutarak çorabının sol tekini önce giyen bir talebesini, sünnete uymayan bu davranışından dolayı şiddetle azarlamıştı. Çünkü sünnet hassasiyeti bid'atlardan korunmanın tek çaresiydi. Bid'atlara bir kere kapı aralanırsa artık o yoldan istifade edilemezdi. 
O sıralar bazı süfiler, muhabbet eseri saydıkları birtakım davranışlarını usul haline getiriyor, sünnette yeri olmayan tutumlar sergiliyorlardı. Halbuki Gavs-ı Hizâni'ye göre, fıkıhta bir mezhebe uyup amel edenin ictinad derecesine varmadıkça imamından ayrılıp nassa bile dayansa kendince hüküm koyması nasıl doğru değilse, tasavvuf yoluna giren bir kimsenin de mürşidinin ve mürşidinin halifelerinin koyduğu usul ve edeplerden dışarı çıkması doğru değildi. Nitekim bid'atlarla izlerin birbirine karıştığı yollar, kâmil mürşidlere nisbet edilse dahi fayda vermiyor, bir müddet sonra kaybolup gidiyordu. 


Seyyid Sıbgatullah hazretleri (kuddise sırruhüj sık sık bu duruma dikkat çeker, “Bizim yolumuzun üstünlüğü, rağbet görmesi ve varlığını sürdürmesi, bu yola bid'at karışmamış olmasındandır” buyururdu. Buna rağmen bağlılarını başkalarının eksiklikleriyle meşgul olmaktan meneder; onlardan kendi içlerine bakmalarını, nefisleri- nin kusurlarıyla yüzieşmelerini isterdi. Ona göre talebe tavus kuşu gibi olmalıydı. Güzel kanatlarına, rengârenk tüylerine bakıp böbürlenmek yerine, siyah bacaklarına bakıp kusurlarını görmeli, kendini başkalarından üstün tutmamalıydı. İstikamet ancak böyle ele geçirilebilirdi. 


nn 


HACEGAN SULTANLARI 


RABITA ile KORUNMAK 


“Tasavvuf, İslâmiyet'e uymak demektir” buyuran Seyyid Sıbgatullah Arvâsi hazretleri (kuddise sırruhül, tasavvufu dinin ölçüleri dışına taşıran anlayış ve uygulamalara şiddetle karşı çıkardı. Onun hikmetli sözlerinden bir derleme olan ve vefatından sonra bağlılarının yayınladığı Minah isimli kitaptan da anlaşılacağı üzere, talebelerine hep şeriat çizgisinden ayrılmamayı, sünnete sarılmayı, muhabbeti, ihlâsı, gayreti ve edebi telkin etmişti. Müridin nerede, hangi şartlarda olursa olsun, ihlâs, gayret ve edeple istikamet üzere yürümesi için de rabıtaya çok önem verirdi. 


Rabıta, süfiler için öncelikle bir murakabe, bir özdenetim imkânıydı. Bu yolla mürid mürşidinin her an yanında olduğunu tasavvur edecek, böylece şeytandan, gafletten, faydasız düşüncelerden, vesveseden ve tembellikten kurtulabilecekti. Üstelik Gavs-ı Hizâni'ye göre müridin mürşidinden rabıta yoluyla aldığı feyiz, konuşarak aldığı feyizden çok daha kuvvetliydi. 


Seyyid Sıbgatullah, “sohbet”in konuşmaktan ziyade mümin kardeşliğinin gerektirdiği hasbi bir dostluk olduğuna dikkat çeker, bu sebeple de sohbeti “dünyaya bağlılığı kesip hakiki imanı kazanmanın” en etkili metodu sayardı. Dost dostun iyiliğini isterdi ve insana bu dünyada yapılabilecek en büyük iyilik, onun imanını güçlendirerek takva elbisesini giymesine yardımcı olmaktı. 


1870'te vefat edene kadar Hizan”daki marifet sofrasından nasiplenenler zühd ve takva erleri olarak, hizmet aşkıyla dönüp gittiler memleketlerine. Trabzon'un Sürmene ilçesi Baştımar köyündeki, bir Nakşi-Halidi dervişinin yaptırdığı anlaşılan çeşmenin kitabesinde yazdığı gibi Nehri”nin, Arvas”ın dereleri, bu büyük velilerin himmetiyle nur ve feyiz taşıdılar Anadolu”nun dört bir yanına. O çeşme kitabesinde deniliyordu ki: 


“Buradaki ses manevi uluların sesidir, 
Na-ehle pınar, ehle nur ve feyiz çeşmesidir. 
Kalp destini boş getir, doldurmak istiyorsan, Korkma bitmez, Nehri”nin, Arvas”ın deresidir.” 
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(ve ila rûhî) 
Sultini”1-örifin, kutbi”1-aktabi”1-vasılin, el-müteşerrifi 011-16021 1-mutlak, mürebbi”s-sâlikine ilâ rabbihim ale'l-vechi”l-ehak, nasiri”ş-şerfati”1-ğarra, kamil”1- bid”ati”d-darr3, müceddidi âsâri”s-selefi ve”t-tâbiin, ve mümehhidi bünyâni tarikati'l-halefi ve'l-lâhikin, el-mufasarrifi ale'l-ıtlâk ellezi lem yüra lehû nazirun ba”de”t-tefehhusı fi”1-afak, kötrm”n-nisbeti ani”l-mübte- 
0111-1851, mevlânâ şeyhine”1l-kamili”1-mükemmili, haz: reti eş-Şeyh Abdurrahmanı”t-Tahi 
(kaddesallahu sırrahu). 


—A—— 


Âriflerin sultanı, Hakk'a vâsıl olan kutubların kutbu, tam (mutlak) fenâ makamı ile şereflenen, Hak vechi üzere sülük edenleri terbiye edip Hakk'a yönlendiren, tertemiz pak ve parlak şeriatın yardımcısı, zarar verici bid'atların yok edicisi, selef ve tâbiinin eserlerinin (ameller ve sözlerinin) yenileyicisi (ihya edicisi), halef ve lâhikin (sonradan gelecek olanların) tarikat binasının esaslarını tanzim eden, âfakta aransa bile onun gibi mutlak surette bir tasarruf sahibinin bulunması mümkün olmayan, azgın bid'atçılardan ilgiyi kesen, efendimiz, kâmil ve mükemmil (kemale erdiren) şeyhimiz Şeyh Abdurrahman Tâhi hazretlerinin (kuddise sırruhü| ruhuna vâsıl eyle... 


Abdurrahman Tâhi 
(kuddise sırruhü| 


SADIKLARDAN 
BİR MÜRŞİD 


Rə arı” 


Hizan”ın Tağ köyünde 1800'lü yılların ortalarında bir gece yarısı, Seyyid Sıbgatullah Arvasi hazretlerinin bu köydeki tek müridi Süleyman Erbusi'nin kapısı hızlı hızlı çalındı. Genç süfi, hayırdır inşallah diyerek kapıyı açtığın- da, kendisiyle aynı yaşlarda olan arkadaşı Abdurrahman”ı buldu karşısında. Müderris olarak görev yaptığı bu köye nisbetle sonraları Abdurrahman Tâği veya Tâhi ismiyle anılacak ve emaneti Gavs-ı Hizâni'den devralarak irşadı ile ileride nice gönüller yapacak olan bu beklenmeyen misafir nefes nefese kalmış, heyecanla, “Haydi, şu dereyi geçelim!” diyordu. Süleyman Erbusi, “Hemen şimdi mi?” 
diye sordu şaşkınlıkla. Cevap kesindi: “Hemen, şimdi!” 


İki arkadaş seher vaktine doğru “dereyi geçmek” üzere yola koyuldular. 
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DEREYİ GEÇMEK 


Abdurrahman Tâhi (kuddise sırruhül, genç fakat ilmine güvenilen bir medrese hocasıydı. Kadiriyye'nin o dönemdeki mürşidlerinden Abdülbâri Çarçâhi hazretlerinin halifesiydi aynı zamanda. Süleyman Erbusi dışında Tâğ köyündeki herkes biraz da bu ilim ve takva sahibi genç halifenin etkisiyle Kadiri yoluna bağlanmıştı. Abdurrahman Tâhiİ (kuddise sırruhül, sık sık Süleyman Erbusi'ye takılır, “Gavsınız nasıl, sizin müridler ne yapıyor?” diyerek onu ve tâbi olduğu yolu küçümserdi. Kötü niyetli değildi. 
Süleyman Erbusi'yi incitmek gibi bir maksadı da yoktu. 
Gavs-ı Hizani”nin müridlerini cahil buluyor, Süleyman Erbusi'yi onların arasına yakıştıramıyordu. Onun bu takılmalarına karşı Süleyman Erbusi her defasında, “Şu dereyi bir kere geçsen böyle söylemezdin” diye mukabele ederdi. Tağ köyünden Gavs-ı Hizani Seyyid Sıbgatullah Arvâsi hazretlerinin (kuddise sırrunû bulunduğu köye varmak için arada bulunan bir dereyi geçmek gerekiyordu. Süleyman Erbusi, “dereyi geçmek”le Gavs-ı Hizâni'yi ziyaret etmeyi kastediyordu. Biliyordu ki samimiyetinden asla şüphe etmediği bu arkadaşı, Seyyid Sıbgatullah hazretlerini görse, onu tanısa böyle düşünmeyecekti. 
Ama ilginçtir, doğrudan Gavs-ı Hizâni'ye gidelim demiyor, hep “Şu dereyi geçseydin” deyip duruyordu. 


O gece ilk defa bu ayrıntı Abdurrahman Tâhi'nin (kuddise sırruhül kafasına takıldı. Arkadaşının “geçelim” dediği dere öyle aşılması zor, tehlikeli bir engel değildi. Rahatlikla geçilebilecek bu dere ile başka bir şeyi anlatmak istiyordu galiba. Ne olduğunu bulmak için o güne kadar yaşadıklarını hatırlamaya çalıştı. 
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KALBİ TUTUŞTURAN KIVILCIM 


İlmi ve takvasıyla tanınan bir aileye mensuptu. Babası da dedesi de ailenin diğer fertleri gibi tasavvuf ehliydi. 
Şirvan”da doğduğu ve çocukluk yıllarını geçirdiği eve bu yüzden “süfi evi” diyordu çevrede yaşayanlar. 


Annesi, Hz. Hüseyin'in (radıyallahu anh) soyundan bir seyyide idi. İlk tahsilini böyle bir ortamda ebeynlerinden aldı. Akranlarından farklı bir çocuktu. Oyundan hoşlanmıyor, öğrenmeyi ve tefekkürü seviyor, büyük adamlar gibi davranıyordu. Yakın kasaba ve şehirlerdeki hocalardan tefsir, fıkıh, hadis okudu. Bu ilimlerde ders okutması için kendisine icâzet verildi. Tahsilinin uygunluğu sebebiyle teklif edilen nahiye müdürlüğü ve kadılık tekliflerini geri çevirmişti. Dünyaya ve dünyalığa meyli yoktu. Muhabbetsiz işten zevk almıyordu. Tasavvufta yol almak, marifet kesbetmek istiyordu. Bunda derviş meşrep mizacı kadar, on üç yaşlarında ders aldığı Molla Diyâüddin Arvâsi'nin (kuddise sırrunû] etkisi de vardı. Gavs-ı Hizâni'nin yeğeni olan bu hocası ona Allah sevgisinin her şeyin üstünde olduğunu öğretmişti. Nitekim bu iştiyakla önce Rufâlliğe intisap etti. Sonra Kadiri şeyhi Abdülbâri Çarçâhi'ye bağlanıp onun halifesi oldu. 


Mürşidi ona zikir tâlim ettirirken, “Kalbini bir taş par- 


çası, kelime-i tevhidi, yani lâ ilâhe illallah kelimesini de 


demirden bir çekiç say. Bu çekiçle kalbini öyle döv ki kıvılcımlar çıksın!” demişti. Öyle yaptı ve o kıvılcımlar çıkmakla kalmayıp kalbini tutuşturdu. 


Gün geçtikçe yangını büyüyor, yangını büyüdükçe bir arayış ihtiyacı şiddetleniyordu. Fakat ne aradığını tam 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olarak bilemiyordu. Bulunca anlayabilecekti belki. Aradığı, derenin öbür tarafında olabilir miydi acaba? 


ARAMAYINCA BULUNMUYOR 


Abdurrahman ۲211 (kuddise sırruhül şimdi farketmişti ki dere, arayışına engel olan her şeydi. Kibirdi, kendini beğenmişlikti, inattı, önyargıydı, tembellikti. Halbuki Cenab-ı Hak eşsiz nimetler bahşetmişti ona. Şerefli bir ailenin mensubu olarak, köklü bir eğitim geleneğinin içinde kısa zamanda ilim tahsilini tamamlama imkânı bulmuştu. 
Çocukluğundan beri manevi bir himaye ile korunduğunu biliyordu. İlk gençlik çağlarında günah sayılabilecek bir işe yöneldiğinde birtakım sebepler halk edilerek kendi iradesi dışında nasıl engellendiğini hatırladı. Bütün bu ilâhi ikramların ona yüklediği bir sorumluluk, bir vazife olmalıydı. Onu bulmak için de aramak gerekiyordu elbette. 


Bağlıları Seyyid Sıbgatullah Arvâsi hazretlerine (kuddise sıruhü| “Gavs” diyordu. Neden olmasındı ki? Gavslık alametlerini bilen biri olarak Seyyid Sıbgatullah”ı (kuddise sırruhû] Ziyaret edip pekâlâ bunun doğruluğunu anlayabilirdi. Bu karara şimdiye kadar başka hiçbir ihtimali düşündürmeyen bir önyargının mani olduğunu ilk defa farketti. 
Gerçekten de anlamsız bir inatla bugüne kadar aradaki dereyi geçmeyi hiç düşünmemişti. O dereyi aşmaya karar verirince de gecenin bir yarısı koşup Süleyman Erbusi'nin kapısını çalmıştı. 


Yolda, daha bahsedilen dereyi geçer geçmez kalbindeki yumuşamayı hissetti Abdurrahman Tâhi. Gavs-ı Hizani Seyyid Sıbgatullah hazretlerinin [kuddise sırrıhül 


ABDURRAHMAN TAHİ iksi 


huzuruna vardığında da aradığını bulanların sevinciyle kendinden geçti adeta. Ziyaret için gelmişti ama cennet bahçelerinden bir bahçe gibi gördüğü bu dergahtan ayrılmaya hiç niyeti yoktu. Kaldı ki beklenen, yolu gözlenen bir dosttu o. Zamanı geldiğinde emaneti yüklenecek olandı. 


GAVS'IN TASARRUFU 


Gavs-ı Hizâni'nin tasarrufu ve himayesi altında kısa zamanda yol aldı, dil ile anlatılması mümkün olmayan manevi makamlara ulaştı. Mürşidine çok bağlıydı. Sohbet ve dersler bitince de onun dizinin dibinden ayrılmak istemiyordu. Bir müddet sonra tabiattaki canlı cansız bütün varlıkların lafza-i celâl zikrini işitmeye başladı. Bu zikri duymasına mani olur endişesiyle kalabalıklardan kaçıp tenhalara gidiyordu. Öteden beri tabiata düşkündü zaten. 
Medresede hoca iken çoğu zaman talebelerini alır, kırlara, akarsu kenarlarına götürür; derslerini oralarda yapardı. Bir çiçeğin, bir yaprağın güzelliğinden konuya girer, Cenâb-ı Hakk'ın kudret ve azametini anlatır, sözün bittiği yerde talebelerine ilâhi aşka dair kasideler okuturdu. 


Seyyid Sıbgatullah hazretleri, Abdurrahman Tahi”deki [kuddise sırrıhümal manevi gelişmeyle birlikte, bu aşırı mürşid bağlılığını, tenhalarda halvet ve inziva meylini de farketti. Bu yolda esas olan topluluk içinde halvetti. Cemiyetten kaçmak yoktu. Hilafet yetkisi ve irşad vazifesi ile başka beldelere gönderildiğinde, mürşidden ayrı olmaya tahammül gerekiyordu. Belki bu sebeplerden, belki ona geçmişte teklif edilen dünyevi makamların ileride içinde bir ukde olarak kalabileceği tehlikesinden dolayı, Abdurrahman Tâhi, kadılık vazifesiyle Ispahart nahiyesi- 


ne gönderildi. Tasavvuf terbiyesinde bir talebenin resmi bir görevle dergahtan uzaklaşmasına müsaade edilmesi çok sık rastlanan bir usul değildi. 


Abdurrahman Tâhi Ispahart kadısı olarak iki yıl görev yaptıktan sonra büyük bir hasretle Gavs-ı Hizâni'ye döndü. İrşad için görevlendirilinceye kadar aralıksız tam dokuz yıl canla başla onun hizmetinde bulundu. 


KUR'AN ve SÜNNET KAFİDİ 


İrşada başlamadan önce nesi var nesi yoksa satarak tasadduk etti. Nefsinin dünya malı karşısındaki durumunu öğrenmek istemiş; Allah'a tevekkülünün tam olduğunu görmüştü. Artık diğer insanlardan dünyayı terketmelerini isteyebilirdi. İrşadının ilk günlerinde talebelerinden Fethullah Verkânisi'nin (kuddise sırrunül dedesi Şeyh Muhammed hazretlerinin Verkânis'teki mezarını ziyareti esnasında, “Seyda” diye anılacağı işaret edildi kendisine. 
Nitekim kısa zamanda bu unvanla anılır oldu. 


Hac farizasını yerine getirmek üzere gittiği Mekke ve Medine”de büyük alimlerle görüştü. Dönüşünde Nurşin”e yerleşti, dergahını burada kurup irşada başladı. 
Gavs-ı Hizâni'nin vefatından sonra emaneti devralarak İslâm'ı bid'at ve hurafelerden arınmış saf haliyle tebliğ etti. Farz-ı ayın ilimlerin öğretilmesine öncelik veriyordu. 
On sekiz yıl sık sık seyahat ederek, gidemediği yerlere mektuplar yazarak, en ücra köylere kadar halifeler göndererek aşiretler arasındaki kavgaları önlemeye, onların fikih ve akaid bilgilerini düzeltmeye çalıştı. 
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Her fırsatta Gavs-ı Hizani”nin usul ve edebi üzere hareket ettiğini söylüyordu. Diyordu ki: “O, bu hizmetkarına Kur'an ve Sünnet'in hükümlerini anlatmayı, insanlardan günah ve hataları için tövbe etmelerini istemeyi, onlara Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınmayı öğütlememi emir buyurdu.” Tasavvuf terbiyesini olağan üstü hallerden veya kerametlerden ibaret gören bir anlayışa şiddetle karşı çıktı. Peygamberlerin dahi Allah bildirmedikçe gaybı bilemeyeceklerini anlattı. Gaybı bildiğini iddia edenlerden uzak durulmasını öğütledi. Halifelerine, “Size Kur'an ve Sünnet yeter. İnsanlara kerametlerle değil, Kur'an ve Sünnet'le nasihat ediniz” diye tâlimat veriyordu. 
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Kendisi de, “Tarikat şeriattan başka bir şey değildir. 
Şeriatsız tarikat olmaz” buyurarak bağlılarını her zaman şeriatın hükümlerine titizlikle uymaya teşvik etti. Ancak bu istikamet hali yahut hassasiyet, emirleri yapıp nehiylerden kaçınmak dışında iki şeyi daha gerektiriyordu: Ucubtehlikesinden korunmak için nefsi daima kusurlu görmek ve Allah'ın veli kullarıyla beraber olmak. Tevbe süresinin 119. âyetinde, “Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun” buyrulduğunu hatırlatır, âyette geçen “sadıklar”la evliyaullahın kastedildiğini söylerdi. Böyle kimselerin alameti keramet değil, istikametti. Sadıklarla, ya onların sohbet ve derslerine katılmak süretiyle cismani olarak, ya da rabıta yoluyla manen irtibat kurulmaması halinde kalp hastalıklarından kurtulma imkânı yoktu. Kalp hastalıklarının ilacını bilen gönül doktorlarıydı istikamet sahibi mürşid-i kâmiller. 
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Fakat sâlikte tövbe, pişmanlık, ihlâs ve mürşide muhabbet yoksa velilerin tedavisi de ilacı da fayda etmezdi. Bu sebepledir ki Abdurrahman Tâhi hazretleri müridin mürşidine muhabbetle kayıtsız şartsız bağlanmasını, itiraz etmemesini, vazifelerini ihlâsla yapmasını şart koşardı. 


Bu hususlarda sadece nasihat etmekle kalmadı, yaşayışıyla da örnek oldu. Vefatına yakın geçirdiği ağır hastalık döneminde bile, sünnetleri de dahil bütün namazlarını ayakta kılmıştı. Akşam ile yatsı arasında rabıtayı ve günlük virdini hiç bırakmadı. 


Ebedi âleme göçmeden hemen önce, kendisini ziyarete gelenlere edep ikazında bulunuyordu. O sırada Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) Ve sâdât-ı kirâmın manevi teşriflerine nail olmuştu çünkü. Cenâb-ı Hak bu sadık kulunu 1886 yılının bir kış gününde böyle bir hüsn-i hâtimeyle almıştı yanına. 
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وال ی (çə?‏ هید الشريعة iz‏ يعة وشهباز 
N‏ بان الْحَقِيفَة قانی 
5 
y əd ə EE idi‏ 


(ve ila rühi) 
Şeyhi”ş-şerlatı ve şehbâzi't-tarikati ve burhani 1-haktkatı, el-fâni fillahi ve”1- bâki billâh, el-mu ”tasımı bi-hablillâh, şeyhine”l-kamılı”1-mükemmili, mevlana hazreti eş-Şeyh Fethullah 


(kaddesallahu sırrahu). 


Şeriatın şeyhi, tarikatın yiğidi (şehbaz), hakikatin burhanı (delili), fenâ fillâh ve bekâ billâh makamlarına eren, Allah”ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılmış, kâmil ve mükemmil (kemale erdiren) 
şeyhimiz, efendimiz Şeyh Fethullah hazretlerinin (kuddise sırruhû] 


ruhuna vâsıl eyle... 


Şeyh Fethullah Verkânisi 
(kuddise sırruhül 
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Aslen Mardinli olan ve Hz. Ömer'in radıyallahu anh) neslinden gelen ailesi önce Siirt'in Baykan ilçesine, sonra da bu ilçeye bağlı Verkanis köyüne yerleştiği için Verkânisi nisbesiyle anılan Şeyh Fethullah hazretleri (kuddise sırruhül, ilim tahsiline çocuk yaşlarında başladı. Varlıklı bir aileye mensup olmasına rağmen ticarete değil okumaya meyletmişti. O vakitler çevredeki hemen her yerleşim merkezinde bulunan medreselerde talebe okutulurdu. 
Buralara devam ederek erken yaşlarda zâhir ilimlerini öğrendi. Son derece zeki ve azimli bir talebeydi. Hadis, tefsir, fıkıh ilimlerinde temel kaynak sayılan bütün kitapları ezberlemiş, bu sahalardaki her soruya cevap verebilen büyük bir âlim olmuştu. 


Medrese tahsilini tamamladıktan sonra aldığı icâzetle genç bir müderris olarak Muş'un Bulanık ilçesine bağlı, şimdiki adı Esenlik olan Abri köyünün medresesine tayin 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edildi. Eskiden beri tasavvufa ilgi duyardı. Bu ilgi müderris olduktan sonra da artarak devam etti. Çünkü zahir ilimlerinde ilerledikçe bâtın ilmini bir mürşid-i kamile bağlanmadan öğrenemeyeceğini daha iyi anlıyordu. Gittikçe şiddetlenen bir arayış içine girdi. Etrafta olup bitenlere dikkat kesiliyor, konuşulanlara kulak veriyor ve hemen herkesin Gavs-ı Hizâni'den bahsettiğini duyuyordu. 


NASİBİNİ ARARKEN 


Bir ara Gavs-ı Hizâni Seyyid Sıbgatullah Arvâsi hazretlerinin (kuddise sırruhül Bitlis”e geldiğini, birkaç gün burada kaldığını öğrendi. Şeyh Fethullah'ın annesi Bitlis'te oturuyordu. Bu saliha hanım Bitlis'e gelen her şeyhi mutlaka ziyaret ederdi. Hem annesini görmek, hem de Gavs-ı Hizâni hakkında ondan bilgi almak için Abri'den Bitlis'e geldi. 
Daha annesinin elini öper öpmez, “Anacığım, Hizan şeyhi buraya gelmiş, onu ziyaret ettin mi?” diye sordu. Evet, annesi bu büyük zatı ziyaret etmiş, şimdiye kadar sohbetine katıldığı diğer şeyhlere nazaran ondan daha çok etkilenmişti. Halbuki Gavs-ı Hizâni uzun uzun konuşmamış, “Kim ne biliyorsa, bildiği kadarıyla olsun amel etsin” buyurmuştu sadece. Ama bu söz annesini değiştirmeye yetmiş, onu sünnetlere titizlikle riayet eder hale getirmişti. 


Fethullah Verkânisi Abri'ye döndükten sonra yalnızca Gavs-ı Hizâni'yi düşünür oldu. “Aradığım mürşid-i kâmil, bir cümlesiyle insanların halini değiştiren bu Allah dostu olmalı” diyordu. Ona ulaşmak için fırsat kollamaya başladı. 


Medresedeki talebelik yıllarından tanıdığı ve Gavs'ın bağlılarından olan bir arkadaşının Seyyid Sıbgatullah hazretlerini (kuddise sıruhüj Ziyaret edeceği haberini aldı. Onunla beraber gitmek istediyse de bu arkadaşı, Gavs-ı Hizâni'nin hasta olduğunu, vasiyet etmek üzere yalnızca talebelerini çağırdığını söyleyerek Fethullah Verkânisi'yi götürmedi. 
Fakat ona Gavs'ın halifesi Abdurrahman Tâhi'den bahsetti. Abdurrahman Tahi”nin ismini kendisi de duymuştu. Ancak Gavs-ı Hizâni'ye bağlanmayı düşünürken onun henüz irşada bile başlamamış olan halifesine varmak hususunda tereddüt ediyordu. Bir zaman daha işi oluruna bırakmayı uygun buldu. Yolu Abri'ye düşen yahut yakın köy ve kasabalardan geçen mürşidleri ziyaret ediyor, onların sohbetlerine katılıyor, bir işaret bekliyordu. 


İŞARET GELİYOR 


Beklediği işaret, Seyyid Tâhâ-yı Hakkâri'nin halifelerinden (kuddise sırruhül Şeyh Muhammed Küfrevi hazretlerini (kuddise sırruhül Ziyarette, onun bir sohbeti esnasında geldi. 
Şeyhi dinlerken birden bir istiğrak hali ile gözleri kapanmış, kendinden geçmişti. Uykuyla uyanıklık arasında kıyametin koptuğunu, insanların dehşet içinde oradan oraya koşuştuklarını gördü. Şeyh Küfrevi o kargaşa içinde elinden tutmuş, cennete giden yolu tarif ediyordu kendisine. Gözlerini açınca bunun manevi bir hal yahut rüya olduğunu anladı. Bu sırada Küfrevi hazretleri ona döndü, hiçbir şey sormadan, “Abdurrahman Tâhi'ye git!” buyurdu. “Abdurrahman Tâhi'ye git ve gördüklerini ona anlat!” 


Daha sonra gördüğü başka rüyalarda da aynı işareti alınca yola düştü, Abdurrahman Tâhi hazretlerine ikuddise sırruhül Vardı, ona talebe oldu. Abdurrahman Tâhi, Gavs-ı 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Hizani”den emaneti devralıp Nurşin”de irşad postuna oturunca adeta üzerine titreyerek kısa zamanda sülükünü tamamlattığı bu talebesine hemen hilafet verdi. Onun Fethullah Verkânisi'ye [kuddise sıruhü) gösterdiği özel ilgi, bir mektubunda da belirttiği gibi sadece kendi tasarrufu değildi. Yolun büyükleri böyle ilham etmişler, gelecekte emaneti yükleneceği bildirilen bu gence ihtimam göstermesini istemişlerdi. Nitekim Abdurrahman Tâhi hazretleri (kuddise sırruhül sâdât silsilesiyle gelen manevi feyiz ve marifeti öncelikle onun göğsüne aktarmış, kızı Tayyibe Hanım'ı bu halifesiyle evlendirmiş, oğlu Muhammed Diyâüddin'i (kuddise sırruhül yetiştirmek üzere ona havale etmiş, vefatından hemen önce de bütün bağlılarını ona ısmarlamıştı. 


Şeyh Fethullah irşad faaliyetinde bulunduğu her yerde müderrisliğinin etkisiyle zâhir ilimlerini de öğretti. Süfilerin özellikle fıkıh bilgisi almalarına çok önem veriyordu. 
Seyda-i Tâhi'nin vefatından sonra epey bir müddet Nurşin Dergâhı'nda kaldı. Muhammed Diyâüddin'i (kuddise sırruhü) yetiştirip ona, “Sana verebileceğim her şeyi verdim. 
Buyur artık babanın makamına geç ve irşada başla” diyerek Nurşin'den ayrıldı. Önce Pirnaşin köyüne taşıdı dergâhını, ömrünün sonlarına doğru da Bitlis'e yerleşti. 


“ADAB” KİTABI 


İrşada başladığı ilk yıllarda mürşidi Seyda-i Tâhi'nin emri üzerine köy köy dolaşan Şeyh Fethullah Verkânisi [kuddise sırruhül, gittiği her yerde tasavvuf zannedilen bid'atlarla karşılaşıyordu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da tasavvuf anlayışı ve usulleri çoğalmış, tarikatlar yaygınlaşmış, fakat bu durum bir seviye kaybını beraberinde getirmişti. Bölgenin aşiret ağırlıklı yapısı ve aşiretler arasındaki düşmanlıklar da tasavvufi tercihleri zaman zaman çatışmalara gerekçe yapabiliyordu. Tarikatların çoğalarak sıradanlaşması, süfilerin adaba aykırı tutum ve davranışlarını neredeyse normalleştirmişti. 


Seyda-i Tahi de bu durumdan şikayetçiydi. Bazı sohbetlerinde Şeyh Fethullah”a [kuddise sırruhül döner, “Keşke Kur”an ve Sünnet ölçülerini esas alarak tasavvufu ve süfilerin yanlışlarını anlatan bir kitap yazsan” temennisinde bulunurdu. Şeyh Fethullah [kudaise sırrunû kendisinin de bizzat farkettiği bu ihtiyaca cevap vermek üzere oğlu Şeyh Alaeddin Faruki hazretlerini görevlendirdi. Alaeddin Faruki, babasının yaptığı sohbetlerden notlar alarak, yazdığı mektuplardan faydalanarak, daha sonra Âdâb-ı Fethullah adı verilen bir risale derledi. Abdurrahman Tâhi hazretleri (kuddise sırruhül, incelemesi için kendisine sunulan bu risâleyi okumuş ve, “Eğer bu kitabı ben yazsaydım, belki bir iki kelime değişikliği ile aynısı olurdu.” buyurmuştur. 


Zaten Şeyh Fethullah hazretlerinin (kuddise sıruhüj mektup ve sohbetlerinden derlenen rabıta gibi, zikir gibi bahisler hariç, kitabın ağırlığını teşkil eden âdap kısmını Seyda-i Tâhi hazretleri e/-Hadikatü”n-Nediyye ve”l-Behcetü'-Hâlidiyye adlı bir eserden daha önce kendisine okutmuştu. Şeyh Muhammed b. Süleyman el-Bağdadi'nin yazdığı ve Halidiliğin temel kaynaklarından sayılan bu eserdeki edepler, Âdâb-ı Fethullah'ta daha anlaşılır hale getirilip tasnif edilerek, müridin mürşidi karşısında, diğer müridlerin yanında ve toplum içinde nasıl davranması gerektiği maddeler halinde sıralandı. 
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SÜFİLERİN BABASI 


Şeyh Fethullah hazretleri (kuddise sırunül Âdâb kitabında da belirtildiği gibi tasavvuf terbiyesini ihlâsı elde etmenin vasıtası olarak görür, bunun için de ruhsat ve bid'atlardan kaçınarak şeriat-ı Muhammediyye'ye uymak ve kalpten gafleti uzaklaştırmak gerektiğini söylerdi. Ona göre Nakşibendi tarikatı sünnete ittiba ile gafletten kaçınmaktan ibaretti. Seyda-i Tâhi'nin vefatından sonra on üç yıl süren irşad hayatı boyunca bağlılarına bunun nasıl yapılacağını öğretti. Gittiği her yerde edep üzerinde çok duruyor, âdaba riayet etmeden yol alınamayacağını hatırlatıyordu. O da yolun diğer büyükleri gibi istikametin önemine dikkat çekerek insanları keşif ve keramet arayışından uzak tutmaya çalıştı. “Şeriata uymayan keşiflere zaten itibar edilmez. Sahih olmaları halinde de bunlar üzerine hüküm bina edilemez” buyurdu. 


Ömrünün son aylarında vefat edeceğini sezmişti. Bir yandan ahiret yolculuğu için hazırlıklarını yapıyor, diğer yandan hastalığının verdiği ıstırapları dindirmek için siyer okuyordu. Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem] muhabbeti bütün dertlerini unutturuyordu ona. İmam Kastallâni'nin Peygamber Efendimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem] hayatı ve şahsiyetine dair meşhur eseri e/-Mevahibü”l-Ledün- niyye”yi son anına kadar elinden bırakmadı bu yüzden. 


Son zamanlarında vasiyet için oğullarını yanına çağırdığında onların ağlayıp üzüldüğünü görünce, “Ağlamayınızl” buyurdu. “Allah Teala hastalığıma şifa verirse sizin babanızım. Eğer şifa bulamazsam, babanız Muhammed Diyaüddin”dir” diyerek onları mürşidinin oğlu, kendisinin de hem talebesi hem halifesi olan Muhammed Diyaüddin hazretlerine [kuddise sıruhüj emanet etti. Oğullarına manevi nisbetin maddi babalıktan önce geldiğini daha evvelden öğretmişti. Sık sık onlara Bilâl-i Habeşi ve Selmân-ı Fârisi [radıyallahu anhümâ] bu manevi yakınlıkla Ehl-i beyt”ten sayıldığını, amcalık bağı olan Ebü Talib”in dışarıda tutulduğunu anlatırdı. Kendisi de hayatı boyunca bağlılarını evladı gibi bildi. 1899”da Bitlis”te Hakk”a yürüdüğünde Ehl-i beyt çizgisinde yürüyen on binlerce evlat bırakmıştı geride. Bundan sonra onlar Muhammed Diyaüddin hazretlerinin (kuddise sırruhül kılavuzluğunda aynı çizgide yürümeye devam edeceklerdi. 


ER‏ امع كالاب زا مر مَجْمّع الا داب وَفُيُوضَاتَ لاجر » عمدة ة əni ÇAYI‏ 
Topa‏ . جْمَعَهِمْ eğ > O İLİN‏ السّموّات ər‏ ضین» سراج di‏ والاین؛ کف الصّعَفَاء وَالْمَسَاكِينَ؛ 


ə ” 


gözü ال‎ içə محمد‎ "düçar مَولاتا‎ əsli 


Co 


(ve ilârühi) 

Câmii kemalatı”1-evliyai”1-evvelin ve mec- 
2221 ۱-2001 ve füyüdatı”1-ahirin, umdeti”1- 
İslâmi ve”l-müslimin, umüdi”1-meşöyihı bi-ecmaihim ve's-sâlikin, dav”1”s-semövati ve'l-aradin, sirâci'l-milleti ve”d-din, kehfi”d- 
0112181 ve”l-mesakfn, kutbi 1-eimmeti vessalikin, sultani”1-işıkin, şeyhina”l-kamili”1- mükemmili mevlana hazreti eş-Şeyh Muhammed Diyâüddin 


(kaddesallahu sırrahu). 


Evvelki evliyaların kemalatını toplayan, sonrakilerin feyiz ve edeplerinin kendisinde toplandığı, İslâm'ın ve müslümanların umdesi (dayanağı, direği), göklerin ve yerin ışığı, dinin ve milletin lambası, zayıfların ve miskinlerin sığınağı, imamların ve sâliklerin kutbu, âşıkların sultanı, kâmil ve mükemmil şeyhimiz, efendimiz Şeyh Muhammed 
Diyâüddin hazretlerinin (kuddise sırruhü| ruhuna vâsıl eyle... 


Muhammed Diyaüddin 
(kuddise sırruhü) 


SEFERBERLİK GAZİSİ 
BİRVELİ 


Abdurrahman Tâhi hazretlerinin (kuddise sıruhüj oğludur. 
Bu sebeple çocukluk çağlarından itibaren hem sıkı bir medrese öğrenimi görmüş, hem de tasavvuf terbiyesi almıştı. Genç yaşta zâhir ve bâtın ilimlerini tahsil ettiği için aynı zamanda mürşidi olan babası Seyda-i Tâhi hazretlerinden kuddise sırruhül hilafet bekliyordu. Fakat Abdurrahman Tâhi hazretleri (kuddise sırruhül vefatından hemen önce oğlu Muhammed Diyâüddin'le beraber bütün talebelerini Şeyh Fethullah Verkânisi'ye (kuddise sırruhü) emanet etti. Babasının vefatı ihtimaliyle zaten üzüntü içinde olan Muhammed Diyâüddin'in kederi biraz daha artmış, gözlerinden yaşlar boşanmıştı. Bunun üzerine Seyda-i Tahi şöyle demişti ona: “Oğluml Şeyh Fethullah senin hakkında benden daha hayırlıdır. Çünkü ben seni başkalarından ayırmadım. Başkalarının çocukları benim nazarımda ne ise sen de o idin. Halbuki Şeyh Fethullah seni başkalarından üstün tutacaktır.” Bu sözler Muhammed Diyâüddin'in (kuddise sırruhül biraz daha yol alması gerektiğine işaret olduğu kadar, Şeyh Fethullah Verkanisi hazretlerine de (kuddise sırruhü) Muhammed Diyâüddin'i (kuddise sıruhüj ÖZel bir ihtimamla yetiştirme sorumluluğu yüklüyordu. Öyle de oldu. Muhammed Diyâüddin, babası Abdurrahman Tâhi'nin (kuddise sıruhül vefatından sonra Nurşin”de üç yıl Şeyh Fethullah Verkânisi'nin (kuddise sırruhül terbiyesi altında eksiklerini tamamlayıp kemale erdi. 
Üç yılın sonunda Nurşin Dergâhı'nda babasının postuna oturmuştu ama bu hiç kolay olmamıştı. 


HAZRET-i SÂNİ 


Babasından sonra ikinci mürşidi olan Şeyh Fethullah, “Hazret” diye hitap ederdi ona. Nakşibendi büyüklerinin “Hazret” derken daha ziyade Mevlânâ Halid-i Bağdâdi'yi kastettiklerini biliyordu. Demek ki mürşidi kendisini ya Mevlânâ Halid hazretlerine ikuddise sırruhül benzetiyordu ya da onun gibi büyük bir mürşid olmaya teşvik ediyordu. Mevlânâ Halid ise Delhi'de çok ağır bir nefis terbiyesinden geçerek bulmuştu kemalini. Nefse ağır gelen işlere tahammül göstermeden Mevlânâ Halid olunamıyordu yani. Bu nedenle Şeyh Fethullah hazretleri [kuddise sırruhül karlı kış günlerinde köyler arasında ancak kızakla seyahat etmek zorunda kaldığında, bindiği kızağı bazan Muhammed Diyâüddin'e (kuddise sırunüj çektiriyordu. Etraftan gelen kınamalara kulaklarını tıkamışlardı. Çünkü ikisi de biliyordu ki “Hazret” olmanın başka yolu yoktu. 
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Nitekim Muhammed Diyâüddin, kısa zamanda herkesin “Hazret-i Sani” diye andığı bir mürşid-i kamil olarak tanındı. Şeyh Fethullah (kuddise sırruhül, Nurşin Dergâhı'nı ona bırakmış, tasavvuf geleneğinde pek az rastlanan bir uygulama ile kendisi hayatta olduğu halde bu halifesine müstakilen irşad izni vermişti. Muhammed Diyâüddin hazretleri Şeyh Fethullah Verkanisi”nin (kuddise sırruhümal sağlığında on yıl, onun vefatından sonra da yirmi dört yıl olmak üzere hayatının yarısını insanları sırat-ı müstakime çağırmakla geçirdi. Sohbetle, nasihatle, dersle, mektupla tam otuz dört yıl dosdoğru yolu tarif etti arayanlara. 
Ve yeri geldi 1. Dünya Savaşı”nda elinde silahı, peşinde talebeleri, Doğu Cephesi”nde Osmanlı”nın 5. Tümeni”ne destek olarak Ruslar”a ve Ermeniler”e karşı savaştı. Bu savaşta birçok talebesiyle birlikte kardeşleri Muhammed Said ve Muhammed Eşref şehid olmuş, kendisi de yaralanıp sağ kolunu kaybetmişti. Allah Teala, o yıllarda altmışlı yaşlarını sürmeye başlayan bu veli kuluna bir de “gazilik” rütbesi vermişti böylece. 


CEPHEDE HATME ve DERS 


Otuz dört yıllık irşad hayatında çevre köy ve kasabalarda medreseler kurup talebe yetiştirdi, dergahlar açıp gönüller yaptı. 1. Dünya Savaşı başladığında Hizan”daydı. Seferberlik ilan edilmiş, medrese talebeleri de askere çağrılmıştı. Ancak bedel ödedikleri takdirde bu talebeler askerlikten muaf tutulabiliyordu. Muhammed Diyaüddin hazretleri (kuddise sırruhül, ilmi çalışmalar aksamasın diye, buldu buluşturdu, bütün talebelerinin bedelini kendisi ödeyerek medrese tahsilinin devamını sağladı. Fakat bir 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müddet sonra cihadın farz-ı ayın haline geldiğini gördü. 
1915 sonlarıydı ve bölgede müthiş bir kış yaşanıyordu. 
Soğuk ve kitlik yüzünden geçici bir süre memleketlerine gönderdiği talebelerini, olumsuz kış şartlarına rağmen geri çağırdı. Önceden bedellerini ödediği halde bu talebeleri ve süfileri ile cepheye koştu. Hazret, Bitlis ve çevresinin Rus işgalinden kurtulmasında büyük rol oynamış, hizmetlerinden dolayı daha sonra devrin yöneticilerinden tebrik ve teşekkür mektupları almıştı. 


Savaşın en şiddetli zamanlarında bile talebeleriyle cemaat olup vakit namazlarını kıldırıyor, ikindiden sonra hatme yaptırıyordu. Etraftan, cephede olduklarını, namazı cemaatle kılmanın veya hatmenin gerekmediğini söyleyenler oluyordu. Muhammed Diyaüddin hazretleri [kuddise sırruhül her defasında şöyle diyordu onlara: “Cihad vazifeye mani değilse biz hem cihad ederiz hem de vazifelerimizi hakkıyla yaparızl” 


Aynı şekilde talebelerinin ilim tahsilini de sürdürmüştü cephede. Mevzilendikleri her yerde ilk önce medrese olarak kullanacakları çadırları kurduruyordu. Bir keresinde yerleştikleri yeni bir bölgede süfilerin kurduğu çadırların arasında durmuş, “Niçin ilim öğrenen talebelerin seslerini duyamıyorum?” diye sormuştu. Bağlıları, “Efendim, bu çadırları mutfak olarak kullanmak için kurduk” deyince, Hazret onları etrafına topladı, düşmanla niçin savaştıkları hususunda bir sohbette bulundu. İlim öğrenmedeki maksat da tıpkı cihadda olduğu gibi Allah”ın dinini yüceltmekti. Cihad veya ilim öğrenmek söz konusu ise beşeri ihtiyaçların bir önceliği olamazdı. “Öyleyse” demişti süfilerine, “Bir dahaki sefere önce medrese olarak kullanılacak çadırları hazırlayacak, mutfak çadırını bundan sonra kuracaksınızl” 


SOHBET ŞEYHİ 


Muhammed Diyâüddin hazretleri (kuddise sırruhül sohbete çok önem verir, kendisi de her fırsatta etrafında kimi bulursa sohbet ederdi. Ona göre sohbet, Allah Teâlâ'nın rahmetine, sâdâtın himmet ve bereketinden istifadeye vesile idi. Sık sık Nakşibendiyye yolunun esasının sohbet olduğunu hatırlatır, sohbetsiz geçen zamanın heba edildiğini söylerdi. Sâlik, sohbetlere devam etmek süretiyle hem ilim tahsil etmiş olur hem de edeplere uymayı öğrenirdi. Bu nedenle sohbet, bütün kemalât ve marifetin başlangıcı yahut kapısı sayılırdı. 


Hazret-i Sâni, bağlılarına da halktan insanlarla sohbet etmelerini tembihler, ancak onlardan muhataplarını itham eder tarzda konuşmamalarını isterdi. Sohbet tatlı dille yapılmalıydı. Zaten esas olan dostluk ve ünsiyet peyda etmek, gönül kazanmaktı. Hatalardan, kusurlardan bahis açacaksa eğer, başkasını değil kendini hesaba katmalı, kendi nefsini ikaz ve itham eder gibi konuşmalıydı insan. Bir de tebliğ ve telkin edilen esaslara, anlatılan emir ve yasaklara önce sohbet edenin uyması şartı vardı. Aksi halde sohbetin kalplere tesir etmesi mümkün değildi. 


Sohbetin fayda vermesi için hale münasip düşen, dinleyenlerin merakını celp edecek, üzerinde düşünmelerini sağlayacak hikmetli konular seçilmeliydi. Bunun için de sohbet vesilelerini kollamak gerekiyordu. Muhammed 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Diyaüddin hazretleri (kuddise sırruhül bu hususa da dikkat eder, hale uygun sohbetler açardı. 


Talebeleriyle Siirt”in Baykan ilçesi yakınlarındaki Veysel Karani türbesini ziyarete gittiklerinde, orada bulunanlarla yaptığı bir sohbet, halin ve fırsatın nasıl gözetileceğine dair güzel bir örnek teşkil etmektedir. 


ALLAH”IN VELİ KULLARI UNUTULMAZ 


Veysel Karani Türbesi”nin de bulunduğu külliyeye vardıklarında, her zaman olduğu gibi, özellikle yakın çevreden gelen ziyaretçilerle de karşılaşmışlardı. Hazret-i Sani onlara, “Veysel Karani'yi tanıyor musunuz?” diye sordu. Ziyaretçiler, “Bu da sorulur mu, tanımasak niye ziyaretine gelelim” der gibi, kendilerinden emin, “Elbette tanırız” cevabını verdiler. Sonra da başladılar Veysel Karani hakkında bildiklerini aktarmaya. Onun Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) Zamanında yaşayan Yemenli bir deve çobanı olduğunu, hasta annesini yalnız bırakamadığı için Peygamber Efendimiz'i [sallallahu aleyhi vesellem), ona duyduğu aşk derecesindeki muhabbete ve çok istemesine rağmen dünya gözü ile göremediğini anlattılar. 


Muhammed Diyâüddin hazretleri (kuddise sıruhül onlara bu defa, “Peki siz, yakın zamanda bu bölgenin hâkimi olan beylerin nasıl yaşadıklarını, ne yaptıklarını ve mezarlarını biliyor musunuz?” diye sordu. Ziyaretçiler, “Hayır, bilmiyoruz” dediler. Hazret-i Süni, çıkışır gibi, “Nasıl olur!” 
buyurdu. “Bu bölgenin beyleriydi onlar. Buraların tek hâkimiydiler. Kapılarında sayısız hizmetçileri, malları mülkleri, sadık adamları vardı. Güçlüydüler. Ağızlarından çıkan 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söz kanundu. Şimdi siz asırlar önce uzak bir diyarda yaşamış deve çobanını biliyorsunuz da düne kadar hüküm süren kudretli beylerin adını da mezarlarını da bilmiyorsunuz öyle mi?” diye sordu bir daha. Orada bulunanlar biraz mahcup, “Efendim, mazur görün, bilmiyoruz” dediler. 
Hazret-i Sani, ziyaret için birlikte geldiği talebelerine döndü, “Gördünüz mü?” dedi. “Hak Teâlâ, deve çobanı da olsa veli kulunu unutturmuyor, böyle kullarının makamlarını bu dünyada da yüceltiyor, ahirette de. Dünya varı ile nam kazanmış nice beyler, nice paşalar ise unutulup gidiyor. Kimse onların adını bile hatırlamıyor. Öyleyse bu dünyada bey olmanın peşinde koşmak yerine, Allah ve Resülü”ne dost olmanın yolunu tutmak gerekl” 


NİSBETİN KIYMETİNİ BİLMEK 


Saltanat, mevki, makam, zenginlik v.b. insana Allah katında bir değer kazandırmadığı gibi bu dünyada da mutluluk vermiyordu aslında. Bunların getirdiği mutluluk sahte ve geçiciydi. Kalbin huzur bulup teskin olmasına yetmiyordu. Bu sebeple Muhammed Diyâüddin hazretleri [kuddise sırruhül Sohbetlerinde gerçek mutluluğun yolunu tarif eder; “Hakiki saadet ve kemal, iki cihanın efendisi Hz. 
Peygamber'e [sallallahu aleyhi vesellem) tâbi olmakla, onun tebliğ ettiği İslâm'ın boyasına boyanmakla, Allah Teâlâ'nın onun vasıtasıyla emrettiklerini yapıp yasakladıklarından sakınmakla mümkündür” buyururdu. Sık sık “Dünyaya kıymet vermeyin!” ikazında bulunur, dünyanın sadece ahiret için tarla olmakla değer ve önem taşıdığını anlatırdı. 


Fakat insanın bu husustaki kararlılığı tek başına koruyup sürekli istikamet üzere yürümesi kolay değildi. 
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Sadat-ı kirama manevi nisbetle onların eteklerinden tutarak, izlerini sürerek yürümek ve böyle bir yürüyüşü büyüklerin denetiminde devam ettirmek, kıymetini bilen için büyük bir imkândı bu nedenle. Hazret-i Süni, bağlılarını bu konuda da uyarır, “Bütün gücünüzü ve gayretinizi Nakşibendi sadatının manevi nisbetine sahip olmak için harcayın. Bu manevi irtibat her türlü mücevherden daha değerlidir” derdi. 


Muhammed Diyaüddin hazretleri [kuddise sırruhül Nurşin'den başka, bugün Bitlis, Siirt, Bingöl sınırları içinde bulunan bazı köylerde mescidler, medreseler yaptırdı, dergahlar açtı. Yerleşmek için küçük de olsa mesela Siyanüs gibi merkezi konumdaki köyleri tercih ediyor, ilim ve irşad faaliyetlerini böylece daha geniş bir sahaya yayabiliyordu. 
Ulaşamadığı uzak yerlere ise mektuplar gönderdi. Halifelerinden Şeyh Alâeddin Verkânisi, sonradan bu mektupların bir kısmını “Mektübât-ı Hazret” ismiyle derledi. 


NEFSİNİN NOKSANINI GÖR Kİ... 


Hazret-i Sâni, sohbet ve derslerinde olduğu gibi mektuplarında da şeriatın hem zâhirine hem bâtınına uymaya, sünnete sarılmaya, istikamet üzere yol almaya teşvik etti insanları. Nakşibendi yolunun esaslarının ihlâs, muhabbet ve mürşide teslimiyet olduğunu; bu yola giren kişinin salin amelle, ibadetle Cenâb-ı Hakk'ı talep etmekten başka hiçbir maksat taşımaması gerektiğini anlattı. 


Mükəfatını bu dünyada bekleyerek, manevi hal ve makamlar umarak amel etmekte hayır olmadığını söylerdi. 
Nitekim virdini muntazaman çektiği halde keşfinin açılmamasından yakınan bir müridine yazdığı mektupta, virdi ve diğer âdabı ısrarla sürdürmek gerektiğini tavsiye etmiş ve şöyle demişti: “Müridin gayesi manevi makamlar elde etmek değil, üstüne düşeni yapmaktır. Herhangi bir beklentiye girmeden vazifesini yapması halinde kendisi farkında olmasa bile ilerler. Müridin ilerleyip terakki ettiğinin alameti, çocuklara verilen boncuk hükmündeki keşifler değil, kendi nefsinin noksanlığını giderek daha fazla farkeder hale gelmesidir. Kişinin nefsini kusurlu ve noksan görmesi, nefsini bilmesidir. Nefsini bilen, Rabb'ini bilir.” 


Bu son derece halim selim, yumuşak huylu Allah dostu, konu şeriat olunca tâvizsiz bir tutum takınır, bid'atlara tahammül göstermezdi. Otuz dört yıl boyunca İslâm'ın sahabe dönemindeki safiyeti ile yaşanması için gayret etti. Sadece vefatına yakın kendi âlemine çekilmiş, dış dünya ile irtibatını kesmişti. Hayatının sonundaki bu kısa zaman zarfında Nurşin'e döndü, babası Abdurrahman Tahi hazretlerinin (kuddise sırruhül mezarını ve onun sağlığında gezip dolaştığı yerleri ziyaret etti. Dünya hayatını Nurşin”de sonlandırmayı ve babasının yanına defnedilmeyi istiyordu. İstediği gibi oldu. Hazret-i Sani Muhammed Diyâüddin (kuddise sırruhül, 1923'ün bir bahar gününde Nurşin”de Hakk”a yürüdü. 


çi də‏ وارث مَقَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ وَالْعَارفِينَ؛ امام yakal‏ عَمدة العابدير “SU, s‏ bə‏ الشريعة “Eyr‏ مُحيى الطريقة يقة التقشبندية celi‏ المكسا əzəli É ç‏ الإنسيء ان 
EN m‏ تا الکامل Sİ‏ 
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(ve ila rühi) 
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İl”s-sırri 1-ma”neviyyi, mevlânâ şeyhine”lkamili”1-mükemmili, hazreti eş-Şeyh Ahmed el-Haznevi 


(kaddesallahu sırrahu). 


جو 


Evliyaların ve âriflerin makamlarının varisi, müminlerin imamı, âbidlerin ve sâliklerin dayanağı, tertemiz, pak ve parlak şeriatı zâhire çıkaran ve bembeyaz Nakşibendi tarikatını canlandıran, beşeri perdelerden sıyrılıp uzaklaşan, manevi sırların hazinesi, efendimiz, kâmil ve mükemmil (kemale erdiren) şeyhimiz, 
Şeyh Ahmed Haznevi hazretlerinin (kuddise sırruhü) ruhuna vâsıl eyle... 


Ahmed Haznevi 
(kuddise sırruhü) 


ŞAH-ı HAZNE 
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Nurşin'de Muhammed Diyâüddin hazretlerinin (kuddise sıruhü) dergâhına kapılanıp on beş gündür buradaki medresede ders gören genç molla, belli etmemeye çalıştığı bir sevinçle çarıklarını suya koyarken, yiyeceği güzel yemeklerin hayalini kuruyordu. Muş eşrafından bir zat, Muhammed Diyâüddin hazretlerine (kuddise sıruhüj talebeleriyle birlikte bir yemek ziyafeti vermek istemiş, Hazret de bu daveti kabul etmişti. Birkaç gün içinde bu davete katılmak üzere bir hayli yol yürüyeceklerdi. Ahmed isimli Hazneli bu yeni talebe, rahat yürüyebilmek için ıslanıp yumuşasın diye çarıklarını suya koymuştu. Yola çıkacakları günü sabırsızlıkla bekliyordu. Çünkü Nurşin'e geldiği günden beri kaldığı dergâhta her gün mısır ekmeği ile mısır çorbası veriliyordu. Haftalar sonra ilk defa daha değişik ve lezzetli yemekler yiyebilecekti. 
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Nihayet hazırlıklar tamamlandı, beklenen gün geldi. 
Muhammed Diyâüddin hazretleri (kuddise sırruhül yola çıkmak üzere toplanan talebelerine şöyle bir bakıp, “Haydi gidiyoruz” dedi. “Yalnız, Molla Anmed gelmiyor. O burada kalacak!” 


Hazneli Ahmed gençti ama hatasını farkedecek, büyüklerin böyle üstü kapalı ikazlarını anlayacak seviyede idi. İlim irfan öğrenmek için geldiği mübarek bir kapıda güzel yemeklere tamah ederek nefsine hâkim olamamıştı. Sabretmeyi, nefsinin arzularına gem vurmayı öğrenmesi gerekiyordu demek ki. 


AŞAĞI DİVAN'DA YÜCELMEK 


Öte yandan büyüklerin böyle ilk bakışta ceza gibi görünen tasarrufları, cezaya muhatap olanlara kıymet verdikleri, onları özel bir terbiyeye tâbi tuttukları anlamına da geliyordu. Nitekim Muhammed Diyâüddin hazretleri (kuddise sırruhül, Ahmed Haznevi'deki (kuddise sırruhül kabiliyeti farketmiş olmalıydı ki ona ayrı bir ihtimam gösteriyordu. 
Nurşin'e gelmeden önce başka tasavvuf büyüklerinin sohbetine katılan, başka medreselerde de tahsil gören bu talebesinin nefsini yenmesini, kısa zamanda yol almasını istiyor; sık sık halini hatırını sorarak ne kadar değiştiğini takip ediyordu. 

Bir defasında atı Üzerinde giderken biraz uzağında yürümekte olan Ahmed Haznevi'yi görünce durmuş, onu yanına çağırarak şöyle demişti Hazret-i Sâni: “Molla 


Ahmed! Zerre miktarı kadar dahi nefsi olan kimse Allah Teâlâ'dan uzaktır. İnsanın evini yıkan en büyük düşmanı, kendi nefsidir. İnsanın kendinden haberi olmalıdır ki nefsin tuzaklarına düşmesinl” Hazret böyle söyledikten sonra sürüp giderken olduğu yerde kalakalan Ahmed Haznevi (kuddise sırruhül alacağını almıştı. Bu sözler herkes için geçerliydi şüphesiz ama, mürşidi özellikle durup yanına çağırarak kendisine söylemişti bunları. Nefsine daha çok muhalefet etmesi gerektiğini anladı. 


Nihayet Muhammed Diyâüddin hazretleri (kuddise sırruhül bir gün Ahmed Haznevi'ye kuddise sırruhül dergâhta yemeklerini nerede yediğini, nerede yatıp kalktığını sormuş, ondan, “Aşağı Divan'da” cevabını alınca beklediği gelişmeyi görmenin hoşnutluğuyla şükretmişti. Nurşin Dergâhı'nda Aşağı Divan ve Yukarı Divan diye anılan altlı üstlü iki geniş salon vardı. Bağlayıcı bir kaide olmamasına rağmen üst kattaki Yukarı Divan'da misafirler ağırlanır, hatırlı kişiler ile yola henüz intisap etmiş olan kimseler kalırdı. 
Aşağı Divan'da ise çoğu zaman üst kattakilere hizmet için koşturan süfiler barınır ve daha kıt imkanlarla idare ederlerdi. Molla Ahmed'in Aşağı Divan'ı tercih etmesi, nefsini ve kibrini yendiğini, artık tevazu sahibi bir derviş olduğunu gösteriyordu. Hazret-i Sâni buna çok sevinmiş, “Ne iyi yapıyorsun!” demişti. Sonra ona Aşağı Divan'daki manevi feyiz ve bereketin daha fazla olduğunu, Seyda-i Tahi hazretlerinin (kuddise sıruhüj bu sebeple burada sohbet ettiğini, burada hatme yaptırdığını anlatmıştı. 


HAZNE'DE İRŞADA BAŞLIYOR 


Ahmed Haznevi, aslen Mardinli idi. Babası Murad Efendi'nin imamlık vazifesiyle bulunduğu ve bugün Suriye sınırları içinde kalan Kamışlı kazasının Hazne köyünde doğduğu için Haznevî diye anıldı. Nurşin’den önce Silvan ve Hizan medreselerinde okumuş, Hizan’da Seyda-i Tahi”nin halifelerinden Şeyh Abdülkadir Efendi”nin sohbetlerine katılmıştı. Abdülkadir Efendi'nin vefatından sonra Nurşin'e geldi, Muhammed Diyâüddin hazretlerine (kuddise sırruhül intisap ederek onun talebesi oldu. Kısa zamanda Nurşin Medresesi'nden icâzet almasına rağmen Hazret-i Sâni'nin sohbetlerine devam etti. Arada Hazne'ye gidiyor fakat mürşidinin hasretine dayanamayıp çoğu zaman yaya olarak Nurşin'e dönüyordu. 1. Dünya Savaşı'nda Muhammed Diyâüddin hazretleriyle [kuddise sırruhül beraber Ruslar'a karşı cihad eden süfiler arasında o da vardı. Savaşın en şiddetli zamanlarında Hazret-i Sani”nin yanından ve hizmetinden ayrılmadı. Bazan dergâhta, bazan böyle cephede onun dizinin dibinde tam on beş yıl zâhir ve bâtın ilimlerini tahsil etti. Mürşidinin vefatı üzerine, onun tâlimatına uyarak Hazne'de irşada başladı. 


Hazret-i Sâni, vefatından önce ona hilafet yetkisini vermiş, irşad için Hazne çevresini işaret etmişti. Fakat o yıllarda Suriye Osmanlı'dan kopmuş, Fransız işgali altına girmişti. Bölgede tam bir karmaşa hakimdi. Üstelik Ahmed Haznevi (kuddise sırruhül son derece fakirdi ve gittiği yerde kendisini kollayacak ne bir çevresi ne de bir kabilesi vardı. Kendisine kimsenin itibar etmeyeceğini düşünüyordu. Muhammed Diyâüddin hazretleri (kuddise sırruhül onun bu tereddüdünü farkedince, “Evladım” demişti; “Sen irşada başla, biz insanları senin yanına toplar, Allah'ın izniyle kalabalıkları her yandan akın akın göndeririz.” 


Hazne'de daha medresesini ve dergâhını inşa ederken yüzlerce süfi toplandı etrafına. Tıpkı mürşidinin dedi- 


ği gibi her yandan akın akın ona geliyordu insanlar. İrşadı çok tesirliydi. Huzuruna gelen herkesin derdini eşsiz bir ferasetle hemen kavrıyor, şefkatle onlara yol gösteriyordu. Derin bir fıkıh bilgisine sahipti. Müşkül meselelere en isabetli çözümleri bulmasıyla kısa zamanda tanındı. 
Artık Şah-ı Hazne diye anılıyor, büyük saygı ve alaka görüyordu. Onu bir kere dinleyen bir daha ayrılamıyordu yanından. Çevredeki diğer süfiler de Ahmed Haznevi hazretlerine (kuddise sırruhül bağlanmaya başlayınca bölgenin eski şeyhleri rahatsız oldular. 


MAKSAT ALLAH RIZASI OLUNCA 


Bunlardan, baştan ayağa yeşil renkli kıyafetler giyindiği için Yeşil Şeyh diye bilinen bir zat, Şah-ı Hazne”yi dergahına davet ederek onu suçlamayı, böylece ona olan teveccühü önlemeyi planlamıştı. Davet günü büyük bir kalabalık toplamış, o civarda sözü geçen nüfuzlu kişileri de çağırmış, böylece hem Ahmed Haznevi'ye [kuddise sıruhü), “İtibarlı insanların hepsi benim arkamda. Sen de kim oluyorsunl” mesalı vermek istemiş, hem de bu kişilerin huzurunda onu küçük düşüreceğini hesaplamıştı. 


Yeşil Şeyh'in niyetini bilen süfiler Ahmed Haznevi hazretlerine [kuddise sıruhül bu davete gitmemesi için ricada bulunmuşlarsa da kabul ettirememişlerdi. Bu defa kalabalık bir süfi topluluğuyla gitmeyi teklif etmişler, Şah-ı Hazne, “Bir aşiret davasında sayı mı yarıştırıyoruz!” diyerek buna da karşı çıkmıştı. Nihayet iki talebesiyle yola çıkan Ahmed Haznevi hazretleri (kuddise sırruhüj, belirlenen günde Yeşil Şeyh'in köyündeki dergâhına vardı. Selâm 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vererek içeri girdi fakat ne selâmını alan oldu ne de yer gösteren. Kalabalık arasında bir yer bulup oturur oturmaz, Yeşil Şeyh sert bir tonla konuşmaya başlayarak onu suçlamaya koyuldu. Müridlerinin aklını çeldiğinden, babasından dedesinden kalan süfilerini bile elinden aldığından yakınıyor, hakarete varan sözler sarfediyordu. 
Haznevi hazretleri (kuddise sırruhül ithamlara cevap vermiyor, süküt halinde dinliyordu. Yeşil Şeyh onun bu suskunluğu karşısında hiddetlendi, “Sen niye konuşmuyorsun, söyleyecek bir sözün yok mu?” diye çıkıştı. Ahmed Haznevi hazretleri (kuddise sıruhüj, “Benim sana söyleyebileceğim iki cümle var sadece” dedi sakince. “Birincisi, eğer benim niyetim ve yaptıklarım Allah rızası içinse, senin gibi yüzlercesi karşı çıksa bana mani olamaz. İkincisi, yok eğer benim niyetim ve yaptıklarım Allah rızasına uygun değilse, hiç şüphen olmasın, senin gibilerin muhalefetine de gerek kalmadan altı aya kalmaz her şey dağılır biter.” 


Şah-ı Hazne'nin bu sözleri üzerine derin bir sessizlik oldu. Yeşil Şeyh şaşırmıştı. Karşısındakinden savunma, hatta saldırı beklerken, böyle olmamıştı. Kısa bir duraklamadan sonra, “Vallahi doğru söyledin. Niyeti Allah rızası olan kişiye hiç kimse enge! olamaz” diyerek Ahmed Haznevi hazretlerinin (kuddise sıruhü) büyüklüğünü tasdik etti. 


FİTNEYE BULAŞMAMAK İÇİN HİCRET 


Cenâb-ı Hak, zorluklar karşısında mümin duruşunu örneklesinler diye veli kullarını bu dünyada herkesten daha çok eza ve cefaya muhatap kılıyordu sanki. Nitekim Ahmed Haznevi hazretlerinin (kuddise sırruhül çektiği 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sıkıntılar sadece bu tür kıskançlıklardan ibaret değildi. 
Fransız işgal kuvvetleri onu kendileri için bir tehdit gördüklerinden, önce Haseki şehrinde mecburi ikamete tâbi tuttular. Sonra, burada da insanların gönlünü kazandığını görünce Suriye'nin daha iç ve çorak kesimlerine sürdüler onu. Şah-ı Hazne, gittiği her yerde su kuyuları açtırıp araziyi verimli hale getirerek, insanların gönlü gibi çevreyi de imar ediyordu. Onun böyle mâmur ettiği yerlere bu defa ülkedeki otorite boşluğundan faydalanıp kaba kuvvetle hak gasbeden aşiret reisleri göz dikiyordu. Şah-i Hazne'yi ve süfilerini binbir emekle şenlendirdikleri topraklardan uzaklaştırmak için taciz ediyorlar, şiddet uygulayarak onları göçe zorluyorlardı. Haznevi hazretleri (kuddise sırruhül, böylelerine karşı koyacak gücü olmasına rağmen her defasında hicreti tercih etti. Sahip oldukları her şeyi bırakıp yoksulluk ve imkânsızlık içinde yeniden başlıyor, asla yılgınlık göstermiyordu. 


İşgalden sonra ortalık biraz durulunca vefatına kadar Hazne ve Telma'rüf köylerinde sürdürdü irşadını. Kışın Hazne”de, yazın sıcak günlerinde Telma'rüf'ta kalıyordu. Yirmi yedi sene süren irşad hayatı boyunca talebe yetiştirdi, kendisine gelenlere İslâm'ın emir ve yasaklarını anlattı. Dersleriyle, sohbetleriyle, uzaklarda olanlara yazdığı mektuplarıyla doğru yolu gösterip binlerce insanın kurtuluşuna vesile oldu. 1950 yılında altmış üç yaşlarında iken Telma'rüf köyünde vefat etti ve burada toprağa verildi. 


Ömür müddetiyle olduğu gibi, güzel ahlâkı ile de Resül-i Ekrem'e (sallallahu aleyhi vesellem] benzerdi. Son derece sabırlı ve yumuşak huyluydu. Muhataplarına kızmaz, hilimle, hoşgörüyle muamele ederdi. Süfilerine ve talebelerine çok düşkündü. Onlar için her türlü fedakarlığa katlanır, sayıları binlerle ifade edilen müridlerinin ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenirdi. Kimseden bir şey istemez, talebelerine dahi hizmet edecek kadar tevazu ve şefkat gösterirdi. 
Güzelliğe, nezahete çok önem verir, özellikle misafire ikramda inceliğe dikkate edilmesini isterdi. Ziyaret için gittiği her yerde sevenlerinin ve süfilerinin çokluğu sebebiyle izdiham yaşanır, halkın teveccühünden çoğu zaman yemek yemeye, dinlenmeye bile fırsat bulamayan Şah-ı Hazne”nin bazan saatlerce ayakta kaldığı olurdu. Yine de yakınında bulunanların kendisini korumak için çevresini saran kalabalığı hoyratça davranarak dağıtmasına izin vermez, hiç kimsenin incitilmesini istemezdi. 


KÖTÜLÜĞE İYİLİK ER KİŞİNİN | 


İnsanlara olan şefkat, merhamet ve muhabbeti o derecede idi ki kendisine kötülük yapanlara dahi her türlü fedakârlığı göze alarak yardım ederdi. 


İrşadının son zamanlarıydı. Vaktinde işgalci Fransızlara uyarak Haznevi hazretlerine (kuddise sırruhül çok eziyet eden, onu imar ettiği yerlerde barındırmayıp oradan oraya göçmeye mecbur bırakan aşiret liderlerinden biri hastalanmış, ölmek üzere iken haber göndererek Şah-ı Hazne'den tövbe almak istediğini bildirmişti. Ahmed Haznevi hazretleri (kuddise sırruhül bu adamın gelemeyecek durumda olduğunu öğrenince, kendisi ona gitmek üzere yol hazırlıklarına başladığında süfilerin bir kısmı, “Efendim” demişlerdi şaşkınlıkla; “Bu adam size şöyle şöyle 


kötülükler yaptığı halde bir de onun ayağına mı gitmek istiyorsunuz?” Sonra o kişinin kendisine yine zarar verebileceğini anlatıp vazgeçirmeye çalışmışlarsa da Şah-ı Hazne onları dinlememiş ve şöyle buyurmuştu: “Ben zalim ve günahkâr da olsa bir insanın tövbekâr olma talebi karşısında nasıl kayıtsız kalabilirim? Allah'a yemin olsun ki fırtınalar kopup da yeryüzünü sel alsa ve benim bir bineğim dahi olmasa, yine de bir kulun tövbe etmesi için elimden gelen her şeyi yaparım!” 


Öyle de yapmıştı. O aşiret reisinin köyüne gitmiş, tövbe istiğfar ettirerek, kurtuluşu için ona duada bulunmuştu. Öyle ya, iyiliğe iyilik her kişinin kârıydı ama kötülüğe iyilik ancak böyle er kişilerin kârı idi. 


Zor bir zamanda, zor bir bölgede yaşamıştı. Siyasi kargaşa, aşiret kavgaları, yoksulluk ve cehalet insanlara kulluk vazifelerini unutturuyor, onları dinden uzaklaştırıyordu. Ahmed Haznevi hazretleri (kuddise sıruhüj İslam”ın emir ve yasaklarını bu şartlarda karşılaştığı herkese sa- bir ve Israrla anlattı. Bazan bir kişiye kelime-i şehadeti öğretip düzgünce söyletmek için saatlerce uğraştığı oluyordu. Latife olsun diye anlatılan ama onun sabrını ve insanlara dinini öğretmek için nasıl her türlü çareye başvurduğunu gösteren şöyle bir hadise nakledilir: Bir çobana Tahiyyat duasını bir türlü öğretememektedir. En sonunda şu çareyi bulur. En iri cüsseli koyuna “ettahiyyatü” onun biraz küçüğüne “lillâhi, ondan da küçüğe “vessalavâtü” diyerek Tahiyyat duasını, bütün kelimelerini çobanın sırasını şaşırmayacağı şekilde birer koyuna isim olarak vermek süretiyle öğretir. Bir zaman sonra Telma'rüf'a Şah-ı Hazne'yi ziyarete gelen bu çobana Tahiyyöt okutturduklarında, onun “vettayyibat”ı atladığını farkederler. Birkaç kere daha okuturlarsa da çoban hepsinde “vettayyibat”ı eksik bırakır. Sebebini araştırınca anlarlar ki “vettayyibat” ismi verilen koyun epey bir vakit önce ölmüştür. 


MAHVİYET SAHİBİ BİR VELİ 


Ahmed Haznevi hazretleri (kuddise sırruhül okumayı çok seven bir mürşid-i kâmildi. Fırsat buldukça tasavvufa ve sâdâta dair eserleri okur, sohbetlerinde onların menkıbelerini anlatır ve her defasında da göz yaşlarına hâkim olamazdı. Çünkü o, sâdât-ı kirâma kıyasla kendini yetersiz gören, insanların teveccüh ve muhabbetine layık olamamaktan korkan, mahviyetkâr bir Allah dostuydu. Bir gün yine bu endişelerle göz yaşı dökerken oğlu Alâeddin Haznevi hazretleri (kuddise sırunüj onu görmüş, “Niçin ağlıyorsunuz?” diye sorması üzerine şu cevabı vermişti: “Evladım! Dergâha akın akın gelen şu insanların Allah'a yakınlaşma arzusunu, aşk ve şevk halini görüyor, ağlamaktan kendimi alamıyorum. Ben nasıl ağlamayayım ki onların en fakiri, en âcizi olduğum halde onlar benim yanıma, bana geliyorlar.” 


Hac farizasını yerine getirirken hem Kâbe-i Muazzama'da hem Mescid-i Nebevi'de şöyle dua etmişti: “Allahıml Etrafımdaki bu kadar topluluk, insanların bana duyduğu muhabbet ve bağlılık, senin rızanı kazanmanın değil de benim şahsi davamın eseri ise onu bitir ve yok etl Ama eğer senin rızana uygun ise onların yönelişlerini ve muhabbetlerini kıyamete kadar artırarak devam ettir!” 


AHMED HAZNEYVİ iksi 


Cenab-ı Hakk”ın yardımı ve mürşidi Muhammed Diyâüddin hazretlerinin (kuddise sırruhül manevi himmeti ile onun irşad ışığına koşan insanların sayısı her geçen gün biraz daha arttı. Kendisine gelenlere o da kendisinden öncekiler gibi, şeriat çizgisinden sapmamayı öğütledi. 
Bağlılarına hep zamanı ve sağlığı ganimet bilmeyi, bunlar elden çıkmadan değerlendirmeyi tavsiye etti. Allah'ı unutmadan, dinin hükümlerine uyarak yapılan her işin zikir sayıldığını anlattı insanlara. Talebelerine teheccüde devam etmeleri, vakit namazlarını cemaatle kılmaları hususunda devamlı telkinde bulunurdu. 


Salih evlatlar, ilmiyle amel eden âlimler, kâmil halifeler yetiştirdi. Ve bize terbiyesi için âdeta üzerine titrediği “Molla Abdülhakim”ini hediye ederek geçip gitti dünya üzerinden. 
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(ve ila rûhî) 

Sultâni’l-câzibîn, nûri hidayeti”1-vasilin, kutbi”1- ferdi li”l-âlemin, naşiri ”1-mesleki”1-Ahmediyyeti fer”ı”ş-şecereti 1-Muhammediyye, pfri”t-tarikati”n-Nakşibendiyye, sahibi”s-seciyyeti”1-mahmüdiyye, es-sâki min hıyadı”1-bahğiyye, nasıbi”l1- a”13mi”d-diniyye, muhyi âsâri kübbâri”s-selefi ve”t-tabifn, matlai”1-himemi bi'l-yakin, menhec1”s-saödeti li’l-musaddıkîn, şeyhine”l-kamili”1- mükemmili”1-Üveysiyyi Bilvânisi, Mevlânâ hazreti eş-Şeyh, es-Seyyid Abdülhakimi”1-Hüseyni 


(kaddesallahu sırrahu). 


Cezbe sahiplerinin sultanı, vuslata erenlerin hidayet nuru, âlemlerin kutb-i ferdi (tek kutbu), Ahmediye mesleğinin (sünnet-i seniyyenin) neşredicisi, Muhammedi ağacın dalı, Nakşibendi tarikatının piri, Mahmûdî seciyenin sahibi, Bahâi (Bahâeddin Buhâri hazretlerinin) havuzunun sâkisi, din sancağını diken, selef ve tâbiin büyüklerinin eserlerini (amel ve sözlerini) ihya eden, şeksiz şüphesiz himmetin matla (kaynağı), tasdik edenler için saadetin kaynağı, kamil ve mükemmil olan üveysi, şeyhimiz, efendimiz Şeyh Seyyid Abdülhakim Hüseyni Bilvânisi hazretlerinin (kuddise sırruhû] ruhuna vâsıl eyle... 


Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni 


(kuddise sırruhül 


GAVS-ı BİLVANİSİ 


Ço 


Muhammed Diyâüddin hazretleri (kuddise sırruhül Siyanüs”te bir kış günü mescidden çıkmış, evine doğru yürümekteydi. Attığı her adım, yerdeki taze kar üzerinde derin izler bırakıyor, peşinden gelen henüz on-on bir yaşlarındaki bir çocuk, zorlanarak da olsa bu izlere basmaya çalışıyordu. Hazret, Abdülhakim isimli bu çocuğu farkedince dönüp baktı. Küçük adımları yetişmediği için sıçraya sıçraya kendisinin izlerini takip eden Abdülhakim'in bir yandan da “Ey Allahım! Bu mübarek kulunun bastığı yere ben de basıyorum. Onun huyunu ve makamını bana da nasip eyle!” dediğini duydu. Durup bekledi, yanına gelen küçük Abdülhakim'in başını şefkatle okşadı ve “Büyüklerin izinden yürüdükçe maksadına ulaşırsın inşallah!” diyerek ona dualar etti. 
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Hz. Hüseyin”in radıyallahu anh) soyundan geldiği için ileride Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni diye tanınacak olan bu çocuk, babası ve dedeleri Bilvanisli olduğundan “Bilvanisi” nisbesiyle de anılacaktı. 1902 yılında babasının imamlık yaptığı Siirt'in Baykan ilçesi Kermat köyünde doğmuştu. Babası Seyyid Muhammed Bilvânisi, Muhammed Diyâüddin hazretlerinin halifelerindendi. Mürşidi bu dünyadan göçmeden hilafetinin ilan edilmesini istememiş fakat kendisi Hazret'ten önce vefat etmişti. 
Vefatına yakın, Muhammed Diyâüddin'i (kuddise sırruhül son ziyaretlerinden birinde oğlu Abdülhakim'i de Siyanüs'e götürmüştü. Abdülhakim o sıralar sekiz yaşındaydı ama Siyanüs”teki manevi lezzeti hissedebilmişti. Bu sebeple sonraki zamanlarda, babası vefat ettiği için terbiyesini üstlenen dedesi Seyyid Maruf'un peşine düşerek birkaç kez daha gelmişti Siyanüs”e. Üçüncü gelişinde Muhammed Diyâüddin hazretleri (kuddise sırruhül onu farketmiş, “Bu çocuk kimindir?” diye sormuştu. Süfiler, “Seyyid Maruf”un torunudur; adı Abdülhakim'dir” deyince, velilere mahsus bir ferasetle, kendinden emin, “Bu çocuk gelecekte büyük bir zat olacak” buyurmuştu Hazret. 


GÜZEL BİR KUSUR 


Seyyid Abdülhakim'in, soyundan devraldığı kabiliyet ve nur Allah dostlarının hemen dikkatini çekiyor olmalıydı ki onu görür görmez geleceğine dair güzel şeyler söylüyorlardı. Mesela Seyda-i Tâhi'nin halifelerinden [kuddise sırruhü Şeyh Abdülkahhar hazretleri de çocukluktan gençliğe henüz adım atan Seyyid Abdülhakim'i (kuddise sırruhü) Verkânis'te medrese talebesi iken görmüş ve şöy- 


SEYYİD ABDÜLHAKİM el-HÜSEYNİ [k.s] 


le demişti: “Allah bağışlasınl Bu çocuk büyük velilerden biri olacak inşallah. Lakin bir kusuru var. O da çok halim olmasıdır.” 


Gerçekten de son derece yumuşak tabiatlı biriydi Seyyid Abdülhakim. İrşad hizmetini sürdürdüğü zamanlarda da insanlara hep hilm ve şefkatle muamele etti. Kendisine gelen en azılı eşkıyaları bile geri çevirmedi. Kimsenin ayıbını araştırmadı, hatasını yüzüne vurmadı. Karşılaştığı bütün kötülüklere iyilikle mukabele etti. 


Bir defasında süfilerle otururken gülümsemiş, neden gülümsediğini soran süfilerine şunu anlatmıştı: Adamın biri gizlice bizim harmana girmiş, getirdiği koca bir çuvalla götürebildiği kadar mahsulü aşıracak. Fakat çuvalı o kadar doldurmuş ki sırtlamak üzere bir türlü yerinden kaldıramıyor. Bir iki denemeden sonra “Yâ gavs!” diyerek bir daha hamle yaptı. Adam hem bizim malımızı çalıyor, hem de bunu yaparken bizden yardım istiyor. Ne yapalım, biz de yardım ettik; yükledik sırtına gönderdik yaramazı. 


Bazan kendisine zararı dokunmuş bir kişiye iyilik etmek istediğinde, çevresindeki süfiler o kişinin yaptığı kötülükleri sayıp dökünce, Şeyh Abdülkahhâr'ın, hakkında “çok halim olmak gibi bir kusuru vardır” dediğini hatırlatır, sözlerini şöyle tamamlardı: “Elhamdülillah, bu kusur ne güzel bir kusurdur!” 


Hilm ve mülâyemet elbette bir kusur değildi. Şeyh Abdülkahhâr hazretlerinin onun halim selim tabiatını kusur diye nitelemesi, diğer insanların böyle faziletleri suistimal etmesinden bir kinaye idi. 
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İŞARET HAZNE”YE 


Fakat Resülullah”a (sallallahu aleyhi vesellem] Varis olabilmek için nesep de, böyle yaratılıştan gelen güzel huylar da yetmiyordu. Onun bıraktığı “ilim” mirasına sahip çıkmak, bunun için de okumak, tahsil görmek gerekiyordu. Seyyid Abdülhakim de (kuddise sırrunû Öyle yaptı. On dört yaşına kadar Siyanüs”te Muhammed Diyâüddin hazretlerinin [kuddise sıruhüj medresesinde temel dersleri okudu, sohbetlerine katıldı. Hazret Nurşin'e taşınınca önce Verkânis, sonra Nurşin medreselerinde devam etti tahsiline. 
Muhammed Diyâüddin hazretlerinin (kuddise sıruhül 1923'te vefatı üzerine Arbo Medresesi'ne gitti. Bir müddet sonra, 1924 Martında medreseler kapatılınca tahsilini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Siyanüs'e döndü, komşu Taruni köyünde imamlığa başladı. 


Devir değişmiş, dine, dindarlara ve din eğitimine karşı tavır alınmıştı. Fakat o, şartlar ne olursa olsun ilmini tamamlayıp icâzetini almak, tasavvufta ilerlemek istiyordu. İmanı muhafaza için bir mürşide bağlanmak şimdi bir zaruret haline gelmişti. Hazret'in halifelerinden Şeyh Selim-i Hizâni'ye intisap etmeyi düşündü. Bunun için istihareye yattığında rüyasında mürşidi Muhammed Diyâüddin hazretlerini (kuddise sırruhül gördü. Yanında Şah-ı Hazne vardı ve Hazret ona şöyle diyordu: “Şeyh Ahmed, Seyyid Abdülhakim'in (kuddise sıruhüj babasının bizim yanımızda kadri çok yücedir. Abdülhakim onun bize emanetidir. O emanete gözün gibi bakmalısın!” 


Bu rüyada Seyyid Abdülhakim'e Şah-ı Hazne'ye Jkuddise sırruhüma) bağlanması işaret ediliyordu. Hemen Hazne'ye 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gitti ama beklediği gibi karşılanmadı. Şah-ı Hazne ona, daha önce Muhammed Diyâüddin hazretlerine [kuddise sırruhü) bağlanmakla zaten bu yolda olduğunu söylüyor, âdeta onu talebeliğe kabul etmek istemiyordu. Galiba onun teslimiyetinden emin değildi. Nitekim Seyyid Abdülhakim de [kuddise sıruhü| çok sonra, “Hazne”ye ilk vardığımda gönlüm bir türlü Hazret'i bırakmamış, Şah-ı Hazne'ye tam teslim olamamıştım” diyerek bu hali itiraf edecekti. 


TESLİMİYET TAM OLMAYINCA 


Ahmed Haznevi ile Seyyid Abdülhakim hazretlerinin İkuddise sırrıhümal arasındaki mürşid-mürid münasebeti, her zaman yaşanabilecek bazı sıkıntılara ve bu sıkıntılar karşısında nasil davranılacağına dair önemli bir örnek bizim için. Mürşide tam bir gönül itminanıyla kayıtsız şartsız teslim olmayınca netice alınamayacağını anlatır mesela. Yahut Allah dostlarının bazı tasarrufların- da müridin hemen anlayamayacağı hikmetler olduğunu gösterir. Nitekim Seyyid Abdülhakim”in intisap talebi ve ısrarı karşısında Şah-ı Hazne”nin gönülsüz gibi davranması, bu genç süfinin teslimiyetini ve kararlılığını pekiştirmek içindir. Bir süfi için mürşidi vefat ettikten sonra başka birine bağlanmak kolay değildir. Öte yandan Hazne o yıllarda sınırlarımız dışında kalmış; araya mayınlar, dikenli teller döşeli bir sınır çekilmiştir. Taruni ile Hazne arası ancak günlerce yürümekle katedilebilecek uzun bir yoldur. Bu yolun yağmuru, karı, boranı vardır; eşkiyası, uğursuzu vardır. Sınırı geçerken kaçakçı zannedilip vurulmak, mayına basıp parçalanmak vardır. Teslimiyet ve kararlılık olmayınca aşılacak bir yol değildir yani. 
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Şah-ı Hazne bütün bunlara hazırlamak için hemen kabul etmemiştir Seyyid Abdülhakim'i (kuddise sıruhüj. Yoksa bu genç süfideki aşk ve kabiliyetin o da farkındadır. Kendisine intisapta ısrar etmesi üzerine bir kere daha istihareye yatmasını ve gördüğü rüyayı kendisine anlatmasını ister ondan. Ertesi gün Şah-ı Hazne'nin dizinin dibinde, boynu bükük, başı önünde, rüyasını anlatmaktadır Seyyid Abdülhakim (kuddise sırruhül: “Rüyamda benim de içinde bulunduğum büyük bir kalabalık gördüm. Namaz vakti gelince bu kalabalık saf tutup cemaat oldu. İmam sizdiniz. Namazı size tâbi olarak kıldık Kurban.” Şah-ı Hazne, “Şimdi oldu Molla Abdülhakim” dedi, “Hazret sana izin vermiştir!” 


Seyyid Abdülhakim Hazne Dergâhı'na kabul edilmişti ama imtihanı bitmemişti. Meşakkatli günler bekliyordu onu. 


“FETİH” GERÇEKLEŞİYOR 


Tam on dört yıl sürecek tatlı bir çileydi bu. Çok büyük sıkıntılara katlanarak on dört yıl boyunca Hazne”ye gitti geldi. Eşkıya tehlikesi olduğu için geceleri yolculuk ediyordu. Günlerce bazan aç susuz yürüyor, ayakkabıları aşınıyor, ayakları, batan dikenlerden, taşlardan kan revan içinde kalıyordu. Sınırı geçmek ayrı bir dertti. Bir defasında aşmak zorunda olduğu bir ırmakta boğulma tehlikesi geçirmişti. Bütün bunlara rağmen şöyle düşünüyordu Molla Abdülhakim [kuddise sırruhül: “Evet, bu yol çok tehlikeli. Her an ölebilir veya öldürülebilirim. Fakat vazgeçersem şeytan imanımı çalabilir. Öyleyse imanımı muhafaza için varsın canım feda olsunl” 


Böyle bir serdengeçtilikle yaşadığı zorluklara aldırmıyor, ama Hazne Dergâhı'na vardığında da sanki biraz iltifat bekliyordu. Çünkü hem üstesinden geldiği sıkıntılar her babayiğidin harcı değildi, hem de icâzet almamış olsa bile dini ilimlere tamamen vâkıf bir talebeydi. Temel kaynakların hemem hemen hepsini ezberlemişti. Şah-ı Hazne bütün bunları bildiği halde kendisine hiç iltifat etmiyor, halini hatırını sormuyordu. Mürşidinin kendisini görmezden gelmesine üzülmeye başladı. Bu üzüntü, belli etmemeye çalışsa da gittikçe büyüyordu içinde. Nihayet bir gün Haznevi hazretlerinin (kuddise sırruhül bir sohbetinde, onun, “Mürşidin zâhirdeki iltifatına gönül bağlayan müridin maneviyattan nasibi azdır” cümlesi üzerine kulak kesildi. Şah-ı Hazne ortaya konuşuyor ve şöyle diyordu: “Müridin teslimiyeti kemal bulup mürşidinden feyiz ve himmet alabilecek kıvama eriştiğinde o müride mürşidi zâhiren iltifat etmez!” 


Molla Abdülhakim'in (kuddise sıruhül gönlü sakinleşip genişledi, içini huzur kapladı. Bütün üzüntü ve vesveselerden kurtulmuş, rahatlamıştı. Mürşidinin büyüklüğüne yakin ile iman etti. Bu Allah dostu halinden haberdardı ve üstelik epeyi bir yol aldığını müjdeliyordu ona. Kendi tabiriyle Şah-ı Hazne onu fethetmişti. Bundan sonra hayatı boyunca mürşidine muhabbeti hiç eksilmedi, her fırsatta onu andı. O kadar ki Şah-ı Hazne'den bahsederken âdeta kendinden geçerdi. 


I 
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Bu fetihten sonra üzüntü gitmiş, yerini karşı konulmaz bir hizmet aşkı almıştı. Şah-ı Hazne’nin evini temizliyor, 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yerleri silip süpürüyor, süfilerin bulaşıklarını yıkıyordu. 
Haznevi dergâhında talebeler, süfiler, hocalar ve köy halkı farklı günlerde ve gruplar halinde nöbetleşe hizmet görürdü. Molla Abdülhakim (kuddise sıruhül hangi grup hizmete çağrılsa kendisini onlardan sayıp her gün çalışıyordu. Bununla da yetinmiyor, herkes uyuduktan sonra kalkıp dergâhın bütün temizlik işlerini neredeyse tek başına kendisi yapıyordu. Böyle gün boyu çalışıp yorgunluktan bitap düştüğü bir gece, üzerine bir kilim çekip süfilerin ayak ucuna uzanmıştı. Altında küçük bir hasır parçası vardı. Yanında uyuyan süfilerden biri farkında olmadan üzerindeki kilimi çekip kendi üzerine aldı. Bir başkası uykusu arasında, altındaki küçük hasıra yerleşmeye çalışıyordu. Molla Abdülhakim [kuddise sıruhüj uykusunda dönüyormuş gibi yapıp hasırı da o süfiye bıraktı. Kendisi kuru zeminde, üstünde örtü olmadan sabahı etmişti. 


Severek ve isteyerek böyle davranıyordu, çünkü ona göre oradaki bütün süfiler kendisinden üstündü. Öyle ya, onlar kendisi gibi yarım gönülle gelmemişti. Şah-ı Hazne'ye tam bir teslimiyetle bağlanmışlar, onun büyüklüğünü kendisinden önce farketmişlerdi. Bu yüzden onlara hizmet boynunun borcuydu. 


Ölesiye hizmet etmesine rağmen bir müddet sonra bunu da yetersiz görmeye başladı. Fakat daha fazlasına da imkân yoktu. İşe yaramadığını, değersiz olduğunu düşünüyor, dergâhtan uzaklaşmayı aklından geçiriyordu. Çekip gitmeli, bu tertemiz ortamı günahkâr varlığıyla daha fazla kirletmemeliydi. Hidayetin Allah'tan olduğunu da, Şah-ı Hazne gibi kâmil bir veliyi başka yerde bulamayacağını da biliyordu aslında. Yine de dergâhtan ayrılma 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fikrini kafasından söküp atamıyordu bir türlü. Nihayet bir gün niyetini mürşidine açtı, “Kurban” dedi, “Ben buradan gitmek istiyorum. Buradaki dervişlerin hepsi birer veli. Oysa ben nefsime bakıyorum, kendime müslüman bile diyemiyorum. Benim gibi bir günahkâr bu kapıya layık değil.” Şah-ı Hazne tebessüm etti, “Ne güzel!” buyurdu; “İnsan nefsini kâfirinkinden aşağı görebiliyorsa, bu onun gerçek mümin olduğuna işarettir. Böyle düşünmeye devam et ve bizimle kal!” 


ŞEYH ABDÜLHAKİM 


Seyyid Abdülhakim (kuddise sırruhül O günden sonra hep Şah-ı Hazne ile oldu. Hazne”deyken de Hazne”den uzaktayken de hep mürşidini yanıbaşında bildi. Onun talimatından ayrılmadan tasavvuf yolunda hızla ilerledi. 
Mürşidi ona artık Molla Abdülhakim demiyor, “Şeyh Abdülhakim” diye hitap ediyordu. Medrese icâzetini çoktan vermişti. Ama ne hikmettir bilinmez, hilafetini geciktiriyordu sanki. 1938 yılı ramazan ayının başında Seyyid Abdülhakim gördüğü bir rüyayı Şah-ı Hazne'ye nakletti. 
Rüyasında, ilk mürşidi Muhammed Diyâüddin hazretleri (kuddise sırruhül Şöyle diyordu ona: “Abdülhakim, Şah-ı Hazne'ye söyle seni daha fazla bekletmesin. Sen halifeliği hakkıyla kazandın. Artık sana hakkını versin.” 


Ahmed Haznevi hazretleri (kuddise sıruhüj, “Şeyh Abdülhakim” demeye başlayalı beri, onun hilafete layık olduğunu çok önceden belli etmişti aslında. Fakat vakti de kollamak, Türkiye'de kapanmak üzere olan bir devrin bitmesini beklemek gerekiyordu. Şah-ı Hazne o vaktin geldiğini de biliyor ancak yaklaşan ramazan ayının fe- 


yiz ve bereketinden istifade etmesi için onu ramazandan sonra göndermeyi düşünüyordu. Bu rüya üzerine, “Madem sadat böyle istiyor, öyleyse hayırlı olsunl” buyurup irşad yetkisiyle hemen yol verdi halifesine. 


Seyyid Abdülhakim (kuddise sırruhül 1938 yılının sonunda irşad izniyle Taruni”ye doğru yola çıktığında, gidenin “zamanın gavsı” olacağını bir tek Şah-ı Hazne biliyordu. Öyle olduğu içindir ki Seyyid Abdülhakim”in (kuddise sıruhü) makamını soran süfilerine, büyük velilere mahsus bir tevazu ile “Ben kendi makamımdan sonrasını nasıl bilebilirim ki?” cevabını vermişti. Böyleyken Seyyid Abdülhakim yine her müşkülünü mürşidine soruyor, onun tâlimatı ile hareket ediyordu. Nitekim Taruni'de üç yıl kaldıktan sonra Şah-ı Hazne'nin işaretiye Bilvanis'e geçti. 
Zorluklara ve yasağa rağmen bir yandan medrese geleneğini sürdürmeye, talebe yetiştirmeye çalışıyor; bir yandan da ulaşabildiği bütün insanlara İslâm'ın emir ve yasaklarını anlatıyordu. 


DUT AĞACI AŞILA 


Taruni'de de, Bilvanis'te de o eski canlılık yoktu. İnsanların baskıyla sindirildiği yetmemiş, bir de karalama kampanyası başlatılmıştı. Medreseler, tarikatlar, hocalar ve şeyhler tehlike kaynağı olarak gösteriliyor; dini kurumlar arasına, sanki bunlar birbirinin alternatifiymiş gibi, husumet sokuluyordu. Daha sonraları çokça dillendirilecek olan bazı iddia ve itirazlar o dönemde sürüldü piyasaya. 
Mesela sağda solda “Mürşide ne lüzum var, Allah ile kul arasına kimse girmemeli” iddiaları duyulur oldu. “Kur'an ve hadisler varken, mezhep imamlarının ictihadları ve 


alimlerin ciltler dolusu kitapları varken, bir yol gösterici aramak gereksizdir” diyenler türedi. Bu iddialara dönemin anlayışından etkilenmiş modern din adamları ile bazı yeni hocalar da itibar edince insanların kafası iyice karıştı. Seyyid Abdülhakim hazretleri (kuddise sırruhül bu iddiaların tutarsızlığını anlatmaya çalıştı öncelikle. 


Bir keresinde kendisini ziyarete gelen ve “Allah ile kul arasına kimse girmemeli” diye düşünen bir hoca ile aralarında şöyle bir konuşma geçmişti: 


“Hoca, Allah neden dut ağacını büyük, meyvesini küçük yaratmıştır?” diye sormuştu Seyyid Abdülhakim hazretleri (kuddise sırruhül, Hoca, bu da sorulur mu der gibi, “Allah öyle takdir etmiştir” cevabını verdi. Seyyid Abdülhakim hazretleri (kuddise sırruhül tekrar sordu: “Peki birisi dut ağacını aşılayıp biraz daha iri, biraz daha lezzetli dut vermesine vesile olsa, bu müdahale ilahi takdire itiraz mıdır?” Hoca sözün nereye varacağını sezmişti. “Hayır efendim, hâşâ!” 
dedi. “Neticede o ağacın meyvesinin aşıyla değişebileceğini takdir eden de Cenâb-ı Hak'tır. Dileseydi dutun meyvesini büyük yaratabilirdi elbette. Ama O, bunun için bir aşılama ameliyesini, bir vesileyi gerekli kıldı.” 


Seyyid Abdülhakim hazretleri (kuddise sırruhül tebessüm etti. “Madem öyle hoca efendi” buyurdu, “Bazıları insanların istikametini bulması, daha iyi bir kul olması için vesile kılınan Allah dostlarına niye itiraz ediyor? Onların varlığını niye takdire muhalefet gibi anlıyor?” 


O ana kadar hoca da böyle düşünenlerdendi. Hatasını anlamış, af dileyerek Seyyid Abdülhakim hazretlerine (kuddise sırruhül teslim olmuştu. 


HACEGAN SULTANLARI 


ZAHMET DEVRİ 


Başka bir gün, sohbetinde bulunanlardan biri epeydir çoğu kimsenin kafasını karıştıran şu soruyu sordu: “Bir kimse Kur'ân-ı Kerim'i, hadis-i şerifleri ve fıkıh ilmini biliyor, selef-i salihinin, ilk devir İslâm âlimlerinin kitaplarını okuyorsa, bu kişinin yine de manevi bir yol göstericiye ihtiyacı var mıdır?” 


Seyyid Abdülhakim hazretleri (kuddise sıruhüj cevaben, her insanın karşılaştığı meselelerde mutlaka o meselede ehil olan birine ihtiyaç duyacağını söyleyerek eczacıları misal gösterdi. Buyurdu ki, “Bir eczacı türlü türlü otları tanır; hangisinden nasıl ilaç yapılacağını, bu ilacın hangi hastalıklara iyi geleceğini bilir. Ama hastalığı teşhis edemez. Hastalığı teşhis eden bir hekime uymak, hastaya onun reçetesine göre ilaç vermek zorundadır. Hekim dahi belki kendi hastalığını bilir, ilacını da bilir ama yine de o hususta uzman olan başka bir hekime danışır. Bazı durumlarda tedaviyi kendi kendine de yapamaz. Diyelim ki iki omuzu arasındaki yarasına merhem sürmek için başka birine muhtaçtır.” 


Böyle kafa karıştıran iddia ve itirazlara cevap vermek, doğruları anlatmak için insanlara ulaşmak, getirilen yasaklar sebebiyle eskisi kadar kolay olmuyordu. Devir “zahmet devri”ydi. Artık dergâh ve medreseler kurup talebe beklemenin zamanı değildi. Seyyid Abdülhakim hazretleri (kuddise sırruhül gerek Taruni'de, gerekse Bilvanis'te bulunduğu yıllarda kar kış demeden civar köyleri dolaştı. Ziyaret ettiği köylerde daha önce kararlaştırılan bir vakitte doğruca camiye varıyor, burada sohbet ediyor, ertesi gün aynı camide teveccühe oturuyordu. Onun 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nurani simasından, kalplere işleyen nazarından etkilenenler çoğalıyor fakat baskılar yüzünden muhabbet ve bağlılıklarını dışa vuramıyorlardı. 1950'de yaşanan iktidar değişikliği yeni bir dönemi başlatmış, insanlar ancak o zaman, susuz kalanların pınara koşması gibi Seyyid Abdülhakim hazretlerine (kuddise sırruhül koşabilmişti. Yine bu sıralarda Şah-ı Hazne Hakk'a yürümüş, sanki bayrak tamamen Seyyid Abdülhakim hazretlerine (kuddise sırruhü) tevdi edilmişti. 


Bağlıları, onu yakından tanıdıkça, kifaf miktarı mahsulünü eliyle ekip biçtikten sonra değirmene kendi sırtında götürüp getiren bu mütevazi Allah dostunun “zamanın gavsı” olduğuna hükmettiler. 


KASRİK: İMAN KURTARMA MEKTEBİ 


Artik o “Gavs-ı Bilvânisi” idi. Herkes manevi himmetinin insanları nasıl yola getirdiğinden bahsediyor, darda kalanlar onun yardımıyla nasıl kurtulduklarını anlatıyordu. Uzak yakın demeden her gün onlarca insan Gavs”ı ziyarete geliyordu. Bağlılarının sayısı bir yıl içinde çığ gibi büyümüştü. Çevrede bulunan diğer şeyhlerin süfileri de Gavs-ı Bilvânisi'ye yönelince kıskançlıklar baş gösterdi. 
Seyyid Abdülhakim hazretleri fitneye fırsat vermemek için 1951 yılında Bitlis'in Kasrik köyüne geçti. Sevenlerinin yeni ziyaretgâhı Kasrik'ti şimdi. Ülkenin dört bir yanından gelen insanlar, onun sohbetlerinde yaşadıkları manevi güzellikleri dönüp gittikleri yerlerde yâdettikçe, bir dahaki seferde ziyaretçilerin sayısı da katlanıyordu. 


Gavs Abdülhakim hazretleri [kuddise sırruhül kendisine gelenlerin öncelikle imanlarını kurtarmaya, akidelerini 


düzeltmeye çalışıyordu. Tarikatların asıl vazifesi bu değildi elbette. Fakat toplumun İslami kurum ve kaynaklarla irtibatı otuz yıldır kesilmiş, bu süre içerisinde en temel akaid bilgilerinin öğrenilmesine bile imkan tanınmamıştı. 
Allah”ın emir ve yasaklarından habersiz pek çok kimse, “müslümanım” dediği halde, ibadetlerini savsaklıyor, harama helale dikkat etmiyordu. Müslümanlık sözde kalmış, müslümanca yaşamak neredeyse unutulmuştu. 
Gavs-ı Bilvânisi hazretlerinin de dediği gibi, “Evliya yetiştirme mektepleri olan tarikatlar, artık iman kurtarma mektepleri haline” gelmişti. Öyle de olması gerekiyordu, çünkü öbür türlüsü henüz okuma yazma bilmeyen birine üniversite tahsili yaptırmaya benzerdi. 


Kasrik'te sohbetlerine katılan herkese sünnet-i seniy- ye çizgisinde bir hayat sürdürmelerini telkin etti. Musibet ve yokluklara sabretmeyi, helâl lokma yemeyi, farz namazları cemaatle kılmayı, az konuşmayı, cömert olmayı, insanlarla iyi geçinmeyi, mal, mülk, âile, evlat sevgisinde haddi aşmamayı öğütledi yıllarca. 


MANEVİYAT İKLİMİ CANLANIYOR 


Gavs-ı Bilvânisi Seyyid Abdülhakim hazretlerini (kuddise sırruhül Ziyaret edenler, ne kadar günah işlemiş olurlarsa olsunlar, onun ruhani simasını görür görmez Allah'ı hatırıyor, o güne kadar kulluklarını layıkıyla yerine getirememekten dolayı pişmanlık duyuyor ve hemen tövbeye yöneliyorlardı. Tövbeyle hafiflemenin huzuruyla dönüp gittiklerinde, şifa bulan hastaların kendi doktorunu başka hastalara tavsiye ettikleri gibi, çevrelerindeki herkese bu Allah dostunu haber veriyorlardı. Gavs, “Tövbe geciktirilmemelidir” buyurmuştu. Ölüm çok yakınımızda, belki 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bir nefes ötemizdeydi çünkü. Bu nedenle kendisinden tövbe almak için adeta koşarak gelenlere iki şeyi daha tembihliyordu Seyyid Abdülhakim hazretleri (kuddise sırruhül. 
“Nefse uymaktan ve benlikten kaçının; ayağınız her daim nefsinizin göğsü üstünde olsun ki nefsin baş kaldırmaya gücü yetmesin!” diyordu önce. Sonra da bunun gerçekleşmesi için iyilerle, ihvanla bir arada olmayı, cemaatten ayrılmamayı salık veriyordu. Aksi halde tövbe almak fayda vermeyecek, istikamet yeniden bozulacaktı. 


Onun sohbet ve himmetiyle Anadolu'nun kuruyan damarlarına yeniden kan yürüdü, maneviyat iklimi yeniden canlandı. Bir taraftan da gelecekte bu canlılığı yeni güzelliklerin inşası için değerlendirecek talebeler ve halifeler yetiştiriyordu. Onların zâhir ilimlerini öğrenmesi için medrese sistemini devam ettirdi. Talebelerinin tasavvuf terbiyesiyle bizzat meşgul oluyor, yolun en küçük âdabını dahi inmal etmemeleri, virdlerini muntazaman çekmeleri ve hatmelere katılmaları hususunda özellikle titizlik gösteriyordu. Başkalarının hatalarıyla meşgul olmadan, halkın övgüsüne de yergisine de itibar etmeden, sadece kendi nefislerindeki kusurları görerek tevazu ile yol almayı öğütlüyordu onlara. Bir şeyi daha sık sık telkin ediyor, şöyle buyuruyordu: “Mürid, kendi mürşidinin zamanın en mükemmeli olduğuna inanmalıdır. Ama başka mürşidleri de hafife almamalıdır. Yoksa hem manevi olarak zarar görür, hem nifaka yol açar. Müridlerimiz başka mürşidlerin müridleri yanında iken sadece bizim yolumuzun büyüklerinden bahsetmesin. Onların mürşidlerinden de bahsetsin. Böyle yaparsanız insanların sâdât-ı 
kirama karşı muhabbetini artırmış olursunuz.” ۰ 


N 
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MENZİL”DE VUSLAT 


Kasrik”ten sonra Bitlis”in Narlıdere ilçesinde kısa bir süre ikamet eden Gavs Abdülhakim hazretleri [kuddise sırruhül, buradan Siirt'in Kozluk ilçesine bağlı Gadir köyüne taşıdı dergâhını. Beklediği zeminin oluştuğuna kanaat getirene kadar irşadını sürdürdü. 1971 yılında artık üst seviyede bir tasavvuf eğitiminin altyapısını hazırlamak gerektiğine karar verdi. Hayli yaşlanmış, yorulmuş ve sağlığı bozulmuştu ama sonsuzluk kervanını derleyip toparlamıştı işte. 


Adıyaman Kahta'nın Menzil köyünde geniş bir araziyi satın alıp ailesi ve müridleriyle buraya yerleşti. Menzil, gelecekte üniversite seviyesinde bir tasavvuf eğitimi verecekti. Bunu biliyordu. Bir şeyi daha biliyordu: Vuslat vakti yaklaşmıştı. Menzil'de neyin nereye yapılacağını kararlaştırmak üzere dolaşırken, şimdi türbesinin bulunduğu yeri, etrafına taşlar dizerek işaretlemiş ve vefat ettiğinde buraya defnedilmesini vasiyet buyurmuştu. 


1972 baharının güze dönmeye yüz tuttuğu, yaprakların yeşille sarı arasında tereddüt ettiği günlerde hastalığı iyice ilerledi. Ameliyat olması gerekiyordu. Ameliyat gününe kadar, hastalığının dayanılmaz derecede ağırlaştığı zamanlarda bile farz ve gece namazlarını ayakta kılmaya devam etti. Ankara'da ameliyat edilmiş fakat üç gün sonra Hakk'a yürümüştü. Ameliyattan önce vasiyetini yazdırdı, emaneti, “O bizim mühendisimizdir” buyurduğu oğlu Seyyid Muhammed Raşid hazretlerine (kuddise sırruhül devredip ebedi yurduna göçtü. 
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(ve 113 rühi) 
Sultani”l-müslimine ve”l-müstecirfin, ve tâci’lmensürin, ve muhibbi'l-mahbübin, ve müşari”1- müsteşirin, ve irşâdi”l-mürşidin, ve sırri”s-sadıkine bi-hidâyeti rabbi”l-ölemin, el-fâtihi künüze'l-ilmi ve”d-din, el-müstakırri bi”ş-şerfati”1- 821181 muhyi t-tarikatı”n-Nakşibendiyyeti”1-beydö, şeyhine”l-kamili 1-mükemmili”1-Bilvanisi, Mevlana hazreti eş-Şeyh, es-Seyyid Muhammed Raşidi” 1-Hüseyni 


(kaddesallahu sırrahu). 


Müslümanların ve Allah'a dayanıp sığınanların sultanı, Allah'tan yardım görüp kurtuluşa 


erenlerin tacı, “Mahbub-i Hudâ”nın seveni, 


istişare etmek isteyenlerin danışmanı, mürşidleri irşad eden, âlemlerin Rabb'inin hidayetiyle sadıkların sırrı, din ilim hazinelerinin fâtihi, tertemiz, pak ve parlak şeriat dairesinde istikrar eden, bembeyaz Nakşibendi tarikatını canladıran, kâmil ve mükkemmil (kemale erdiren) şeyhimiz, efendimiz Şeyh Seyyid Muhammed Raşid Hüseyni Bilvânisi 


hazretlerinin (kuddise sırruhû] ruhuna vâsıl eyle... 


Seyyid Muhammed Raşid el-Hüseyni (kuddise sırruhü) 


SEYDA 


a ada 9 


Türkiye”de 1970”ler siyasi ve ideolojik kamplaşmaların kan davasına dönüştürüldüğü yıllardı. Bütün bir ülke sağ-sol diye neredeyse sokak sokak bölünmüş, taraflar birbirlerine düşman kesilmişti. Anarşi ve terör her gün onlarca gencin canına mal oluyordu. Kardeşlik, müsamaha, mülayemet, merhamet, muhabbet kavramları çekip gitmişti hayatımızdan. Maneviyat yoksunluğu ve cehalet ümitsizliğe, şiddete, ahlâki. bozulmalara, türlü iptilalara yol açıyordu. Teselliyi içkide arayanlar, yokluk ve yoksulluktan kumarla, şans oyunlarıyla kurtulmaya çalışanlar çoğalmıştı. Memleketin dört yanını bir Nemrut ateşi sarmış, herkesi yakıyordu sanki. 


Yangından kurtulmak isteyenlere, ateşin yakmadığı, alevlerin gül bahçesine çevrildiği bir menzilden söz ediyordu bazıları. Tarif ettikleri yer Adıyaman'ın Kâhta ilçe- 


bə 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siyle Urfa arasında bir köydü. “Varılacak yer burasıdır!” 
dercesine adını “Menzil” koymuştu koyanlar. Anlatılanlara göre Nemrut ateşinin kavurup kararttığı kalplerin sahipleri bile bu köydeki bir Allah dostunun huzuruna vardıklarında, onun himmetiyle gül oluyor, dönüp gittikleri yerlere arınmış bir gönülle gül kokusunu taşıyorlardı. 
Neredeyse hiç konuşmadığı halde dudaklarından eksik etmediği tebessümü, derin, mahzun ve öteleri gören nazarı ile, önünde diz çöküp “Ben pişmanım” diyerek tövbeye yönelen herkesin kalbindeki pası siliyor, onlara o güne kadar tatmadıkları bir gönül ferahlığını, bir iç huzurunu yaşatıyordu bu Allah dostu. Kalbini Beytullah kılanlardan bir mürşid-i kâmildi o. Tıpkı Kâbe'yi ziyaret eden dili, rengi, kültürü, dünya görüşü birbirinden farklı insanların kardeş olması gibi, onu ziyaret edenler de bütün farklılıklarına rağmen kardeş oluyordu. Sireti de süreti de Resül-i Ekrem”e (sallallahu aleyhi vesellem] benzeyen bu büyük veliye, Seyyid Muhammed Raşid hazretlerine [kuddise sırruhül, “Seyda” diyordu bağlıları. 


ŞEFKATİ GALİP SULTAN 


“Seyyidimiz, efendimiz” anlamına bir hitap sözü olan “seydâ”, Muhammed Raşid hazretlerinin (kuddise sırruhû] Resülullah”ın [sallallahu aleyhi vesellem) soyundan geldiğini anlattığı kadar, onun efendiliğini, sultanlığını, mülayemet ve alicenaplığını da anlatıyordu. Hem “aslan” anlamına gelen “esed”, hem “şiddetli aşk” manasına gelen “sevda”, seyyid yahut seyda ile aynı kökten türemiş kelimelerdi. 
Bu sebepledir ki seyda, “kudreti yettiği halde şiddetle değil muhabbetle muamele eden sultan” demekti. Nitekim Muhammed Raşid hazretlerinin (kuddise sırruhül tevazuunda kamil müminlere mahsus bir heybet, heybetinde şefkat ve merhamet vardı. O, Resülullah”a [sallallahu aleyhi vesellem) sevdalı bütün sâdât-ı kiram gibi âlemlerin efendisinin izinde cesaretle, izzetle, kınayanların kınamasından korkmadan yürüdüğü için de Seyda idi. Dünyanın dört bir yanından yüzbinler ondaki bu sahabe duruşuna vurulup yola geldi. 


Seyda, Gavs-ı a'zam Seyyid Abdülhakim hazretlerinin (kuddise sırruhüj Oğlu ve halifesiydi. 1930'da Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Siyanüs köyünde doğmuştu. Annesi de Siyanüs seyyidelerindendi. Böylesine mübarek bir ailenin verdiği terbiye ile yetiştiği içindir ki çocukluk çağlarında bile yaşıtları gibi davranmıyor, oyun oynamak yerine okumayı, öğrenmeyi, izbelere çekilip tefekkür etmeyi seviyordu. Babasının mürşidi Şah-ı Hazne onu ilk gördüğünde, yaşının çok üstünde hallere sahip bu çocuğun ileride hem bir Allah dostu olacağını, hem de kalabalık kitleleri irşad edeceğini müjdelemiş, “Biz onun cemaatinde bulunamayacağız ama o büyük cemaatin çobanını görmek de bizim için büyük bir lutuftur” buyurmuştu. 


Yedi yaşında nıfzını tamamlayan Seyyid Muhammed Raşid (kuddise sırruhül, babası Gavs-ı Bilvânisi'nin, “İnşallah İmâm-ı Rabbani hazretlerini geçersin” duasıyla ilim tahsiline başladı. Baykan müftüsü Molla Muhyiddin, Hazret'in torunlarından Molla Nasır, Molla Ramazan ve Molla Abdülbaki gibi o devrin meşhur âlimlerinden sarf, nahiv, mantık, belâgat gibi alet ilimleri ile tefsir, hadis, fıkıh tahsil etti. 


HİLAFET GÖMLEĞİNİ RAVZA-i 
MUTAHHARA”DA GİYİYOR 


Seyyid Muhammed Raşid hazretlerinin (kuddise sırruhüj dersleri çabuk kavraması yanında, ilmi meselelerin inceliklerini hemen farketmesini sağlayan bir ayrıntı dikkati de vardı. Bu yüzden Gavs hazretleri (kuddise sırruhül Süfiler kendisine bir soru sorduğunda, çoğu zaman, “Siz onu Muhammed Raşid”e sorun” buyurur, böylece onun ilmine ve anlayışına ne kadar itibar ettiğini göstermiş olurdu. 
Fakat Resülullah”a (sallallahu aleyhi vesellem) Varis olabilmek için sadece zâhir ilimlerini bilmek yetmiyordu. Bâtın ilimlerinin de öğrenilmesi gerekiyordu ki Seyyid Muhammed Raşid bu tahsilini de babası Seyyid Abdülhakim hazretlerinin [kuddise sırruhül tasavvuf terbiyesinden geçerek 1968'de tamamladı. 


Aynı yıl hac farizasını yerine getirmek üzere Gavs hazretleriyle beraber, geçmiş sâdâtın makamlarını ziyaretle, zikir ve hatmelerle katedilen bir yolculuktan sonra Haremeyn'e varmışlardı. Medine'de bulundukları sırada Seyyid Abdülhakim hazretleri, oğlu Seyyid Muhammed Ra-Şİd'e (kuddise sırruhümal Ravza-i Mutahhara”da, Resülullah”ın (sallallahu aleyhi vesellem) huzurunda hilafet verdi. Bu, Seyda hazretlerinin artık Resül-i Ekrem'in [sallallahu aleyhi vesellem] sancağını taşıyacak kemale eriştiği anlamına geliyordu. 
Fakat o, hilafet aldıktan sonra da, daha önce tahsili sırasında olduğu gibi Gavs'ın dergâhında sıradan biri gibi hizmete devam etti. Halife oluncaya kadar çoğu kimse onun Gavs'ın oğlu olduğunu dahi bilmiyordu. Başında siyah yünden bir sarıkla, gelenlere hizmet eden bu süfiyi dergâhın hizmetçilerinden biri zannediyorlardı. Hilafetinden sonra da tevazuunu elden bırakmayan, Gavs”ın yanına teveccühe giderken edebinden cübbesini çıkarıp koltuğunun altına alan Seyyid Muhammed Raşid hazretlerinin (kuddise sırruhül bu halleri onun kemaline işaret ediyordu şüphesiz. Nitekim Gavs-ı Bilvanisi 1972”de vefatına yakın irşad hizmetini ona emanet ederken, “Kendi yerine kendinden daha büyük birini bırakmadan ölen mürşid, Allah indinde mesuldür. Elhamdülillah biz bunu yaptık, Muhammed Raşid bizden büyüktür” buyuracaktı. 


TÖVBE KAPISI MENZİL 


Seyda, 1972”de babası Gavs hazretlerinin vefatından sonra bayrağı devraldı ve Menzil Dergahı”nda irşada başladı. İrşadı müddetince düçar olduğu hastalıklara, sürgünlere, uğradığı suikaste rağmen hiç durmadan, şikayet etmeden, asla yeise kapılmadan sırat-ı müstakim üzere yürüdü. Bu öyle bir yürüyüştü ki konuşmasına, fazla söz söylemesine, yolu uzun uzun tarif etmesine hacet kalmıyor, onu bir kere görenler bir daha onun izinden ayrılmıyordu. Şah-ı Hazne'nin müjdelediği gibi, sadece Türkiye'den değil, dünyanın dört bir tarafından koşup gelen yüzbinlerce insanın hidayetine vesile olmuştu. Onun Menzil'ine giren herkes sevgiyi ve kardeşliği yeniden hatırlıyor, çoktandır unuttukları bir iç huzurunu yaşıyorlardı. 


Menzil bütün dünyanın sığabileceği genişlikte büyük bir tövbe kapısıydı sanki ve Seyda hazretleri o kapıya gelenlerin kılığına, kıyafetine, diline, rengine, siyasi görüşüne değil, tövbe niyetine bakıyor; kendisine uzanan elleri boş çevirmiyordu. Herkesin derdini dinliyor, kısa 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cevaplarla onlara yol gösteriyor, ama daha çok muhabbet ve merhamet nazarıyla, bağışlayan tebessümüyle tesir ediyordu kalplere. 


Çok konuşmazdı. Sözün ayağa düştüğü, vaaz ve nasihatin kâr etmediği zamanlardı. Zora talip olmak, yani yaşamak, örnek olmak gerekiyordu. Seyda hazretleri hep öyle yaptı. Sünnet ölçüleri içinde tam bir sahabe hayatı yaşadı. Hiç kimseye kin duymadı, kızmadı. Hiç kimseyi azarlayıp incitmedi. Kendisine gelenlerin yaralarını şefkatle sararken asla istikrah göstermedi. Camiye ve dergâha gelen herkes müslümandı ona göre ve müslümanlar arasında ayırımcılık yapılmamalıydı. O günlerin en büyük tefrika sebeplerinden biri olan siyasetten uzak durmayı tembihledi bağlılarına. Mâruz kaldığı sürgün ve takibata rağmen sistemle kavga etmeden, kimseyle cedelleşmeden de İslâmi metot ve yaşayıştan tâviz verilmeyebileceğini örnekledi. 


ASR-ı SAADET'İN “SAADETİ 


Bazılarının dediği gibi Menzil”e gelip Seyda hazretlerinden tövbe alanlara gerçekten “bir haller oluyordu”. 
Daha önce birbirlerini görmeye bile tahammül edemeyenler burada kucaklaşıyor, birbirlerine güler yüzle, nezaketle, samimi bir muhabbetle yaklaşıyorlardı. Özellikle içki gibi kötü alışkanlıkların pençesinden kurtulamayanlar, Menzil”den geçtikten sonra işret ve sefahat meclislerini bırakıp zikir ve sohbet meclislerine koşuyorlardı. 
Her kesimden, her meşrepten insan geliyordu Menzile. 
Aralarında zengini de vardı, fakiri de. Kendi halinde sıradan biri ile şöhret sahibi tanınmış bir simayı diz dize görebiliyordunuz burada. Dışarıda sahip olduğu onca lüks ve konfora rağmen bir türlü gülmeyen yüzler burada gülüyor, huzur ve mutluluğu burada buluyordu. Halbuki Menzil”de sadece kepekli ekmek ve çorba sunuluyordu onlara. Yer yataklarında çoğu zaman sırt sırta yatmak zorunda kalıyorlardı. Hizmetten yoruldukları, kalabalıktan ve sıcaktan bunaldıkları, soğuktan titredikleri zamanlar oluyordu. Yine de mutluydular. Asr-ı saâdet'in “saadet”ini yaşıyorlardı sanki. Seyda hazretlerinin başında süt beyazı sarığı, elleri arkasında, öne doğru hafifçe eğilmiş, seri fakat telaşsız adımlarla yürürken onlarla göz göze gelip tebessüm etmesi, yahut mihrapta gül koklarken bakışlarını onların üzerinde gezdirmesi, bütün sıkıntılarını alıp götürüyordu. 


Artık on binlerce bağlısı vardı Seyda'nın. Arada dünyanın değişik ülkelerinden gelip intisap edenler bile oluyor, Menzil”e akanların sayısı her geçen gün biraz daha artıyordu. O kadar ki gelenlere tek tek değil gruplar halinde tövbe vermek zaruret halini almıştı. Buna rağmen Seyyid Muhammed Raşid hazretlerinde [kuddise sırruhül en küçük bir büyüklenme emaresi yoktu. Çünkü o da diğer Allah dostları gibi Hz. Peygamber'in [sallallahu aleyhi vesellem] ahlâkıyla ahlâklanmıştı. Ne yaşayışını değiştirdi ne de tevazuunu elden bıraktı. Çorba ateşini yine bizzat kendisi yakıyor, yine bazan süfilere eliyle çorba taşıyor, süfiler yemeden kendisi yemiyor, Nakşi büyüklerinin küçük yaştaki evlatlarına bile hürmet ediyordu. 
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ÇİLE DÖNEMİ 


İnsanların Menzil gibi küçük bir köydeki Seyda hazretlerine teveccühü, Türkiye”deki darbe yönetiminin de dikkatini çekti. Onlar, Cenab-ı Hakk”ın sevdiği bir kulunu diğer müminlere de sevdireceğinden habersizdiler. Dine, din alimlerine ve dindarlara karşı önyargıları vardı. Vehimlerinden kurtulamıyor, herkese şüphe ile bakıyor, kendileri gibi düşünmeyenleri tehlike olarak görüyorlardı. Nitekim Menzil'de yaşananlara bir anlam verememiş, buradaki hareketlilikten rahatsız olmuşlardı. Fakat mevcut kanunlar çerçevesinde bile suç sayılabilecek bir şey bulamıyorlardı. Menzil'deki şeyh siyasetle de, yönetimle de uğraşmıyor, kendisine gelenleri herhangi bir konuda zorlamıyor, kimseden dünyalık bir şey istemiyordu. Üstelik insanlar kendiliklerinden, gönüllü olarak ziyaret ediyorlardı Menzili. Buna rağmen Muhammed Raşid hazretlerini (kuddise sıruhüj bütün aile efradıyla beraber önce Gökçeada'da, sonra da Ankara'da mecburi ikâmete tâbi tuttular. 


Halbuki hiçbir haklı sebep olmaksızın yerinden yurdundan edilmesi bir tarafa, Seyda hazretlerinin çok ciddi sağlık problemleri vardı. Şeker hastası idi. Başka birçok rahatsızlığı yanında özellikle romatizmadan mustaripti. 
Gökçeada'da 1983 yazından itibaren ikâmet ettiği bir buçuk yıl içinde adanın rutubetli havası sağlığını iyice bozdu. Ama en çok sevenlerinden zâhiren de olsa ayrı kalmak üzüyordu onu. Yine de bu çileli dönemde ne şikâyet etti halinden, ne kendisine böyle bir muameleyi reva görenleri hasım bildi. Aile efradına ve yakınında bulunanlara, “Allah bizi deniyor. Zaman daha fazla ibadete sarılmanın, daha fazla sabretmenin, daha fazla şükretmenin zamanıdır” diyordu. Yüzünden hiç eksik etmediği tebessümü, onca ıstırabın üzerine çekilmiş bir iptal çizgisiydi şimdi. Biliyordu ki lutuf da kahır da O”ndandı ve O”nun lutfu da hoştu kahrı da. 1991”de eline zehir şırınga ederek canına kasteden saldırganı affettiği gibi, kendisini haksız yere sürgün edenleri de çoktan affetmişti. 


“CAHİLİN ABİDİ DE HÜSRANDA, SÜFİSİ DE” 


Menzil”e hastalıkları ağırlaşmış olarak dönmesine rağmen irşad faaliyetine kaldığı yerden aynı hızla devam etti. Bütün Allah dostları gibi geçmişle de gelecekle de uğraşmıyor, hali yaşıyordu. Bir saniyesini bile boşa geçirmiyordu hayatının. İbadet ve hizmetle dolu, imrenilecek bir hayattı bu. Sabah namazını ilk vaktinde kılıp güneş doğana kadar en az bir cüz Kur”an okuyor, doğan günle beraber dergahın işlerini takibe koyuluyordu. 
Kuşluk namazından sonra geç saatlere kadar ziyaretleri kabul ediyor, tövbe veriyor, muhabbetle, nasihatle, nazarla yüzlerce insanın gönül aynasını temizliyordu. Her gece vitir namazını teheccüd namazıyla birlikte kılan Seyda hazretlerinin dinlenmeye, hatta bazan belki uyumaya bile zamanı kalmıyordu. Bütün çabası bir insanı daha cehalet batağından çekip almak, bir insanın daha kurtuluşuna vesile olmaktı. 


Halidiyye”nin medrese ile tekkeyi bir arada yürütme usulünü titizlikle sürdürdü. Ona göre süfi olmakla iş bitmiyordu. İlim de gerekiyordu. Sık sık, “Cahilin abidi de süfisi de hüsrandadır” buyururdu. Peygamber mirasçısı bir talebe yetiştirmeyi bin kişiyi süfi yapmaktan efdal görüyordu. 


N 


میا 


دنا 


نم 


ii 


HACEGAN SULTANLARI 


Böyle olduğu içindir ki ilim tahsil edenleri ve ilim öğretenleri çok severdi. O günlerde güneydoğuda artan terörü ve cahiliye asabiyesini yenmek için de ilimle teçhiz edilmiş, İslam”ı yaşayan, fıtratının farkına varan gençler yetiştirmek gerektiğini dile getirirdi. Aslında Menzil, ayrımcılık belasına ve buradan kaynaklanan şiddete çare arayanlar için bir teklifti görebilene. Orada Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Çeçen, Arnavut, Boşnak vb. İslam potasında eriyor, “millet” oluyordu. 


Seyda hazretleri süfilerini küçük günahları hafife almamaları hususunda uyarır, bilmedikleri konuları öğrenmeleri için teşvik ederdi. Fakat herkesten fetva sormamayı da özellikle tembihler, dini öğrenmek için bu işin ehli büyük âlimleri arayıp bulmalarını isterdi onlardan. 
Çünkü din adına konuşanlar çoğalmış; ilimle değil hevasıyla hüküm verenler türemişti. 


GÖNÜLLER SULTANI 


Muhammed Raşid hazretleri (kuddise sırruhül yirmi yıldan fazla süren irşadı boyunca şefkati, muhabbeti, tevazuu, hilim ve cömertliğiyle gönüller fethetti. Kendisine gelen herkesi, kim olduğuna, daha önce günahlara ne kadar battığına bakmadan aziz bildi. İkinci kez hacca gittiklerinde Arafat'ta iken hiç tanımadığı küçük bir çocuğun oyun oynama teklifini geri çevirmeyecek kadar ince, müşfik ve mütevazi idi. Afyon'da kaplıca tedavisi için bulundukları ilk yıl, hastalığının verdiği acılardan değil, kendisini ziyarete gelenlere bir şey ikram edemediğinden rahatsız olmuş; ziyaretçilerini ağırlayamadığı için 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üzülmüştü. Diğergamlığı, hesapsız muhabbeti, içtenliği her halinde farkedilirdi onun. Bu sebepledir ki Seyda hazretlerini bir kere görüp tanıyanların onu sevmemersi mümkün değildi. O gönüller sultanıydı. Eteğine yapışan yüz binlere, başkalarıyla itişip kakışmadan, en zor şartlarda bile sünnet çizgisinden sapmadan, vakarla dünya üzerinden nasıl geçileceğini gösterdi. 


Kolay değildi bu kılavuzluk. Bazan yönetimin, bazan zamanenin estirdiği fırtınalara rağmen dik durmayı, kararlılıkla yürümeyi gerektiriyordu. Yorucuydu, yıpratıcıydı ve elbette hastalıklarla boğuşan bir bedenin tahammülü 
sınırlıydı. İlahi takdir o sınırın nihayetini 22 Ekim 1993 
Cuma gününün öğle sonrası olarak tayin eylemişti. Sultan hazretleri Ankara”da altmış üç yaşında Hakk”a yürüdü. Bütün büyük veliler gibi yolculuk vaktini sezmişti. 
Onun son zamanlarda alışılmadık şekilde sohbet etmesine şaşıranlar Seyda'nın acelesi olduğunu bilmiyorlardı. 
Vefatından birkaç gün önce yaptığı sohbetin sonunda, “Bu hafta içerisinde evimize gideceğiz inşallah” dediğinde neyi kastettiğini muhtemelen çoğu kimse anlamamıştı. Aynı sohbette, dinleyenlerin çok büyük bir kısmı kalabalık sebebiyle ayaktaydı. Ve Sultan hazretleri her zamanki inceliğiyle, “Sizi ayakta tutup yordum, hakkınızı helâl edin” derken de kim bilir kaç kişi bu helallik talebinin bir veda olduğunun farkındaydı. 


Ancak bugün süfilerinin çok iyi bildiği, farkında olduğu bir şey var: Asıl helâl edilmesi gereken hak, Muhammed Raşid hazretlerinin (kuddise sırruhül bağlıları üzerindeki hakkıdır ve onun hakkı ancak gösterdiği yolda yürümeyi sürdürmekle ödenebilecektir. 
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